| 


b sa 


ISSN 1309-0062 


İli 


71309 


0062 


İl 


SILENT HILL Wii VE NINTENDOCU POSTERİ HEDİYELİ! 


3 AYLIK NINTENDO DERGİSİ 


Nintendo DS ve Wii 
ile ilgili bütün 
sorularınızın yanıtları 
TEKNİK 
SERVİS'te! 


OYUN TARİHİNİN EN TANINAN KAHRAMANI MARIO İLE İLGİLİ HER ŞEY & POKEMON OYUNLARININ SIRLARINI 
AÇIKLIYORUZ! & Wii MOTION PLUS, DEMO PLAY ve DİĞER YENİLİKLER & NEW SUPER MARIO BROS Wii & Wi 
SPORTS RESORT #& SUPER MARIO GALAXY 2 © METROJD PRIME TRILOGY & Wii FIT PLUS & MARIO & LUIGI 
BOWSER'S INSIDE STORY & SCRIBBLENAUTS © THE LEGEND OF ZELDA: SPIRIT TRACKS & MARIO & SONIC 
AT THE WINTER OLYMPIC GAMES & FLIPNOTE STUDİO © KINGDOM HEARTS 358/2 DAYS & LETSTAP 


Fit 1 İ 


Geliştirilmiş Wii Fit Plus Fitness 
egzersizleri sayesinde egzersiz 
dünyasına adım atın ya da fitness 
egzersizlerinizi bir adım öteye götürün. 
Orijinal oyunun tecrübesini bir adım 
öteye götüren Wii Fit Plus milyonlarca 
satan ilk oyunun tüm içeriği üzerine 
© eğlenmek, egzersiz yapmak ve daha 
sağlıklı olmak için pek çok yeni yol 
katıyor. Wii Denge Tahtasına çıkın ve 
Wi Fit Plus ile sağlıklı bir hayata ilerle- 
meye devam edin! 


Hayat stiliniz. yaşınız ve for- Belirli vücut bölgelerini için 


30'dan fazla Güç ve Yoga egzer 
se programlar seçin 


egzersiz programınızı oluşturu 
tinizi girin ve bırakın Wii Fit Plus 


Be. 


stiliniz, yaşınız ve formunuza 
Her kategoride vücudunuzun 
edef alan egzersiz programları vardır - 
zı kuwetlendirin, ister göbeğinizi eritin! 


Gelişmenizi takip edin e enge 
Rahatlayın ve ener) Geliş ş te a 
dolun 


ceyi paylaşın 


Eğer Wii Denge Tahtanız varsa: 


Wi I fit Plus “50 daha fazla içerik: 


Artık 60'dan fazla egzersiz içeriyor! 


Beraber oynayın 


P Wii Fit tecrübesini bir adım ileri götüren Wii Fit 
Plus'ta 15 yeni Denge Oyununu kendi başınıza ya 
da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Kartopu 

a Dövüşü, Kuş Bakışı ve Engelli Pistte oturma 
Mario'nun dünyayı gördüğü gibi görün 

ve engelli pistte ilerleyin. odanızdan heyecanlar yaşayın. 

Wii Fit Plus ile sekiz kişinin yarışarak Denge 
Oyunu oynayabildiği modlar vardır. Yeteneklerinizi 
ölçerken lider tablosunda yükselin. 


Wii Fit Plus Denge Tahtasına Bebekleri ve ev hayvanlarını 
çıkamayanları da eğlencenin dışında tartın! 

bırakmıyor! Bebekleriniz ve ev 

hayvanlarınız için artık Mii profilleri 
yaratabilirsiniz. Onları kucağınıza alıp ef 
Denge Tahtasına çıktığınızda Wii Fit © 

Plus ölçümleri yap: ve bebeğinizin a iesej 

ne kadar hızlı büyü nü görebilecek- 8“ hayrani kek rengi ve ize Lal 


SİNİZ 


Kalorileri sayın 


Daha sağlıklı bir yaşama ulaşmak için çalışmak 
bazen sonuçlarını görmediğiniz anlarda 
zorlaşabilir. Metabolik Karşılaştırma Sistemi 
(MET) ile Wii Fit Plus kalori kaybı hedefleri 
yakın kaleleri Koyarak nasıl ilerlediğinizi kaydediyor. Öğle 
yemeğinde yediğiniz pastayı eritmek mi istiyor- 
1 - sunuz? Ne kadar kalori içerdiğine ve yakmak için 
ne yapmanız gerektiğine bakın. Kalori hesap- 
lamaya gelince Wii Fit Plus bir numaradır! 


görün, yediğiniz yem. 
kalorileri he: 


Zihninizi ve vücudunuzu geliştirin 


Wii Fit Plus'un fitness konulu oyun ve egzersizleri ile vücu- 
dunuzu ve zihninizi dinlendirin. Derin Nefes ve Güneşi 
Selamlama gibi Yoga egzersizleri ile rahatlayın ve Tilt Şehri 
e Kusursuz On gibi Denge Oyunları ile konsantrasyon 
ağlayın. Jogging Plus ile Wuhu Adasında koşarken 
afızanızı da kuwetlendirebilirsiniz! 


Renkli topları doğru yere yönlendirerek koor- © Sahne şıklarının altında akrobasi 
dinasyonunuzu test edin şovları yapın 
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dekiler 


Sayı 1 - Ekim/Kasım/Aralık 2009 


çin 


31 New Super Mario Bros Wii 
Bıyıklı ve biraz göbekli kahrama- 
nımız Mario yeni oyununa üç 
arkadaşı ile birlikte dönüyor 


08 


48 Wii Sports Resort 
Wii Sports'ta sonra 
Wii'nin ikinci feno- 
meni Wii Sports 
Resort ile ilgili her- 
şeyl bu sayımızda 
bulabilirsiniz. 


. 
N 


34 Super Mario Galaxy 2 
Galaksi serüvenimizin 
ikinci adımında Mario ve 
Yoshi var! 


adi 
54 Metroid Prime Trilogy 
Metroid Prime üçlemesini hep 
güzeller güzeli Samus ile hatırlayanlar 
için Metrold yaratıklarını da bir 
hatırlatalım dedik 
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22 
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Mario and Luigi: Bowser's 
Inside Story 

Luigi yeni oyunun stresinden 
dolayı biraz kilo almış g 


EE 


35 WiiFit Plus 
Evimizdeki spor salonu gittikçe | 1 
genişliyor. 


76 


Konular 


Satış Listeleri 
Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri? 
Gelecekte bu listede hangi oyunlar olacak? 


Mario! 


Oyun tarihinin en çok tanınan karakteri 
Mario ile ilgili herşey onun için özel olarak 
hazırladığımız dosyada 


DSi Ware 

DSi'ınız üzerinden oyun indirmenizi 
sağlayan DSİWare uygulaması başladı 
Peki DSİWare'de hangi oyunlar var ve 
hangileri indirmeye değer? 


Pokemon Sırları 
Senelerdir onları yakalıyoruz. Pokemon 
dünyasının guruları için sadece profesyo- 
nellerin bilebileceği sırlar derledik. Hepsi 
Pokemon özel sayfalarımızda 


Bir Metroid Hikayesi 
Metroid Prime üçlemesi ile birlikte oyun 
dünyasının en güzel kelle avcısının 

hikayesine yakından bir bakalım istedik. 


Teknik Servis 
Wil ve DS ile ilgili pek çok sorunuza yanıtlar. 


Wii Motion Plus 
Wii Remote'un bu yeni eklentisi oyun 
dünyasına neler getirecek? 


Demo Play 
Miyamoto'nun bu yeni icadı ilk olarak Super 
Mario Bros Wi'de boy gösterecek, 


Best of DS 

Best of Wii 

Rehber / Hile 

Punch-Out rehberi. Grand Theft Auto 


Chinatown Wars hileleri. Final Fantasy 
Echoes of Town rehberi. 


Raflarda Neler Var? 


Son Sayfa 


İn İncelemeler 


E3'ün Ardından 
E3'te bahsedilen ve tadı damağımızda 
«alan ürünler; yeni Zelda Wii, Vitality 
<nsor, Golden Sun DS, Monado: 
Beginning of the World, Metrold: Other M. 


: Picross 3D 
Hani verilen rakamlarla iki boyutlu resimler 
yaptığımız bulmaca var ya? İşte o 3 boyutlu 
ve daha da çıldırtıcı oldu... 


Tatsunoko vs Capcom 
Birine ayrı birine ayrı zaman mı? İşte size 
ikisi bir arada bir dövüş oyunu. 


) The Legend of Zelda: Spirit Tracks 
Link'in yeni macerasında gemimizi terkedip 
irenimizin başına geçiyoruz. Üstelik yanı- 
mızda bu sefer eski düşmandan dost olur 
dedirten bir dostumuz bile var. 


? Wario Ware: Do It Yourself 
Nintendo artık bize oyunları da hazırlama- 
mız için gerekli yazılımları vermeye hazırla- 
niyor. Bu müthiş yazılım oyun dünyasını 
değiştirecek mi? 


çıkmadan oyun dünyasının tüm 
rini toplamış, son yılların en yaratıcı 
u ile tanışmaya hazır misınız? 


* Kingdom Hearts 358/2 Days 

nin en iyi örneklerinden Kingdom. 
58/2, Disney dünyası ile Final 
dünyasını bir araya getiriyor. 


İncelemeler 


47 


56 


64 


Travel Coach 2 
İlk gerçek anlamda Türkçe oyun? Evet, 
kesinlikle! Hem de pek çok ülkenin gezi 
bilgilerini içeriyor. 


Pokemon Platinum 

Pokemon'un yeni versiyonları ufukta 
göründü. Peki güncel versiyonu ile ilgili 
herşeyi biliyor muyuz? 


Mario & Sonic Winter Olympic Games 
Bütün Mario ve Sonic karakterlerinin bir 
arada olduğu bu kış olimpiyatları oyunu 
hem gerçekçi hem de hayali pek çok spor 
içeriyor. 


Spectrobes Origins 

Disney'in Spectrobes serisi Pokemon'un 
gölgesinden kurtulup kendi başına uçmaya 
hazırlanıyor. 


Wacky World of Sports 

Extreme ütüleme, peynir fırlatma? Bu garip 
sporları uydurma sanabilirsiniz. Ama 
hepsinin gerçek olduğunu anlayınca daha 
da şaşıracaksınız. 


Flipnote Studio 

DSI'ın ücretsiz çizgi film yaratma yazılımını 
keşfedin ve müthiş bir dünyaya dalmaya 
hazır olun, 


Let's Tap 

Wii ile darbuka çaldığımız yaratıcı oyun 
Let's Tap size ekran karşısında zevkli anlar 
yaşatacak. 
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HABERLER 


Burcunu söyle, Wii sana 
falını söylesin! 


Nintendo Wii'nin indirilebilir Today & 
Tomorrow Kanalı ile günlük falınıza çabuk 
ve kolay bir şekilde ulaşmak artık mümkün. 
Burcunuza göre her gün sizi nelerin 
beklediğini okuyabileceğiniz Today & 
Tomorrow Kanalı size aşk, iş, para, ilişkiler 
ve eğitim hayatınıza dair ipuçları veriyor. 

Nintendo Wii'nin Today & Tomorrow 
Kanalı ile günlük falınızı takip etmek artık 
çok kolay. Ücretsiz olarak indirebilen 
'Wii'nin bu yeni servisi ile ilişkiler, aktiviteler 
ve hatta burcunuza bağlı olarak yemeniz 
gereken yemek çeşitleri üzerine tavsiyeleri 
bulabileceksiniz. 

Today & Tomorrow Kanalı size aynı 
zamanda aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte 
keyifli vakit geçirmeniz için 6 kişiye kadar 
Mii karakteri ve doğum tarihini sakla- 
yabilme özelliğini de sunuyor. Böylece her 
gün yenilenen falınızı aşk, iş, para, ilişkiler 
ve eğitim olarak 5 ayrı kategoride okuyabi- 
lecek, kayıtlı diğer Mii karakterleri ile uyu- 
munuzu da kontrol edebileceksiniz, Her 
yeni günde sizi nelerin beklediğini 
görebileceğiniz Today & Tomorrow 
Kanalı'nda burcunuza göre günlük 
yaşamınızdaki aktiviteler ve beslenme 
önerileri gibi yaşam tarzınızı 
zenginleştirecek bilgileri de edinebilirsiniz. 


Wii'de karaoke heyecanı 
başlıyor! 


lu 


Disney'in popüler yeteneklerini ve favori 
pop yıldızlarını bir araya getiren Sing İt Pop 
Hits karaoke oyununda Jonas Kardeşler, 
Duffy, Coldplay, Hannah Montana ve 
Taylor Swift ile müzik ve eğlenceli dolu 
anlar sizi bekliyor. Nintendo Wii'de 
oynayabileceğiniz Sing It Pop Hits ile 
karaoke heyecanı evinize konuk oluyor. 


Oyun konsolu dünyasında 
çığır açan Nintendo DSi, 
yeni renkleriyle karşınızda! 


Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu 
yana teknoloji tutkunlarının büyük ilgi ve 
beğenisini kazanan Nintendo DSİ, 3 yeni 
rengi ile Türkiye'de satışa sunulmaya 
hazırlanıyor. Nintendo DSİ, metalik mavi, 
açık mavi ve kırmızıdan oluşan yepyeni renk 
çeşitleriyle oyun keyfini ikiye katlayacak. 

Daha önce siyah ve beyaz renkleri bulunan 
Nintendo DSİ, capcanlı seçenekleri ile 23 
Ekim tarihinden itibaren Avrupa ile aynı anda 
Türkiye'de de teknoloji marketlerindeki yerini 
alacak. 

2009 Nisan ayında satışa sunulan 
Nintendo DSİ, metalik mavi, açık mavi ve 
kırmızı renk seçenekleriyle Avrupa ile aynı 
anda Türkiye'de oyun tutkunlarıyla 
buluşuyor. 

İlk olarak siyah ve beyaz renkleriyle 
teknoloji dünyasında heyecan yaratan 
Nintendo DSİ, 23 Ekim tarihinde birbirinden 
dinamik çeşitlerini Flipnote Studio ve 
Facebook eklentileriyle birlikte hayallerin 
ötesine taşıyor. 


Facebook ve Flipnote Hetena 
bağlantısıyla DSi'ın yeni renkleri 
canlanıyor! 


facebook. 


Facebook eklentisi sayesinde, fotoğraf 
paylaşımı sağlayan Yeni Nintendo DSİ'ın bir 
diğer programı Fliptone Studio, kamera 
sistemi, ses kayıt özellikleri ve dokunmatik 
ekranı ile mini filmler hazırlanmasına 
yardımcı oluyor. Yaratıcı animasyonların 
Nintendo DSi üzerinden Flipnote Hetena'ya 
aktarılabildiği ağla farklı bir grubun üyesi 
olma şansı ortaya çıkıyor. 


G-Force gücü 
Nintendo'da! 


Disney'in yeni 3D animasyon filmi. 
G-Force, Nintendo platformlarında 
canlanıyor! 18 Eylül'de Nintendo 
tutkunlarıyla bulaşan G-Force, oyuncuları 
kusursuz bir maceraya davet ediyor. 

G-Force ekibinin lideri Hamster Darwin 
ve gözetleme eksperi sinek Mooch ile gizli 
devlet görevlerini yerine getirmeye 
hazırlanın. G-Force'un adrenalin yüklü 
ajanları Nintendo'da seni bekliyor... 


31 Mart tarihine kadar Nintendo DSi Shop 
üzerinden WiFi bağlantısıyla Nintendo 
DSI'ını kullanan oyun tutkunları, ücretsiz. 
1000 Nintendo DSİ puanı kazanıyor. Sürpriz 
puanlar sayesinde özel oyunları ve 
yazılımları Nintendo DSİWare'den Nintendo 
DSi'a indirebilecek olan oyuncular, ekstra 
Nintendo DSİ puanına ihtiyaç duyduklarında 
Nintendo DSi Shop üzerinden kredi kartı ile 
puan satın alabilecekler. 


Nintendo DSi renkleriyle kendi modanı 
kendin yarat: Style Boutigue! 


BOUTGUE 


Yeni Nintendo DSi renkleri ile aynı tarihte 
Style Boutigue oyununu pazarla tanıştıracak 
olan Nintendo, kullanıcılarına kendi moda 
butiklerini açma imkanı veriyor! 

Style Boutigue sayesinde kendi moda 
butiklerini işletebilen, müşterileriyle ilgilene: 
modayı yakından takip eden Nintendo DSİ 
kullanıcıları, on bin eşya arasından seçtikleri- 
yle vitrinlerini süsleyebiliyor. Moda 
yarışmalarına katılıp, arkadaşlarının 
mağazasına konuk olabilecek moda 
aşıklarını eğlencenin doruklarına çıkaran 
Nintendo DSİ, kendi stilini yakalamak istey- 
enlerin kişisel seçimi. 

Nintendo DSİ'ın çarpıcı renkleri metalik 
mavi, açık mavi ve kırmızı" yepyeni Style 
Boutigue oyunu ile birlikte 23 Ekim'den 
itibaren tüm satış noktalarında! 


Wii Metroid Prime Trilogy 

yenilenen görselleri ve 

geniş ekran sunumu ile 

oyun severlerle buluştu! 
Wii'nin devrimsel kontrolleri 

Samus'un maceralarını m — 

bütünüyle farklı ve heyecanlı 

bir boyuta taşıyor. 

- Gamecube'e çıkmış ilk İki 

oyunun kontrolleri, Nintendo 

Wii'nin devrimsel hareket 

özelliklerine göre yenilendi. 

- Yenilenmiş görseller ve 16:9 

geniş ekran sunum. 

- Göz alıcı görselleri ve bağımlılık yapıcı 

oynanışları ile serinin 3 oyunu bir arada 

- Wii kontrollerinin Metroid Prime'ın 

oynanışı ile ortaya çıkan müthiş entegras- 

yonunda nişan almak ve ateş etmek, 

keşfetmek daha kolay, daha eğlenceli. 

- Özel Metroid Prime Trilogy kitapçığı 

- Koleksiyon versiyonu 


Wii 
Çıkış Tarihleri 


Family Party: Outdoor Fun (D3Publisher) 

Crazy Mini Golf 2 (Data Design Interactive) 

FIFA 10 (EA SPORTS), 

Harvest Moon: Tree of Tranavillity (Nintendo) 

Slar Wars "* The Clone Wars” Republic Heroes”* (LucasArts) 

Cate West: The Vanishing Files (Oxygen interaclive) 

Ali Star Cheerisader 2 (THO) 

Dravın to Life The Next Chapter (THO) 

Goutdowm (Mindscape) 

Family Fortunes (Mindscape) 

Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (SEGA) 

Bakugan: Battle Brawlers (Activision) 

The Ultimate Red Ball Challenge (Mindscape) 

Super Hero Sauad (THO) 

WAVE Smackdorun vs Rav 2010 (TH) 

Arcade Zone (Activision) 

Selence Papa (Activision) 

Mountains Sports (Activision) 

Wii Fit Plus (Nintenda) 

Wi Fit Plus with Wii Balance Board (Nintendo) 

Oragon Ball: Revenge of King Piccolo (NAMCO BANDAİ Gâmes Europe, SAS) 
My Personal Golf trainer with David Leadbetter (Data Design interactive) 
Juon (Rising Star Games) 

Gars: Race O Rama (THO) 

Gâsper's Scare School Spooky Sports Day (Blast Entertainment) 

THE SECRET SATURDAYS: Beasts of the Sih Sun (D3Publisher) 
Ballerina presented by Repetto (Deep Silver) 

A Boy And His Blob (Majesco) 

Go Play Circus Star (Majesco) 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SMASH-UP (UBISOFT) 
Saueeballs (Zen United) 

Playmobil Circus (HMH interactive) 

“Animal Planet: Vet Life (Activision) 

Barbie and the Three Musketcers (Activision) 

i Carly (Activision) 

Madagascar: Kariz (Activision) 

Rapala; We Fish (Activision) 

My Baby 2 (NOBILIS) 

Beat The İntro (Mindsape) 

U-SİNG (Mindscape) 

Muramasa (Rising Star Games) 

World of Zoo (THO) 

SpongeBob Truth or Saüare (THO) 

The Biggest Loser (HO) 
Princess and the Frog (Disney Inter 
New Super Mario Bros Wi (Nintendo) 
Yoga JoWooD) 

Karaoke Revolution (Konami) 
Lets Party (Konami) 
Tornado Outbreak (Konan) 


Studios) 


Tales of Symphonla: Dawn of tie New World (NAMCO BANDAİ Games Europe, SASİ) 


RTL Winler Sports 2010 The Great Toumament (RTL Sports) 
Jambo Safari (SEGA) 

ARTHUR AND THE REVENGE OF MALTAZARD (UBİSOFT), 
GSI DEADLY İNTENT (UBİSOFT) 

Family Gameshow (zushi games İtd) 

North American Hunting Extravaganza (zushi games 1d) 
Planet 51 (SEGA) 

JUST DANCE (UBİSOFT) 

YOUR SHAPE (UBISOFT) 

is My Circus (2K Play) 

NBA 210 (2 Sports) 

.NHL 210 (2K Sports) 

HASBRO FAMILY GAME NIGHT 2 (EA) 

UİTTLEST PET SHOP FRIENDS (EA) 

MySims”” Agents (EA) 

Need for Spedi Nitro (EA) 

SimAnimals” Africa (EA) 

“Spora Hero (EA) 

Formula 1 (Codemasters) 

Pony Friends (Eidasi) 

PES 2010 (Konami) 

Hörrid Hanıy's Misslons of Misehlef (SouthPeak Games) 
Miniclip Sushi Go Round (SouthPeak Games) 

Build a Bear: Friendship Valley (The Game Factory) 
AVATAR, (UBISOFT) 

MONSTER 4x4 STUNTRAGE (UBİSOFT) 

RABBIDS GO HOME (UBİSOFT) 

SHAUN WHİTE SNOW WORLD STAGE (UBISOFT) 
Resident Evil: Darkside Chronicles (Capcom) 

Silent Hil Shattered Memories (Konami) 

LEGO Indiana Jones”* 2 The Adventure Continues (LucasArts) 


2 Ekim 
2 Ekim 

2 Ekim 

9 Ekim 
Ekim 

8 Ekim 
16 Ekim 
16 Ekim 
16 Ekim 
16 Ekim 
16 Ekim 
23 Ekim 
23 Ekim 
23 Ekim 
23 Ekim 
30 Ekim 
30 Ekim 
30 Ekim 
30 Ekim 
30 Ekim 
30 Ekim. 
30 Ekim 
20 Ekim 
Ekim, 
Ekim. 
Ekim, 
Ekim. 
Ekim. 
Ekim. 
Ekim. 
Ekim. 

5 Kasım 
6 Kasım 
8 Kasım 
6 Kasım 
6 Kasım 
6 Kasım 
8 Kasım 
6 Kasim. 
6 Kasım. 
8 Kasım. 
6 Kasım 
13 Kasim. 
13 Kasım. 
19 Kasim. 
20 Kasım 
Kasım. 
Kasım 
Kasim. 


Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 
Sonbahar 


NINTENDOEJS © 


Çıkış Tarihleri 


FİFA 10 (EA SPORTS) 

Famous (NOBILIS) 

Mario & Luigi: Bowser's inside Story (Nintenssi 
Star Wars "* The Clone Wars”: Repubiis Hero 
Cate West: The Vanishing Files (Oyygsn miss 
Angel Cat Sugar (Rising Star Games) 
Harvesi Fishing (Rising Star Games) 

Al Star Gheerleader 2 (THO) 

Lüminous Ars 2 (Rising Sar Games) 

Mario & Sonic at the Olympic Winter Gamss 
Dravın to Life The Next Chapter (THO) 
Gountdoyın (Mindscape) 

Family Fortunes (Mindscapa) 

Blood Bow (THG) 

Bakugan: Battle Braivlers (Activision) 

Süper Hera Saad (THG) 

WWE Smackdolun vs Ral 2010 (TH) 
Tinker Beli and the Lost Treasure (Disney tera 
Nintendo Presenis Style Boutigue (Nintendöl 
Science Papa (Activision) 

Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans (NAMCO SANDA Games Sunpa SAS 
Gars: Race O Rama (THO) 

Casper's Scare School Spooky Sports Day Telast Ersem 

Shalın ihe Sheep: Off His Head (D3Pubisher) 

Garcassönne (Deep Silver) 

Grosswords Italy (Deep Silver) 

Let's play Flight Attendant (Dep Silver) 

Ant Nation (Konami) 

Ballerina presented by Röpetto (Deep Silver) 

Let's play Joumalists (Deep Silver) 

Agatha Christie: ABC Mürders (The Adventure Görsen 

DOLPHİN İSLAND UNDERWATER ADVENTURES (v850r7 

GİRLS LIFE MAKEOVER (UBİSOFT), 

İMAGINE BEAUTY STYLIST (UBISOFT) 

IMAGİNE JOURNALIST (UBİSOFT) 

PETZ MY PONY CLUB (UBİSOFT) 

Stüceballs (Zen United) 

Animal Planet: Vet Life (Activision) 

Bârble and the Three Musketaers (AcliVisior) 

i Gariy (Activision) 

car: Kariz (Activisloh) 


My Baby 2 (NOBILIS) 

Beat The Intro (Mindscape) 

Women's Murder Olub Games of Passion (THG) 
World of Zoo (TH) 

SpongeBob Trulh or Saüare (THO) 

The Biggest Loser (THO) 

Jewel Guest Solitsire (astragön Software GinbH) 
“Guest Mysleries (astragon Software GmbH) 

Princess and the Frog (Disney İnleractive Studios) 
Pokemon Dungeon 3: Explorers of the Sky (Nintendo 


ey Interactive Stusi 


Buddy Maths/Scoyo Mathe (Deep Silver) 

Buddy Vocabulary Trainer English (Deep Silver) 

Buddy Vocabulary Trainer French (Deep Silver) 

Scayo Mathe lemen (Deep Silver) Kasım 
Easy Leaming: Discover Our Earth (JöW60D) Kasım 
Wire Way (Konami) Kasim 
Grash Time Il (Playtainmieni) Kasım 
Jamba Safari (SEGA) Kasım 
Safecracker (The Advehtüre Company) Kasım 
ARTHUR AND THE REVENGE OF MALTAZARD (Bi Kasım 
GSİ DEADLY INTENT: THE HIDDEN GASES (UBİSOFT! Kasım 
GİRLS LİFE FASHION ADDICT (UBISOFT), Kasım 
GİRLS LIFE YEWELLERY DESİGN (UBİSOFTİ Kasim 
GİRLS LİFE SLEEPOVER PARTY (UBISOFT) Kasım 
PETZ DOGZ SUPERSTAR (UBISOFT) Kasım 
PETZ HAMSTERZ SÜPERSTAR (UBİSOFT) Kasım 
PETZ NURSERY (UBİSOFT) Kasim 
PRİNCESS MELODY (UBİSOFT) Kasım 
JIGAPIK Range (zushi games İd) Kös 
Planet 51 (SEGA) Kasım 
The Legend of Zelda: Spirit Tracks (Nintende) ttAralık 
Legend Of Kay (The Adventure Gompany) Aralık 
Zensesi Zen Garden (The Game Factory) GW04 
Build A Bear: Welcome to Hugsvile (The Game Faso” G4 
Hortid Heniy's Missians of Misohlef (SouthPeak Gamesi 0 
Miniclip Sushi Go Round (SouthPeak Games) G4 
COP THE RECRUIT (UBİSOFT) Gü 
It's My Circus (2K Play) Sonbahar 
ÜTTLEST PET SHOP FRJENDS (EA) Sonbahar 
MySims”* Agents (EA) Sonbahar 
Need for Speed Nitro (EA) Sonbahar 
SimAnimals”* Africa (EA) Sonbahar 
Spore Hero Arena (EA) Sonbahar 
Star Wars "* Eatilefront&: Elite Sguadron ” (LucssArs Sonbahar 
'HASBRO FAMILY GAME NİGHT 2 (EA) Sonbahar 
)LEGOB Indiana Jones" 2 The Adventure Conti Kış 


KİYE SATIŞ LİSTELERİ 


Gelmiş Geçmiş En Çok Satanlar 


Wiifit Wi Fat 


1 


Artık kimse Türk 


insani spor yapmayı 


sevmiyor diyemez. 


2 


İ wiplay 
i” Kumanda olmasaydı 
İs » bukadar satmazdı 
a kal diyebilirsiniz ama biz o 
e ai kadar emin değiliz. 


3 


Wii Sports Resort 
Geldi, gördü, sattı ve 


süre de zirveden 
inmeyecek... 


1 


Nintendogs 
Kolay kolay hiçbir 
oyunun yakalayama- 


başarısı... 


2 


Dr.Kawashima's 
Brain Training 
Ikincisi de birincisi, 
kadar ilgi gören 
"büyüklere" oyun” 


3 


2) dai 
SUPER 


> 


3 Bros'un yeni jeneras- 


yon devamı... 


zirveye yerleşti. Uzun 


yacağı müthiş bir satış 


New Super Mario Bros 
Dünyanın en çok satan 
efsanevi oyunu Mario 


Wii Music 
60 enstrümanın zaferi. 


Mario Kart Wii 
Wi-Fi üzerinden en eğlenceli yarış. 


Link's Crossbow Training 
Zapper beraberinde geliyor. 


The Legehid df Zelda: Twilight Princ 
Hala geçebilen olmadı. 


Red Steel 
Satışı yakalanamamış bir çıkış oyunu. 


Super Mari Galaxy 
Yakında ikincisi ile coşacağız. 


Pro Evolutiopi Soccer 2008 
2009, 2008 Kâdar satamadı, ya 2010? 


Big Beach Sports 
Plajda zevkli sporlar. 


De Blob 
Wii'nin en eğlenceli kahramanı. 


Wall-E 
O masum gözlere kim dayanabilir. 


Pro Evolution Soccer 6 - 

El konsolunda da futbol üst “ 
Pekemikn Diamond / Pearl 

Pokemoh efsanesinin son versiyonu. 


Winx Club: Guest for the Codex 
Kim diyor kızlarda DS yok diye? 


Mario Kart DS 
Wi-Fi üzerinden dünya ile yarış keyfi. 


Pokemon Dash 
Pokemon olsun, gerekirse yarış olsun 


Pokemon Dungeon: Blue RF 
Dungeon serisi devam edecek. 


Tetris DS 
Asla ölmeyecek oyun. 


YuGi Oh! GX Spirit Caller 
Yu-Gi-Oh'un RPG macerası 


Drawn to Life Spongebob Edition 
Spongebob'u çizin ve maceraya çıkın. 


42 Ali-Time Classi&s 
42 salon ve kart oyunü.bit arada. 


GÖRÜYORUZ! 


Geleceğin yükselen oyunlarını görü- 
yoruz... 

Kristal küremize bakarak önümüzdeki 
sayılarda bu listelerde yer alacak oyunları 
görüyoruz! Verdiğimiz oyunlara şöyle bir 
göz gezdirdiğinizde bizce siz de bizimle 
aynı fikirde olacaksınız. 


Wil Fit Plus 

İlki listeleri nasıl 
alt üst ettiyse 
şüphesiz Wi Fit 
Plus da çok 
geçmeden en çok 
satanlar arasında 
yerini alacak. 


Super Smash Bros Brawl 
Tartışmasız en iyi dövüş oyunu. 
| 


İ Excite Truck 
» Hala aranan zevkli yarış oyunu, 


İ Cars 
i Cars çılgınlığı etkisini yitirmedi 


İ Sonic Unieashed 
/ Sonic'in en sevilen oyunlarından. 
1 


Pokemon Baltle Revolution 
Wi-Fi üzerinden Pokemon savaşları. 


| 
High Sehoal Musical 3: SING IT 
Disney'in ünlü karaoke oyunu. 


AlL Star Ghserleading 
Amigo kızı kurtar, dünyayı kurtar, 


Yu Gi Oh! GX World Championship 
WiFi üzerinden Yu-Gi-Oh savaşları... 


The Legend of Zelda: Phantom H 
Zelda'nın DS'teki müthiş macerası. 


Ridge Racer 
DS'te daha fazla araba yarışı olmalı! 


Super Mario 64 
Super Mario'nun eskimeyen macerası. 


Animal Crossing 
En değeri bilinmeyen oyun, 


Super Princess Peach 
Peach'in kaçırılmadığı tek macera 


Pokemon Ranger 2 
Sytlus ile Pokemon avlama vakti... 


Kk 


PES52010 


PRO EYOLUTION SOCCER 
PES 2010 
PES'in Wii'ye özel kontrol mekanizmaları 


her geçen gün daha fazla hayran 
kazanıyor. 


pi 6 bk En Çok Satanlar 


TA 


Wi Sports Resort 
Geldi, gördü, sattı ve 
zirveye yerleşti. Uzun 
süre de zirveden 
inmeyecek... 


pa 


High Sehool Musical 
3: SING IT! 
Beraberinde gelen 
mikrofonu kap ve şarkı 
söylemeye başla. 


PES 2008 
Kontrol sistemi 
anlaşıldığında çok 
daha fazla ilgi 
çekecek. 


Beni 


seviyor- 
sunuz! 


Drawn to Life 
Spongebob Edition 
Spongebob çizmekte 
ne var ki? Bir kare, iki 
daire... 


2 


The Legend of Zelda: 
Phantom Hourglass 
DS'in tartışmasız en 
güzel oyunlarından 
biri, 


3 


Pokemon Ranger 2: 
Shadows of Almia 
Pokemonları kalem ile 
yakalamanın keyfi. 


Mario & Sonic 
Winter Olympic 
Games 

Bütün Mario ve 
Sonic karakterleri 
* Kış Olimpiyatları 
> Müthiş bir oyun. 
Vancouver 
Olimpiyatlarından 
2 ay önce çıkıyor. 


Resident Evil the Umbrella Ch. 
Korkunun satışa faydası var... 


Bolt 
Filminin başarısını yakaladı. 


Spongeböb: Globs of Doom 
Spongebob olan her oyunu istiyoruz. 


Avatar: Into the Inferno 
Avatar'ın devam macerasi... 


WWE Smackdown vs Raw 2009 
Amerikan Güreşi sizi de şaşırttı mı? 


Bratz: Girjz Really Rock 
Kızların Wii oynadığının bir kanıtı daha 


Cars; Matet National 
Cars'ın devâhi oyunu. 


Spongebob: Atlantis Sauarepantis 
Size ne demiştik? 


Prince of Pefsia; Rival Swords 
Farklı bir Prince öf Persia oyunu. 


Rayman.Raving Raâbbids 2 
Davşanların planları bitmiyor. 


Bratz: Giriz Really Rock 

Evet, gvet DS sahibi pek çok “© 
Cars: Mater National 

Cars'in devam oyunu. 


Cooking Gulde 
Bu akşam ne yemek yapalım? 


Locke's Guest 
RPG, Strateji ve Macera bir arada. 


Nicktoons: Attack of the Toybots 
Tüm Nickelodeon karakterleri bir arada 


Ratatoullle: Food Frenzy 
Aç farelerin geri dönüşü... 


Spongebob: Battle for the Volcano 
Onu seviyoruz. 


Spongebob: Globs of Doom 
Onu gerçekten çok seviyoruz. 


Viva Pinata 
Pokemon yerine Pinatalar... 


Warhammer 40k Sgwağ Commander 
Asırlardır süren müthiğ.bik savaş. 


Mario & Luigi 

Bowser's Inside Story 
Yeni Mario ve Luigi RPG 
oyunu hiç beklenmedik 
bir yerde geçiyor. 
Bowser'in içindel Bu 
sefer prensesin 
kaçırılma olayı biraz 
abartılmış sanırsak. 


Splinter Celi Double Agent 
Wii'deki en ciddi macera oyunu. 


No More Heroes 
18'in altına önermiyoruz! 


Trauma Genter: New Blood 
Kalp çarpıntımız hala duyuluyor. 


Family Ski 
Wii Fit üzerinde kayak keyfi, 


Sports Island 
Hayır, bir Sports Resort değil... 


Sports Island 2 
..ama yine de çok zevkli. 


Destroy All Humans 
Komedi ve macera bir arada. 


High School Musical 3: DANCE! 
HSM'den müthiş bir ritim oyunu, 


Bolt 
Disney'in sevilen kahramanı 


Disney's Friends 
Yaşı küçük DS kullanıcılarına 


Hamsterz 
DS'te yaşamayan hayvan kalmasın. 


Star Trek Tactical Assault 
Stratejik bir Star Trek oyunu. 


Danny Phantom 
Çizgi diziden DS ekranına 


Guilty Gear Dust Strikers 
DS'in en iyi dövüş oyunlarından biri 


Nintendo Presents 
Siyle Boutigue 
Nintendo'nun Kızlar 
için son hamlesi 
Japonca ismi Giris 
Mode olan oyunu 
Siyle Boutigue ismi ile 
Avrupa'ya getirmek. 


Mario'nun ne kadar önemli olduğunu size 
anlatmamıza gerek yok. O Nintendo'nun yüzü 
ve belki de tüm zamanların en çok tanınan oyun 
karakteri. Eğer bir Mario oyunu daha önce hiç 
oynamadıysanız video oyunculuğunun önemli 
bir zevkinden mahrum kalmışsınız demektir. 

Bugüne kadar onlarca oyunu çıkan Mario'yu 
çok yakında konsol ekranlarımızda Super Mario 
Galaxy 2 ve Mario & Luigi RPG 3 ile yeniden 
göreceğiz. Biz de bunu fırsat bilerek Mario'nun 


vi 


28 senelik kariyerini sizin için bir özetleyelim 
dedik. 

Mario ile ilgili herşeyi size anlatmak için 
Mario'nun geçmişinin gizli dehlizlerine bile 
girdik, en iyi ve en kötü Mario oyunları, en 
sevdiğimiz power-up'lar, Mario'nun bugüne 
kadar büründüğü meslekler, favori Mario 
taşıtlarımız gibi pek çok başlık altında Mario 
tarihinde güzel bir geziye çıkın. 

Haydi başlayalım! 


Gerçek Mario'lar İsim Değişikliği Kamek'e Ne Oldu? Yaşasın Kı 
Ah o unutulmaz klasik Mario © Super Mario Bros Super Prenses Peach'in Avrupa Mario Kart 64 eskiden Wario'nun isminin. 
giysisi; kırmızı şapka, kırmızı « Show 80'lerde bir TV ve Amerika'daki ismi Mario Kart R olarak bilini- o şapkasındaki ters M (yani 
gömlek, mavi tulum. Oysaki © dizisiydi ve burada önce Prenses yordu ve karakter seçme W) işaretinden geldiğini 
Mario, Mario Bros (mavi Mario'yu WWE güreşçisi Toadstool'du. Super ekranında Kamek the sanabilirsiniz. Oysaki 
şapka), Super Mario Bros Lou Albano oynuyordu. Mario 64'ten itibaren ise Magikoopa diye bir Japonca'da warul "kötü" 
(yeşil gömlek) ve Super Daha sonra filmi yapılan Prenses Peach olarak karakter vardı. Oyunun demek, Wario aslında 
Mario Bros 2 (mavi gömlek, Super Mario Bros'ta ise değiştirildi. Japonya'da sonraki versiyonlarında Warui Mario'nun bir 
kırmızı tulum) oyunlarında o Mario'yu Bob Hoskins ise ismi baştan beri yerini Donkey Kong aldı kısaltması, Waluigi'yi ise 


farklı şeyler giyiyordu. oynadı. Peach'ti. Sahi ne oldu ona? Japonlar Waruigi okurlar. 
pi 


İsmimim Orijinali Bulutların Üzerinde Süper Mario! Miyamoto İsyanlarda Elbirliği İle 
Japonya'da pek çok Mario (| Sizce Miyamoto hangi Bugüne kadar pek çok Yoshi's Island'ın pastelle Mario çok çeşitli karakter 
karakteri dünyanın geri Mario karakterini en çok sporcuya Süper Mario çizilmiş gibi görünen ile bir araya geldi. Bunlar- 
kalanından farklı isimlerle seviyor. Cevabı Mario takma ismi takıldı. Örneğin grafikleri aslında dan en bilinenleri Super 
bilinir, Goomba, Kuribo; sanabilirsiniz ancak Alman futbolcu Mario Miyamoto'nun isyanıdır. Smash Bros Brawl'da 
Blooper, Gesso; Boo, Miyamoto'ya göre cevap Basler, Brezilyalı futbolcu Çünkü Nintendo ondan Sonic ve Solid Snake, 
Teresa; Chain Chomp, “bulutların üzerinde Mario Jardel, Inter Milan aslında Donkey Kong Mario Kart Arcade GP'de 
Wanwan; Koopa Troopa, özgürce dolaşabildiği futbolcusu Mario Balotelli Country'nin 3-boyutlu gör- Pacman ve Mario Slam 
Nokonoko; Lakitu, Jugem ve istediği her yere ve NHL hokey oyuncusu sellerine benzer bir oyun Basketball'da Final 


ve Bowser ise Koopa, gidebildiği için” Lakitu. Mario Lemiux. İktemisti 


Fantasy karakterleridir. 


Mavi Koopa Kabuk 


sl MEAN 
çe 7 
o NR Eros.) (Super mario Land 2) (e Super Mario Eros.) hz ri a 
Maro mantarlarının Normal insanlar havuç Mario tarih boyunca Mario'nun çevresine Harry Potter'ın pelerin- 
bellidir. Yedikçe yediğinde birşey pek çok kabuğu tek- sarılan bu dev yay ini unutun, Mario Harry 
nirsiniz. Oysaki olmayabilir ancak meledi. Şimdi bu Mario'yu bölümler henüz bir bebekken 
antarı yediğinizde Mario havuç yediğinde kabuğun içine girerek boyunca gökyüzüne görünmezlik 
ro bir sinek tavşan kulakları çıkıyor tüm o tekmelenen zıplatabiliyor. Seveni numarasını yapabili- 
#lığına geliyor ve ve daha iyi zıplayıp kabukların nasıl kadar sevmeyenini de yordu. Üstelik bir 
üzerinden havada süzülebiliyor. hissettiğini anlayabilir. anlarız. pelerin ile değil, şapka 
arak geçebiliyor. Şirin! ilel 
çekiç 200 Mantarı BUZ Mantarı Mn Mega Mantar 
da 
G 
Ş is lo er g 
bene Kb) (uyar Marie anlar) (Super mario galaky) e (le Super Mario Eros.) 


© gücü! Donkey Eğer Mario Boo'ya 80'lerden beridir ateş Kağıt üzerinde en iyi Bu müthiş güç 

varil yuvarlıyorsa sırtını dönerse Boo topları fırlatabilen Mario gücü bu olmalı. Mario'yu ekran boyu- 

gelir? Tabii ki ona doğru geliyor. Mario, Super Mario Renkli renkli bir halde tunda büyüterek f 
n çekici alıp Peki ya Mario Boo Galaxy'e kadar bu herkesin içinde herşeyi yıkıp geçme- 

sallamak gelir. olursa? Aynaya şekilde soğumamıştı. koşarak geçebiliriz. sini sağlıyor. İçinizdeki 

e zıplayamaz bakarak kendini. Buz Mario, buz topları Arkada çalan müzik de Godzilla'yı açığa 


görmesi mi gerekiyor? atabilir ve su üzerinde cabası. Ama etkisi o gıkarın. Müthiş 
Nasıl olacak? yürüyebilir. kadar kısa ki..| 
Arı Mantarı Süper Mantar 


Hammer Eros giysisi 


Alev Çiçeği 


(super Marto anlar) 


(Super Marto Eros.) 


(Süper Marla Bros.3) (Super Mario Bros.) 
Oyunlardan hiç 
En zor bulunan Mario Super Mario Mario'nun bu giysisi anlamayan birine 
giysisi. Bu giysi Super Galaxy'nin açıklanan ateş topları atmasını Mario'nun güçlerinden 
Mario Bros 3'ün ilk süprizi Arı Mario idi. sağlıyordu ve eminiz. bir tanesini sorun Ve 
sonlarına doğru ortaya Arı görünce köşe Ryu ve Ken görünce size hemen bir süper 
çıkıyor. Bu giysiyi bucak kaçan herkes hasetlerinden mantar yediğini 
giyen Mario bile Arı Mario'yu sevdi. çatlıyordur. söyleyecektir. Efsanevi 
düşmanlarına çekiç Luigi'yi de bu kostümü bir güç... 
fırlatabiliyor. giyerken görebiliriz. 
RI Süper Yaprak. Tawooki GUYsisi 
Pelerin, Kurbağa giysisi kürNal 
(e) pa 
o, N 
>» 
- - TE 
5 (Super Mario Eros.3) (Super Marla ras: 

i 5 (Siyer Mere zi) (Super Marta Eros.) ü r. 
Günümüz modasından Mario kurbağa giysisini Süper yaprağı En sevdiğimiz Mario 
silinmesine çok düşünen tasarımcının aldığımızda Mario bir giysisi Tanooki. 
üzüldüğümüz bir o gün kafası yerinde rakuna dönüşüyor ve Tanooki Mario,rakun 
aksesuar pelerin. miydi bilinmez ama bu uçabiliyordu. Ancak Mario gibi uçabiliyor. 
Sokaklarda pelerinle şirin kıyafet Mario'nun aklımıza ilk gelen soru ama aynı e 
dolaşma isteğimizi su altında yüzmesini acaba oyun neden oldu 
Mario'nun sarı pelerini sağlıyordu. geliştiricileri rakunların andım ir 
ile az da olsa gidere- uçabildiğini mi nedenden dolayı 


biliyoruz. düşünüyor? © heykel 


“ MARİOİ 


Super Mario Galaxy 
Wii, 2007 

Super Mario Galaxy bizce şu 
ana kadar yapılmış en güzel 
Mario oyunu. Bu sihirli 
deneyimi her Wii sahibi 
mutlaka yaşamalı. Hatta 
bütün konsol sahipleri. Hatta 
bütün oyuncular... Hatta, 
hatta... 


Hotel Mario 
CD-i, 1994 
Philips tarafından geliştirilen 
ve CD-i konsolları için 
piyasaya sürülen Hotel Mario 
gelmiş geçmiş en kötü Mario 
oyunudur. Bu sıkıcı oyundaki 
ara animasyonlar Mario efsa- 
nesine bir hakaret gibidir. 


Super Mario 64 
N64, 1996 

Mario'nun ilk 3D macerası 
ayrıca video oyun tarihinin 
de ilk 3D macerasına 
karşılık geliyor. DS'te 
çıkan yenilenmiş hali de 
kusursuzdu ve kesinlikle 
oynamaya ve saklanmaya 
değer 


Super Mario World 
SNES, 1990 
Mario'nun en güzel iki 
boyutlu ve kayan ekran 
platform macerası. Biraz 
daha zorlasak ikinciliğe 
bile alabilirdik. 


Super Mario Bros 3 
NES, 1988 

Super Mario Bros oyun 
dünyasına aksiyon ve 
macera anlamında ne 
kattıysa, Super Mario 
Bros 3 de bunları bir 
adım öteye götürdü 
Müthiş güçler ve bitmez 
tükenmez bölümler. 


Bizce en kötü 5 Merto oyunu 


Mario's Time Machine 


SNES, 1993 

Bu oyunda Bowser zamanda 
geri dönerek farklı çağlardan 
çaldıkları ile bir zaman 
makinesi yapar (?). Mario ise 
her bir çalınan nesneyi bilgi 
soruları cevaplayarak 
kurtarmalıdır (717). 


Yoshi's Safari 


SNES, 1993 

Yoshi'nin sırtında oturan 
Mario'nun gözünden 
gördüğümüz oyunda 
karşimiza çıkanları 
vurmamız gerekiyor. Ancak 
birlikte gelen silah çalışmaz. 
haldeydi 


Mario's FUNdamentals 
PC, 1995 

Super Mario 64'ü unutun. Bu 
Mario'nun Charles Martinet 
tarafından seslendirildiği ilk 
oyundu. Ancak ne yazık ki 
oyun ile ilgili söyleyebile- 
ceğimiz tek pozitif şey bu. 


Super Marlo Sunshine 
GameCube, 2002 

Pek çok Mario sever bu 
oyunu sevmez. Sunshine 
kâtü bir oyun değildi, 
sadece bir Mario oyunu 
hissiyatı vermiyordu. Yine 
de biz bu oyuna tarafsız 
bakılırsa çok 
beğenileceğini 
düşünüyoruz. 


Mario is Missing 
SNES, 1993 
Luligi'nin başrolde olduğu 
ilk oyun. Mario 
kaybolmuştur ve Luigi 
ülke ülke dolaşıp sıkici 
bir arayışa girer. Luigi bu 
oyundan sonra Lulgi's 
Mansion ile geri döndü. 


Mare oyunlarındaki favori 5 taşıtımız 


| Pur Pir 


mir Mario Lang) 
Game Boy'daki Super 
Mario Land'in hizi, 
NES'teki Super Mario 
Bros'tan çok daha 
hızlıydı, bu nedenle 
zaman zaman 
Mario'nun yorulması 
çok doğal. Bu nedenle 
oyunun iki bölümünde 
taşıt kullanıyor. Bun- 
lardan ilki bir denizaltı, 
ama bizim favorimiz. 
son bölümdeki roket 
atan pir pir uçak. 


Manta RAY 


b. 2 


(Super Mario Galaky) 


Super Mario Galaxy'de 
pek çok farklı taşıt var 
- baloncuklar, dev 
yuvarlanan kayalar ve 
tabiki sizi farklı yerlere 
taşıyan yıldızlar. 
Ancak bunların en ori- 
jinali Loopdeloop Ga- 
laksisindeki dev Manta 
Ray balıkları. Galaksi 
boşluğunda akan der- 
elerde sört yapmak 
gerçekten müthiş bir 
tecrübe. 


Kaaribe'nun. AYARRAbISI 
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(Super Marip Eros 3) 


Mario serisinin en 
garip taşıtı. Super 
Mario Bros 3'ün 5-3 
bölümünde büyük yeşil 
botlarla zıplayan 
Goombalar görecek- 
siniz. Birini alttan 
Vurarak bottan atin ve 
içine siz girin. 
'Kuribo'nun ayakkabısı 
içinde tüm düşmanları 
ezebilirsiniz. Kuribo ne 
mi? Goomba'nın 
Japonca ismi. 


(Super Mario Sunshine) 


Super Mario 
Sunshine'in başında 
Profesör E Gadd 
tarafından bize verilen 
bu cihaz aslında 
çamur yıkamak için 
kullanılıyor ama yere 
doğru su püskürterek 
Mario rahatlıkla yük- 
selebiliyordu. Daha 
sonra Super Smash 
Bros Brawl'da da bir 
silah haline geldi. 
Bizce müthiş bir icat! 


Yoshi 


(saymakla bitmez...) 


Yoshi bu listenin 
tepesine oturmalı! 
Super Mario 
World'deki ilk 
macerasından beridir 
tüm Mario 
hayranlarınca sevilen 
Yoshi o kadar popüler 
oldu ki kendi oyunları 
ve hayranları oluştu 
Yediği onca garip 
şeyden sonra 
zavallıcık acaba ne 
hale delivor? 


salak eğitimi almış olabilir 


ama pek çok iş yaptı... 


Yarış Şoförü 

Zıplayıp koşmak dışında a 
Mario'nun en büyük ikinci Golfçü 
mesleği. SNES 1993'teki Super 
Mario Kart'ten beridir Mario ara- 
balardan, kartlardan ve motor- 
sikletlerden inmedi. 


sahalarında. 


Tenis Oyuncusu 

Motion Plus? O da neymiş! Zamanında Mario ile bir 
tenis yıldızı olmak için tek ihtiyacımız bir 
GameCube kumandası idi. Göbeğine rağmen 
oldukça atik bir tenisçidir Mario. Ayrıca beceriklidir. 
Nadal, Federer ya da Murray en son ne zaman bir 
tenis topunu bir ateş topuna dönüştürebildi ki? 


Beyzbol Oyuncusu 
Avrupa'da çok popüler olmasa da 
Japon ve Amerikan hayranlarını 
düşünen Mario beyzbol 
sahalarında da boy gösterdi. 


Tilt Topu 
Evet, evet yanlış okumadınız. Tilt 
oyuncusu değil, bizzat topu. 
Super Mario Ball oyununda Mario 
bir top gibi kıvrılıp tilt masalarında 
cirit atabiliyordu. Biraz garip bili- 
yoruz, ama Sonic'e de Sonic 
Spinball için ilham verdiğini. 
unutmayalım. 


& 


Sanatçı 
İster bir sonraki Mona Lisa'yı 
yapmaya heveslenin, isterseniz 
de Beyonce'u listelerden indir- 
meye, Mario size yardımcı 
olabilir. SNES'deki Mario Paint 
oyunu ile hem resim yapabiliyor, 
hem de müzik besteleyebiliyor- 
duk. Sanat kariyerine ara verdiği 
için çok üzülüyoruz. 


Futbolcu 

Mario futbolda çok iyidir! Türkiye 
takımları transfer sezonlarında niye hiç 
Mario'yu düşünmüyorlar 
anlayamıyoruz... 


Dövüşçü 
Smash Bros serisinde 


N gördüğümüz gibi Mario 
Ea) aslında iyi bir savaşçı 


Dansçı 


Her Mario hayranı bildiği üzere 
biraz kilolu olmasına rağmen 
Mario çok iyi bir sporcudur. NES 
1991'deki Open Tournament 
Golf'ten beridir Mario golf 


Doktor 

Diplomasını nereden aldığını bilemi- 

yoruz ama Mario'nun tıp lisansı mikro- İ 
plara karşı ilaç yazmakla sınırlı kaldı. 

Bu arada Prenses Peach'in de 

hemşire kıyafeti ile Mario'nun yanında 

yer aldığını hatırlatalım. 


Basketbol Oyuncusu 

NBA Street Vol 3 oyununu alan 
herkesin gizli Mario takımını 
açtığındaki neşesi unutulmaz. 
Mario daha sonra DS'teki Mario. 
Slam Basketball ile kendi basket- 
bol oyununa kavuştu. Hido ile 
yarışır mı yarışır... 


da. Diğer Nintendo 
karakterleri kadar 
olmasa da dövüşlerde 
oldukça becerikli, 


0 


Hiç dans edemeyenlerden 
misiniz? Mario'yu örnek alın. 

Dancing Stage Mario Mix ile ken- 
dinizi yerlere atıp vücudunuzu 
çılgınca sallayabilirsiniz. 


DSiWare 


DSI'ın online oyun 
deposunu keşfedin 


Yeni DS modelinin artılarından biri hiç 
şüphesiz indirilebilir içerik. Wi'deki sistem esas 
alınarak oluşturulan DSİWare sistemi, konsolun 
kendi oyunları gibi olmayan, daha kısa, 
eğlencelik, fiyat olarak da ucuz oyunların ve 
bazı güzel yazılımların bulunduğu bir sistem. 
Sisteme girdiğinizde istediğiniz fiyat sınırında 
içerik arayıp, beğendiğinizi konsolunuza indiri- 
yorsunuz. Ücretlendirme Wiiware ile aynı, yani 
Nintendo Puanları kullanılıyor. DSiWare şimdilik 
Nintendo yapımları ağırlıklı, ileride diğer 
firmaların oyunları da sistem geliştikçe gelmeye 
başlayacaktır. Ama diğer firmalar gelmeden 
önce Nintendo'nun Japon oyunculara sunduğu 
Game & Watch oyunlarının bir an önce gelm- 
esini bekliyoruz. 


Mario veya Animal 
Crossing temalı bir saat 
indirebilirsiniz. 
Normal/Dijital, 12/24 
saat ayar seçeneği ve 

3 farklı alarm kurabilme 
özelliği bulunuyor. 
Konsolunu biraz 
renklendirmek isteyenler 
indirebilir. 


Hesap makinesi de 
Mario veya Animal 
Crossing temalı. 
Bildiğiniz hesap 
makinesi işlevinin 
dışında kullanışlı bir 
ölçü çeviricisi var. 
Ağırlık, hiz, uzunluk 
gibi ölçülerin dışında 
hayvan yılından insan 
yılına bile çeviri 
yapabiliyorsunuz. 


Animal 
Grossing 
karakterleri sizi 5 
saat ve hesap 
makinesi uygu- 
lamalarında 
bekliyor. 


Pvy 
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Yoshi diline sahip bir kuş olarak 
tanımlayabileceğimiz Pyoro'yu yönettiğimiz. 
oyunda yukardan düşen filizleri yere 
inmeden yakalamaya çalışacaksınız, yere 
inenler zemini parça parça yok ederek 
yürümenizi engelleyecekler. Basit görünü- 
münün altında elinizden bırakamayacağınız. 
bir mini oyun duruyor. 


Üç faklı mod içeren Paper Plane'in ilk 
modunda kâğıttan uçak kullanarak rasgele 
hazırlanan bölümlerde engellere çarp- 
madan manevra yaparak gidebildiğiniz 
kadar gideceksiniz. İkinci mod zamana 
karşı yarışmak üzerine, üçüncüsündeyse 
bir arkadaşınızla beraber kâğıt uçaklarınızı 
yarıştırıyorsunuz. 


— 
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50 Sudoku bulmacası içeriyor. Vakit 
geçirmek için veya sudoku genelde size zor 
geldiği için çözemiyorsanız buradan 
başlayabilirsiniz. İşi daha ilerletmek istey- 
enler İçin 150 sudoku içeren versiyonu da 
bulunuyor. 


Ke EE VETO 


Çevrenizdekilere çeşitli numaralar 
yapabildiğiniz yazılımın üç farklı çeşidi var. 
Shuffle Games ile zihin okuyabilir, Deep 
Psyche ile arkadaşınızın o anki durumuna 
göz atabilir, Funny Face ile konsolun 
arkadaşınızın elindekini tahmin etmesini 
sağlayabilirsiniz. 


Dictio 


Sözlükte İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Almanca ve Japonca olmak 
üzere altı dil bulunuyor. İstediğiniz sözcüğü 
dokunmatik ekrana yazıp çevirisini 
yaptırabilmenizin yanı sıra, dergi, kitap, 
tabela gibi yerlerden DSi kamerasını kulla- 
narak sözcüğün fotoğrafını çekiyorsunuz ve 
yazılım fotoğraftaki kelimeyi algılayıp çeviri- 
sini yapıyor. Bu kullanışlı sözlük kamerayla 
kelime algılama yöntemi sayesinde özellikle 
seyahatlerde işinize yarayacağa benziyor. 


i Art öiyle. PICCODİS. / 


PıLTORITS işi 
NES oyunları temalı Picopict, yukardan 
düşen parçaları alttan sizin yerleştireceğiniz. 
bloklarla tamamlayıp yok ettiğiniz, siz bunu 
yaparken yukarda yavaş yavaş bir 
Nintendo karakterinin resminin oluştuğu, o 


karakterin oyununun müzikleri eşliğinde sizi 
uğraştıracak eğlenceli bir oyun. 


Her işten anlayan 
Mario, doktor haliyle bu 
kez de Dsi'ın misafiri 
oluyor. Bildiğiniz klasik 
Dr. Mario oynanışının. 
yanı sıra, CPU ile de 
oynayabilirsiniz, 
maalesef yanınızdaki 
başka bir arkadaşınızla 
veya online olarak 
oynayamıyorsunuz. 


Brain Training oynarken çözdüğünüz. 
sudoku bulmacaları az geldiyse böyle 
buyurun. Yüzden fazla sudoku 
bulmacasını DS'inizin doktoru 
Kawashima ile yanınızda taşıyın 


Vap (vor M2) 
Büyük şehirlerde 
yolunuzu bulmanızı 
sağlayan rehberin her 
versiyonunda beş şehir 
var. İstediğiniz şehri 
seçip dokunmatik 
ekranda kolayca haritayı 
gezebiliyor, istediğiniz. 
mekanı işaretleyip 
oralara notlar ve 
fotoğraflar ekleyebiliyor- 
sunuz. Yurtdışı 
seyahatlerinde yolunu 
bulmak isteyenler için 
ideal, 


| Atolye. KUDOS | 
Yukarıdan üzerinize 
doğru düşen küpler 
kule oluştururken bir 
yandan üzerinize küp 
düşürmemek için 
uğraştığınız, diğer 
yandan da kulenin 
tepesine doğru 
"an çıkmaya çalışıp aşağı 
Ri düşmemeye 
çalıştığınız ilginç bir 
bulmaca oyunu. 


Görünürde basit, ama 
oynamaya 
başladığınızda sizi 
düşünmeye itebilecek 
derecede zorlaşabilen 
türden bir eşleştirme 

1 oyunu, Stylus ile zemini 
kaydırıp, ayni renk 
toplarla zemini 
eşleştirmeye 
çalışıyorsunuz. Bu işi bir 
de en az hamleyi 
yaparak deneyin, işte o 
zaman beyninizi 
çalıştırmaya 
başlayabilirsiniz. 


Bütün arkadaşlarınızı toplayıp biraz gülmek 
için ideal bir oyun. Birinci kişi bir cümle 
yaziyor, ikinci kişiye veriyor, ikinci kişi, 
cümleyi resmedip diğerine veriyor, üçüncü 
kişiyse resimden ne anladığını yazıyor ve 
eğlence bu şekilde bütün arkadaşlarınıza 
yayılıyor. 


MWaWadir Çakır & Oğuzhan Maraba Kğ 


Aguite, dinlendirici 
sualtı temasının 
yanında eğlenceli bir 
oynanış sunuyor. Üç 
veya daha fazla rengi 
eşleştirerek blokları yok 
ediyorsunuz, bir yandan 
da dalgıcınız sualtında 
derinlere inmeye 
başlıyor. Belirli zorluk 
seviyesi seçebildiğiniz 
gibi kolaydan zora 
gitmesini de sağlayabili- 
yorsunuz. Tarzıyla türü 
sevenlerin saatlerini 
çalabilir. 


Kartondan küpler 
yapın. Evet, oyunun 
amacı bu kadar basit 
ancak küpleri 
oluşturmak 

sandığınız kadar kolay 
değil, Büyük parçalar- 
dan bölmeler kesin, 
sonra da katlamaya 
başlayın. Bulmaca 
arıyorsanız bakmanız 
gereken oyunlardan biri 
mutlaka Boxlife olmalı. 


BOXLIFE.. 


BOXLIFE.. 


Sayılarla oynamayı seviyorsanız, Code'u 
deneyin. Üç farklı modda, ekrandaki sayı 
yığınından kurtarmak için sayıları dikey 
Veya yatay olarak, toplamları 10 edecek 
şekilde sıralamanız gerekli. Arkadaşlarınızla 
da oynayabilirsiniz, üstelik onların oyunu 
indirmelerine gerek olmadan. 
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| Sudoku 150! For Cha engers | 


“Ben aştım artık öyle basit bulmacaları” diy- 
enlerdenseniz bir de bunu deneyin. Sudoku 
çözemiyorsanız oyun size kuralları öğretip 
kontrollere alışmanızı da sağlıyor, sonra 
gelsin 150 farklı sudoku ile beyin çalıştırma 
seansları. 


Popüler Puzzle League oyununun Dsi ver- 
siyonu. Oynanış çok basit, aynı renkteki 
blokları birleştirip ortadan kaybolmalarını 
sağlayın. Oyunda dört adet mod bulunuyor, 
ama bunlardan hiçbiri online mod veya 
arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir mod 
değil, yine de biraz eğlence arıyorsanız 
deneyebilirsiniz. 


| Gültarköcklour |) 


Gameloft'un Guitar Hero denemesi. Gitar 
veya bateri ile ritim tutabileceğiniz oyunun 
tek eksisi 15 şarkı içermesi, ancak fiyatına 
göre içerdiği şarkı sayısı gayet normal, 
Türü seviyorsanız göz atabilirsiniz. 


Tek kişi veya dünya çapından üç kişiyi 
daha karşınıza alarak oynayabileceğiniz 
sayılarla alakalı bir bulmaca oyunu, 
Alışması biraz zor olsa da, alıştıktan sonra 
dünya üzerinde rakipleri teker teker 
yenmeyi başarabilirsiniz. 


| Warlo Ware. onap 
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Şimdilik kamerayı en iyi kullanan DSİWare 
oyunu. Yukarıdan düşen şapkayı başınıza 
geçirmeye çalışmak, ağlayan bir bebeğe 
ce-ee yaparak onu güldürmek, parmağınıza 
yüzük geçirmek, giden bir yolcuya güle güle 
işareti yapmak, masaj isteyen birinin sırtını 
yumruklamak, ekranı boyamak, ekrandaki 
altınları toplamak gibi ilginç oyunları 
tamamen kamera sayesinde DSi'a dokun- 
madan eğlenerek oynayabilirsiniz. 


WiiWare'daki eğlenceli oyunu yanında 


taşımak isteyenler ve oyundan habersiz 
olanlar için DSİWare'a gelen POP, 
baloncuk patlatmanın eğlenceli olduğunu 
düşünenlerin elinden birakamayacağı 
cinsten. Zamana karşı oynayarak sko- 
runuzu arttırabilir, amaçsızca baloncuk 
patlatmak istiyorsanız Chill Mode'u 
deneyebilirsiniz. 


Ka ex 
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Donkey Kong'un elinden Pauline'i kurtar- 
mak için Mini Mario ekibi tekrar harekete 
geçiyor. Tuzaklarla dolu bölümlerde engel- 
leri temizleyerek Mini Mario ekibini bölümün 
sonuna ulaştırmaya çalışıyorsunuz, Kendi 
bölümlerinizi yapıp başkalarıyla paylaşabilir, 
başkalarının bölümlerini indirip deneyebilir- 
SİNİZ. 


i Meal Football 2009 / 


Dokunmatik ekranda 
198 takımla futbol keyfi. 
DSi kamerasını da kulla- 
narak fotoğrafını 
çektiğiniz herhangi bir 
şeyi topunuza veya 
takım bayrağınıza 
ekleyebiliyorsunuz. 
Oyunun Grafikleriyse bir 
DSiWare oyunu için 
güzel görünüyor. 


Kawashima'nın beynimize yapmaya 
çalıştığı iyi şeylerden biri de bu matematik 
egzersizleri, Sayılarla uğraşarak günde 
birkaç dakikalığına zihninizi açabilirsiniz. 
Oyunda ayrıca Themes Mode adında 
dokunmatik ekran, kamera ve mikrofonla 
eğlenebileceğiniz bir mod da bulunuyor. 


Seçebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz 28 
araba ve motosikletle Paris'ten Dubai'ye 8 
şehirde yarışın. Dokunmatik ekranla veya 
standart kontrollerle aracınızı kontrol 
edebildiğiniz Asphalt, dört kişiye kadar çok 
oyunculu seçenek de içeriyor. 


Mario vs Donkey 
Kong'u 
DSİWare'de 
sevdiyseniz tek 
başına oyunlarını 
daha çok 
seveceksiniz. 


Pop şarkıcısı olma 
yolunda ilerleyen bir 
karakter yapıp çeşitli ritim 
oyunları ve mini oyunlar 
oynadığınız, kamera, 
dokunmatik ekran ve 
mikrofon gibi DSİ özel- 
liklerini de kullanmayı 
ihmal etmeyen bir oyun. 


Neşeli platform oyunlarını 
sevenler, Oscar ile 
tanışın. Tipi biraz ilginç 
olan Oscar, birbirinden 
renkli tasarlanmış mekân- 
larda hoplayıp zıplıyor, 
uçuyor, Yo-Yo kullanarak 
düşmanlarını kendinden 
uzaklaştırıyor. Eğer kend- 
isini beğendiyseniz siz de 
ona eşlik edebilirsiniz. 
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e Kawashima'nın egzersizlerine 
emanet etmek istemiyorsanız alternatif. 
olarak buna göz atabilirsiniz. Dinlenmeye 
yönelik çeşitli beyin egzersizlerinin olduğu 
oyun DSi kamerasını da kullanıyor. 


FPURLMUN OIRLARI 
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Floatzel ve 


7 4 Buizal, 


FLOATZEL 


Ne? 


Bu Pokemon'dan yolculuğunuz boyunca sık 


sık bulacaksınız. O kadar kolay bulunulu- 
yorlar ki oyuncular bu Pokemon'un gücünü 
hafife alıyor. Floalzel aslında çok iyi bir 


takım oyuncusu. Kısa sürede yüksek hasar 


vermek istiyorsanız tam aradığınız 
Pokemon 

Neden? 

Floatzel ile ilgili 2 önemli özellik var: hız ve 
güç. Oyundaki çoğu Pokemon'dan zaten 
daha hızlı olan Fioatzel HMO3 Surf ile ve 
yağmur yağarken neredeyse yakalanamaz. 
hale geliyor. TM14 Blizzard gibi basit bir 
hareketi eklediğinizde ise o sinir bozucu 
Dragon Pokemonlarına ve hatta Grass 
Pokemonlarına karşı durabilen hizli ve 
güçlü bir Pokemonunuz olur. 

Nerede? 

Floatzel, Buizel'den evrim geçiriyor. 
Buizel'ler hemen hemen her yerde 
bulunabilir. Platinum'un başında Fuego 
Ironworks'e bakabilirsiniz. Ya da Rota 213, 
218, 221, 224 ve 230'da bulabilirsiniz. 
Yakalanması çok kolay! 


Pokemon hakkında her şeyi biliyorsunuz. 
değil mi? Efsanevi Pokemonlar üzerine 
takımlar yapmanızı söyleyen öneriler 
okudunuz. Garchomp. Celebi? Şimdiden 
uykumuz geldi. Ancak şimdi size daha 
önce hiç duymadığınız bazı önerilerimiz 
var. Gücü hafife alınmış Pokemonlar, bazı 
nadir pokemonların nasıl daha kolay 
bulundukları ve elinizdeki Pokemonları 
güçlendirmek için öneriler. Hepsini reh- 
berimizde bulabilirsiniz. 

Ayrıca Pokemon oyununun esas zevki 
tabiki diğer oyuncularla ve onların 
Pokemonları İle karşılaşmak. Bu konuda 
da size başka yerlerde bulamayacağınız. 
bilgiler olacak 

Hemen vakit kaybetmeden 
Pokemonların gizemli dünyasında 
yolculuğumuza başlayalım. 


Ne? 

Hem elektrik hem de çelik (Steel) türü bir 
Pokemon. Magneton fazla hasara da- 
yanamaz ama hasar indiriminde ve belli 
türlere karşı tek etkili saldırı yapmada 
başarılıdır. 

Neden? 

Magneton'un Özel Saldırı istatistiği çok 
iyidir ve 12 tür saldırıya karşı dayanıklı, 
birine karşı ise bağışıktır (Ghost). Eğer 
Magneton'un seviye 60 yapabilirseniz. 
Magnet Rise ve Zap Cannon özellikleri 
kazanır. Bunların üzerine bir de TM38 
Reflect öğretirseniz çok zorlayıcı bir elektrik 
Pokemonu elde etmiş olursunuz. TM64 
Explosion da ekleyin, karşısında kimse 
duramaz. 

Nerede? 

Oyunun başlarında bir Magnemite yaka- 
layarak evrim geçirtebilirsiniz. Rota 222 ve 
Fuego Ironworks'te sık sık karşınıza 
çıkarlar. Magneton'a seviye 30'da 
dönüşürler. 


ki 
E 


Sim 


dizisinden, 
tanıyor 
olabilirsiniz. 


Ne? 
Lapras'ı TV dizisinden tanıyor olabilirsini; 
Lapras hasara çok'iyi dayanan bir Poke- 
mondur. Gym Liderlerini yenene kadar 
Lapras yakalayamazsınız, ancak zaten 
Gym liderlerinden sonrasında çok daha 
işinize yarayacaktır. 

Neden? 

Lapras'ın temel HP'si 130'dur ve Ice Beam 
ve Confuse Ray'i otomatik olarak öğrenir. 
Buna TM44 Rest eklerseniz yüksek hasar 
veren ve yüksek hasara dayanan bir 
Pokemon elde edersiniz. Lapras seviye 
55'te otomatik olarak Sheer Cold'u da 
öğrenir. Bu güç rakiplerinizi çok kısa sürede 
indirmenizi sağlar. 

Nerede? 

Lapraslar Victory Road mağaralarındaki 
sularda bulunabilir. Sörf 
yaparak onlara 
ulaşabilirsiniz. Su Poke 
topları ile yakalanmaları 
daha kolaydır. 


Ne? 
Hayır, aklımızı kaçırmadık. Clefable sizi 
koruyacak kadar güçlü bir Pokemon gibi 
görünmüyor ama o pembe şirinliğinin 
altında bir savaşçı kalbi var. Zayıf görüne- 
bilir ama Clefable demir kadar serttir. 
Neden? 

Yüksek HP ve Özel Savunma gücü Metro- 
nome ile birleşince başa çıkması zor bir 
Pokemon haline geliyor. Ayrıca bazı ofansif 
hareketler de öğrenebilir. Mesela Focus 
Punch ya da Fire Blast gibi. Calm Mind da 
kullanabileceği bir saldırıdır. 

Nerede? 

Önce Clefairy'i yakalamalısınız. Bu da 
Coronet Dağına bir yolculuk demek. Gerçi 
Clefairy'i online değiş tokuş etmek de 
oldukça kolaydır. Daha sonra bir Aytaşına 
(Moon Stone) ihtiyacınız olacak - ki bunu 
da yeraltından kazı ile çıkartabilirsiniz. 
Bulmazı biraz zaman alabilir ama üzülme- 
yin kazdığınızda daha başka değerli şeyler 
de bulacaksınız. 


Si 


Rota 212 üzerindeki Pokemon Malikane- 
sini bulduktan sonra bahçesine istediğiniz 
kadar Pikachu stoklayabilirsiniz. Pokemon 
Platinum'da ayrıca burada her gün yeni bir 
savaş da yapılıyor. İçerideyken 
gidebildiğiniz kadar sola gidin ve kapının 
dışında duran uşak ile konuşarak savaşı 
başlatın. Burada bazı benzersiz kurallar 
Vardır: üst üste beş uşakla dövüşmelisiniz 
ve hepsi Clefairy'ler kullanırlar. Beşini de 
aynı tur sayısında yenmelisiniz. 

Bu iş için bir Machoke biçilmiş kaftan - 
Clefairy'lerin zayıf olduğu bu dövüş türü 


Pokemon'a TM46 Thief öğretin. Machoke 
seviye 35 ya da üzerinde olmalı ki her bir 
Clefairy'i tek vuruşta bayıltın 

Uşakları yendikten sonra ya Rich Boy 
Liam ya da Lady Celeste ile 
dövüşeceksiniz. Her ikisinin de seviye 35 
bir Blissey'i var. Machoke'a Thief 
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Ne? 
Crobat Zehir ve Uçuş türlerini birleştiren bir 
Pokemondur. Birkaç zayıf noktası olmasına 
rağmen pek çok bağışıklığı da mevcuttur 
(Dövüş, Zehir, Böcek ve Grass saldırıları ve 
Ground taktikleri). Ayrıca oldukça hızlı 
yüksek hasar verebilir. Tek bir Crobat ile 
onlarca rakibe karşı koyabilirsiniz. 
Neden? 

Temel istatistikleri yüksek - 130 hız, 90 
saldırı ve yüksek can. Payback, Taunt ve 
Roost gibi hareketleri yapabilir. Eğer bir 
Hoothoot ya da Noctowl ebeveyn 
yetiştirecek zamanını varsa Hypnosis de 
kullanabilir. 

Nerede? 

Büyük ihtimalle bir tane Crobat'ınız vardır. 
O yoksa Zubat veya Golbatları 
mağaralarda bulabilirsiniz. Golbat'a evrim 
geçirmek için onu vitaminlerle besleyin ve 
Velistone City'de bir masaj yaptırın. 


Ne? 

Evet Jumpluff diğer Pokemonları tek 
vuruşta deviren savaşçınız olmayacak ama 
takim oyununda çok iyi. Leech Seed ve 
Encore ile rakipleri çileden çıkartabilir. 
Neden? 

Bir başka hız-engelleyici Pokemon olan 
Jumpluffın ayrıca müthiş bir Özel Defans 
istatistiği var. Synthesis ile başlayıp seviye 
24'te Leech Seed, seviye 36'da U-Turn'e 
geçiyor. Bunların hepsini seviye 48'deki 


kullandırın ve bir nadir şekeriniz olacak 
Daha da iyisi altı savaş sonra 11,120p 
para kazanacaksınız. Bunu her gün 
yaparak pek çok nadir şeker biriktirebilir- 
Siniz. Ancak bu şekerleri çok sık 
kullanmayın çünkü bu şekilde seviye alan 
Pokemonlar normal alanlardan daha zayıf 
olabilir. 


İşte kendine 
güvenen bir 
Pokemon 
Eğitmeni. Eminiz 
çantası nadir 
şekerlerle 
doludur. 


; 
El 


BAG gi 


Ne? 
Belki bunu tahmin edemezdiniz ama 
Dragonite sizi oyun sonuna kadar götüre- 
bilir. Tüm Ejderhalar gibi Ice Beam'e karşı 
çok hassastır bu nedenle onu her iki takım 
da hırpalanana kadar saklayın. 

Neden? 

Dragonite tüm hareketleri standart ejderha- 
lar gibi öğrenir - seviye 53'te Dragon 
Dance, seviye 64'te Outrage ve seviye 
75'te her zaman güvenilir olan Hyper 
Beam. Hyper Beam, Ateş, Su, Grass, 
Böcek ve Dövüş Pokemonlarına karşı etkili- 
dir. Dragon Dance ile saldırı ve hızınızı 
arttırıp Outrage ile son vuruşu yapın. 
Nerede? 

Coronet Dağına gidin ve Dragonair'i 
bekleyin. Sonra onu yakalayın ve seviye 
55'e kadar getirin ve işte - Dragonitel 


EY İİ A 


Bounce ile birleştirin. Böylece Jumpluff 
vurması çok zor hareketli bir hedef olacak. 
Nerede? 

Jumpluffı Hoppip'ten evrimleştirmek 
zorundasınız. Hoppipler Rota 205'de Poke 
Radar ile yakalabilir. Birini yakaladığınızda 
seviye 18'de Skiploom, 27'de Jumpluff'ınız. 
olacak. 


Eğer Leech Seed gibi HP çalan © 
saldırılar kullanıyorsanız Rota 214'te 
saklı büyük kökü bulun. Bu saldırıların 
etkinliği iki katına çıkacaktır ve böylece 
bir Venusaur'u organik bir tanka 
'dönüştürebilirsiniz. 


| diğ 


© Baskıyı Durdurun! 


Elit Dörtlüyü yendikten sen Ğİ 


sekiz kurdela takan bir 

Pokemonu Resort Area'daki Ribbon 
Syndicate'e götürün. Pokeman'unuzun 
mutluluğunu Veilstone'dakinden daha 
fazla arttıran bir spa merkezine giriş 
kazanacaksınız. 


tom Diamond ve Peari'de 

alanması çok güç, garip bir 

mon'du. ancak Platinum'da beş farklı 
imi olan bu Pokemonu yakalamak için 

ay bir yol var. Cut özelliği ve ikinci Gym 
rezetinizi aldıktan sonra Rotom'u 

aviamaya başlayabilirsiniz. 

ki Şato denilen korkutucu bir yer var - 

rma Ormanı yanında yıkık bir malikane. 

rkedilmiş gibi görünüyor ve tozlu odaları 

parçalanmış mobilyalarla dolu. İlk katta 
ginç bazı yatak odaları var ve bunlardan 

birinde bir televizyon var. 

Burası hayaletli olduğu için Ghastiy, 
Haunter hatta Gengar avlamak için güzel 
bir yer. Eğer geceleri bu televizyona gider- 
seniz televizyonun aslında bir Rotom 
olduğunu anlayabilirsiniz. 

Eğer onu oyunun başlarına yakın yaka- 
'amak İsterseniz en iyi yolu bir Geodude ile 
#P'sini azaltıp Sleep kullanan bir 
Pokemon ile uyutmak. Sonra gerisi bir 
Poke topu atmanıza kalmış. 


iç 


Köpekleri unutun - artık Pokemonları 
yürüyüşe çıkarmak moda. 

Pokemon HeartGold ve SoulSilver'in 
çıkışı artık çok yaklaştı. Pokemon Gold ve 
Silver'in bu muhteşem yeni halleri 
Japonya'da 12 Eylül'de piyasaya çıktı bile 
ve Avrupa'ya da çok geç kalmayacaktır. 

Orijinal oyunlar aslında Pokemon Red ve 
Biue'nun devamlarıydı ve şu an standart 
olan pek çok özellik bu oyunlarda çıktı. 
Örneğin gerçek zaman ve Pokemonlara 
berry taşıtmak gibi özelliklerden bahsedi- 
yoruz. Peki ya bu yeni hallerinde ne gibi 

j ir yenilik olacak? 
Dokunmatik ekranın ötesinde ilk kez 
| Johto'dan gelen pek çok Pokemon'u 


ımeBoy kartuşu dışında bir mecradan 
akalayabileceğiz. Ancak bunların 
:sinde çok merak ettiğimiz bir özellik 
ha var: Poke Walker ya da Poke Yürü- 
tücüsü 

Bu aparata Pokemonlarınızı aktarıp 
nınızda gezdirebilirsiniz. Poke Walker 
ğiniz adımları sayarak gezdirdiğiniz. 


Sebi 
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Platinum'un en güçlü Pokemonlarından 
birini nasıl oyunun başlarına doğru 
yakalarsınız? İşte size yolu... 

Kuzeyden-güneye bir bisiklet yolu olan. 
Rota 206 üzerinde Wayward Mağarası 
vardır. Buraya girmek için Strength 
özeliğine ihtiyacınız vardı ancak Platinum 
versiyonunda bu gereksinim kalktı. Bu 
bizim işimize gelir çünkü oyunda erkenden 
bir ejderhamız olabilecek demektir. 

Wayward'ın girişi kuzeyde ve yolun 
altındadır. Görmesi biraz Zor ama iyice 
ararsanız bulabilirsiniz. İçeri girin ve Gible 
ile karşılaşana kadar dolaşın - Gible sizi 
biraz zorlayabilir ama çok geçmeden poke 
topunuza girecektir. 

Gible şu an güçlü değil ancak çok hızlı 
bir şekilde önce Gabite'a sonra seviye 
48'de Garchomp'a dönüşecek. Bu 
Pokemon çok güçlüdür ve en güçlü 
takımlarda bulunur. Size Dragon Claw, 
Earthguake ve Sandstorm özellikleri 
üzerine yoğunlaşmanızı öneririz. 


Pokemonlara tecrübe ve mutluluk 
kazandırıyor. Tıpkı bir köpek gibi! Bunun 
yanında oldukça iyi miktarda da para 
kazanacaksınız. Bu aparat sayesinde mini 
oyunlar oynayabilir ve vahşi Pokemon 
aramanızı sağlayan Watts puanları birik- 
tirebilirsiniz. 

Biz yürüyüş rotalarımızi şimdiden çizdik. 


cebinize 
sığacak 
büyüklükte. N 


g Hearthome kapısının çevresindeki 
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Nİ Spiritomb dünya çapındaki değiş tokuş “ 


4 listelerindehepençokarananon 
Pokemon arasındadır, çünkü efsanevi 1 


© olmayanlariçinde bulması ve yakalaması 
en zor Pokemondur. Spiritomb'un hem 

Ghost hem de Dark türlerinden olması ve 

> zayıfığının bulunmaması onu çok kuvvetli 


sı) yapar. 
Öncelikle bir Odd Keystone'a ihtiyacınız 
var. Rota 208'in sonuna kadar gidin ve 


ağaçların diplerine bakın - burada size bir 
sik o Odd Keystone bedava verebilecek olan 
Blackbelt karakteri duruyor. Bunu aldıktan 
sonra Rota 209'daki Hallowed Kulesine | 
gidin (yolun batısında taştan bir kuyuya 
benziyor) ve taşı buraya koyun. 
Sa Şimdi zor kısmı. Yer altında 32 kişi ile 5 
konuşmalısınız - ancak otostopçular 
sayılmaz, gerçek kişilerden bahsediyoruz. 
Underground menüsünde konuştuğunuz 
kişileri sayan bir bölüm var, bu size 
yardımcı olacaktır. Eğer sabırsızsanız 
Underground'da girip çıkarak aynı 
p arkadaşınızla da konuşabilirsiniz. Bitti mi? p) 
i Şimdi kuleye geri dönün ve dövüşmeye 
hazırlanın. Spiritomb seviye 25 olacak yani 
güçlü bir Pokemon'a ve bol bol Ultra ve 
İ Dark Ball'a ihtiyacınız olacak. 
Yakaladıktan sonra ama müthiş bir İş 
yaptığınızı anlayacaksınız. Spiritomb pek 
çok TM öğrenebilir - Swagger ve Calm 


Gastfor 


Metagro 


Mind'ı deneyin 
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Mario, Donkey Kong ve Pokemon kadar renkli 
ve canlı karakterlere sahip bir firma için Metroid 
tam bir anormallik. Bu seneki E3'te Wii Sports 
Resort ve Zelda: Spirit Tracks gibi "şirin" 
oyunların ardından Metroid: Other M kadar 
teknolojik ve karanlık bir oyunun duyurulması 
tam bir tezattı. 

Şikayet ediyoruz sanmayın. Nintendo'nun 
hardcore hayran kitlesinin hep gözbebeği olmuş 
Samus'un uzay maceraları her zaman heye- 
canla beklediğimiz oyunlardır. 1986'da NES'de 
ilk boy gösterdiğinden beridi Metroid oyunları en 
iyi macera aksiyon oyunları arasında yer aldı. 

Metroid'in hikayesi Nintendo'nun Mario ve 
Zelda gibi başarılı oyunlarından sonra başlar. 
Metroid, Kid Icarus ile birlikte geliştirilmeye 
başlandı. Aslında bu iki oyunun çok ortak 
noktası bulunmaktadır. Metroid, "metro" ve 
"android" kelimelerinin birleşimiydi ve dişi bir 
kelle avcısının hikayesini anlatıyordu. Bu kişinin 
ismi aslında Samus idi ve Metroid ismi 
Samus'un avlamaya çalıştığı yaratıkların 
ismiydi. 

Oyunun yaratıcısı Yoshio Sakamoto'ydu. 
<arakter tasarımı ise Makoto Kanoh ve Hiroji 
Xiyotake'ye aitti. İİk oyunun minimalist 
müziklerini Hip Tanaka bestelemişti. 


METROID / METROID: 
ZERO MISSION 
Samus Aran Galaktik Federasyon 
tarafından Zebes gezegenine, bir 
korsan kolonisini yoketmeye gönder- 
ilir. Korsanlar bir grup Metroid'i 
kaçırmış ve onları biyolojik silah 
olarak yetiştirmek istemektedir. Oyun 
sonunda korsanların lideri Ridley'i ve 
Ana Beyni öldürür. 


METROID PRIME 
Geri dönerken Samus bir 
sinyali izleyerek Tallon IV'e 


başlatılan bir Phazon meteor 
kazısını keşfeder. Metroid 
Prime ismindeki Phazon 
mutantı ile dövüşür. Mutant 


Karanlık Samus'a dönüşerek kaçar. 


METROID FUSION 
Samus SR388'e bir grup bilim 
adamına eşlik ederek geri döner. 
Burada giysisine bulaşan bir parazit 
SA-X isimli bir'yaratık yaratır. Samus 
hem SA-X'i hem de bilim adamlarının 
Metroidleri yeniden yaratma planını... 
durdurur. SR388 gezegenini 
yokeder. 


© NINTENDOE YG, 
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METROID PRIME HUNTERS 
Galaktik Federasyon Samus'u 
Alimbic sistemine gönderir. Samus 
Garsa isimli bir yaratık taratından 
yokedilen bir ırk bulur. Altı başka 
kelle avcısı ile birlikte yarışarak bu 
yaratığı bulmalıdır. 


iner. Burada Ridley tarafından 


METROID: OTHER M 
Other M'in tam olarak ne zamanda 
geçeceğini bilmiyoruz ama Super 
Metroid ve Fusion arasında olacağını 


İlk oyunun o zaman için devrim olan özelliği o 
zamanki oyunlar kadar hep ekranda soldan 
sağa değil, her yöne hareket edebilmenizdi. Bu 
da Nintendo'ya oyunda keşif özelliğini öne 
çıkarma olanağı verdi. Oyunda belli özellikleri 
bulmadan açamadığınız pekçok yer vardı. 

Oyun karakterinin bayan seçilmesi ise o 
zamanlarda bariz bir şekilde Alien filminden 
etkilenerek yapılmıştı. İlk oyun ilginç bir şekilde 
Japonya'da pek tutmadı. Amerika'ya 
geçildiğinde ise Metroid patladı ve milyonlar 
satabildi. Bu beraberinde Japonya'daki satışları 
da patlattı. Japonya'da tutmaması aslında 
devamının seneler sonra yapılmasının ana 
nedeniydi. Eğer Gunpei Yokoi olmasaydı ikinci 
oyun hiç çıkmayabilirdi bile. 

Super Metroid 1994'de SNES'de çıktı. Super 
Metroid, Metroid hikayesini geliştirmesinin 
yanında müthiş geniş bir oyundu. 

2002'de Metroid, GameCube'de çıkan Metroid 
Prime ile yeniden doğdu. Metroid Prime ile 2 
boyutlu olan Metroid serisi 3 boyutlu FPS 
şekline dönüştü. Bu seri Metroid Prime 2: 
Echoes ve Metroid Prime 3: Corruption ile 
Wii'nin çıkışı ile tamamlandı. Şimdi bu 3 oyun 
wii kontrollerine göre yeniden tasarlanarak 
piyasaya sürüldü. (Metroid Prime Trilogy incele- 


METROID PRİME 2: 
ECHOES 
Samus Aether isimli bir gezeg- 
ende mahsur kalan askerlerin 
yardımına gider. Phazon 
tarafından değiştirilen bu... 

| gezegendekiler Ing isim 
— bir ırk tarafından 
öldürülmüştür. Metroid .,. 
Prime ortaya çıkar ve (| 
kaos başlar. 


yam 


tahmin ediyoruz. 


METROID PRIME 

3: CORRUPTION 
Prime üçlemesinin son 
ayağı. Samus korsanların 
Phazon deposu olan 
Phaaze gezegenini bulur. 
Gezegeni ve Karanlık 
Samus'u yokeder. 


SUPER METROID 
Samus laboratuvardan bir mesaj alır. 
Ridley hayattadır ve yaratığı 
kaçırmak istemektedir. Ridley'i 
Zebes gezegeninde yeniden kurulan 
korsan kalesine kadar izler. Kaleyi ve 
ana beyni birkez daha yokeder. 


Nasıl? Samus'un kıyafetinin 
pek çok oyunda topa 
dönüştüğünü görüyoruz. 
Ama nasıl oluyar da bu 
şekilde başı 
dönmüyor? 


memizi 54'ün sayfamızda bulabilirsiniz.) 

Peki gelecekte neler olacak? Metroid üçlem- 
esinin bitmesi ile hikayenin bittiğini 
düşünebilirsiniz. Ancak hayır. Geçtiğimiz E3'te 
Wii için 2010'da çıkacak olan Metroid: Other M 
tanıtıldı. Oyunu Ninja Gaiden ve Dead Or Alive 
serilerinin yaratıcısı Team Ninja üretiyor. Şu 
anda oyun hakkında çok fazla bilgimiz yok. 
Ancak birşeyi kesin biliyoruz - Samus'un bir 
sonraki macerası için şimdiden heyecanlandık 
bile. 


METROID 2: 

RETURN OF SAMUS 

Galaktik Federasyon Samus'e 
Metrold ırkının yokedilmesi için 
SR388 gezegenine gönderir. 

| Samus'u annesi sanan tek bir 
m yavru Metroid kurtulur ve ted- 
& | erasyon laboratuvarına teslim 
edilir. 


MELGRN OE SANMIŞ” 


. Wi ve DS ile ilgili merak ettiğiniz sorulara 


yanıtlar... 


Endişelenme baba, 
takıldığımız tüm 
noktaların yanıtları 
burada! 
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Wii, DS ve DSi şu an oyun dünyasındaki en 
farklı cihazlar. Bu nedenle tüm özelliklerini 
sonuna kadar öğrenmek ve kullanmak, biz 
Nintendocuların hakkı olmalı. 

Konu ister TV'nizden en iyi görüntüyü almak 
olsun, ister Online özelliklerini kullanmak olsun, 
sizin için pek çok farklı konuda genel sorunların 
çözümlerini bir araya topladık. Eğer Wii 
DS/DSI'a yeniyseniz bu sayfalarda pek çet 
yarar ipucu bulacaksınız. 

Ayrıca bu aya özel teknik servisimiz 
yeni DSİ kullanıcılarının ve DS'e sahip 
DSİ almayı planlayanların kafasındak 
soruyu ve yanıtlarını bir araya getirdik 
hazırladığımız bu geniş FAO bölümür 
Teknik Servis'in sonunda bulabileceksi 

Gecikmeden başlayalım... 


O değil de, 
birazdan sanki bir 
kaza çıkacak... 


Mi NTsC 


Bi SECAM 


BİPAL PAUSECAM 


Yurtdışından aldığım oyunlar 
Türkiye'den aldığım Wii'de çalışır mı 
(ya da tam tersi)? 

Burada dikkat etmeniz gereken konu PAL 
/ NTSC farkıdır. Türkiye'den alınan tüm 
donanım ve yazılımlar PAL (Avrupa) 
bölge kodludur ve NTSC (Amerika) kodlu 
ürünleri çalıştırmazlar. Ürün kutularının 
üzerinde PAL ve NTSC ayrımı 
yazmaktadır. 


Wii ve DSi için bir SD Hafıza Kartı 
almalı mıyım? 

Bizce almalısınız. Wii'nin kendi 
hafızası oldukça sınırlıdır ve 
genelde oyun kayıt dosyaları, 
kanallar ve indirdiğiniz oyunlar 
için yeterli gelmeyecektir. 

İndirdiğiniz Virtual Console ve 
WilWare oyunlarını SD kartlara 
yedekleyebilirsiniz. Aslında bir 

kez indirdiğiniz oyunları aynı Wii 
üzerinden para ödemeden istediğiniz 
kadar tekrar indirmek mümkündür ama 
SD kartlara yedeklemek sizi bu zahmetten kur- 
tarabilir. 4.0 güncellemesinden sonra oyunları 
SD karttan doğrudan oynamanız da müm- 
kündür. Bu güncelleme ile ayrıca Wii'miz SDHC 
(2 GB-32 GB arası) kartları da destekleyebili- 
yor. 

Kart almanız için ikinci neden ise DSİ 
kamerası ile çektiğiniz fotoğrafları saklamak 
içindir. Hatta bu fotoğrafları DSi ve Wii arasında 
transfer etmeniz de mümkündür. DSI'ın 
fonksiyonlarını kullanarak çektiğiniz ve üzerinde 
oynadığınız fotoğraflar daha sonra Wii'ye 
taşınarak Fotoğraf Kanalında ya da Wii Mesaj 
Tahtasında kullanılabilir. Hatta üzerinde 
oynadığınız bu fotoğrafları Wii'de bir kez daha 
değiştirebilirsiniz. 

Bir SD kart almanız için son neden ise 
müziktir. 2 GB'lık bir SD kart üzerine oldukça 
çok şarkı sığdırabilir, daha sonra bunları DSİ" 
kullanarak dinleyebilirsiniz. Hatta kart üzerine 
kendi sesinizi kaydedebilir, olan sesler üzerinde 
ilginç oynamalar yapabilirsiniz. 


DSİ'ın ana menüsündeki DSi Download 
Play seçeneği ne işe yarıyor? 

Bu seçenek ile DS'inizi kapattığınız ana kadar 
geçerli olan bazı verileri indirebilirsiniz. Eğer 
yanınızdaki DS sahibi arkadaşınızla oyun 
oynamak istiyorsanız ancak tek bir oyun 


kartuşunuz varsa, oyunun kısıtlı bir versiyonunu / ei 


DS Download Play sayesinde diğer DS'e 
geçirebilirsiniz. Bu oyun diğer DS kapatılıp 
açılana kadar hafızasında kalır ve çoğu oyun 
için karşılıklı oynamanıza izin verir. 


Kutusunda Wi-Fi logosu bulunan oyunların Wi-Fi 
özelliklerini uçaklarda açmaya çalışmanız 
yukarıdaki sonucu doğurabilir. 


DS'imi uçakta kullanabilir miyim? 

Wi-Fi özelliklerine sahip bir cihaz olduğu için 
DS'iniz diğer tüm mobil telefonlar ve laptoplar 
gibi uçaklarda kullanımı sınırlandırılmıştır. 
Tabiki esas olarak bu oynadığınız oyuna da 
bağlıdır. Eğer Wi-Fi özelliği olmayan bir oyun 
oynuyorsanız DS'inizi iniş kalkış süreci dışında 
yolculuk sırasında oynayabilirsiniz. 


a 
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Eski Game Boy oyunlarını 
DS'imde kullanabilir miyim? 
"Eski" derken ne kadar 
eskiye gittiğinize bağlı. DS 
ve DS Lite'ın altındaki 
ekstra slot sayesinde 
Game Boy Advance 
kartuşlarını çalıştırabi- 
lirsiniz. Game Boy ve 
Game Boy Color kartuşları 
ise DS sistemleri ile uyumlu 
değildir. DSI'da ise GBA slotu 
tamamıyla kaldırılmıştık, bu 
nedenle DSi, hiçbir Game Boy kartuşunu 
oynatamaz. 


Wii'de çok oyunculu oyun oynamak için 
neye ihtiyacım var? 

Aslında temel olarak ekstra Wii Remote 
kumandalarına ihtiyacınız var. Wii Remote'lar 
tek başlarına satıldıkları gibi çok az bir farka Wii 
Play oyunu ile kutu olarak da satılmaktadırlar. 
Bazı oyunlar da ekstradan Wii Nunchuk'a da 
ihtiyacınız olacak. Bundan sonra geriye kalan 
rahat bir koltuk ve çeşit çeşit cips. 


Wii Remote'un pilleri ortalama ne kadar 
süre dayanıyor? 

Bu tamamıyla Wii Remote'u ne kadar 
kullandığınıza bağlı. Wii Remote'un esas pil 
tüketen tarafı içindeki motorları ve 
hızlandırıcılarıdır. Ayrıca takılan Nunchuk da 
Wii Remote'un pilinden beslenerek çalışır. 
Ortalama pil ömrü 30-40 saat arasında 
olmalıdır. Deneme yapmak için ofisimizde yeni 
pil takılmış bir Wii Remote ile 37 saat hiç 
durmadan Twilight Princess oynadık! Bakın 
sizler için nelere katlanıyoruz... 


Wii GameCube 
oyunlarımı ve 
kumandalarımı 
çalıştırır mı? 

Hem de çok iyi! 

. Herhangi bir güncel- 
leme yapmadan eli- 
nizdeki bütün PAL 
GameCube oyunlarını 
çalıştırabilir. Wii'nin 
üzerinde ayrıca dört 
adet GameCube 
kumandası takılabilecek yeri vardır. Bu girişlere 
ulaşmak için Wii'nin üst kapağını açmalısınız. 
Burada dört GameCube kumandası girişi 
yanında iki adet de GameCube hafıza kartı 
girişi bulacaksınız. Kablosuz WaveBird kuman- 
dalar da Wii'de sorunsuz çalışacaktır. Game 
Boy Player gibi bazı aksesuarlar ise Wii ile 
çalışmayabilir. GameCube'ün kumanda ya da 
hafıza kartı girişini kullanan aksesuarlar Wii'de 
çalışacaktır. 

GameCube oyunları bildiğiniz gibi kendine 
has bir mini DVD formatı kullanmaktadır. Bu 
diski tıpkı normal bir disk sokuyormuş gibi 
Wii'nize sokabilirsiniz. Oyun ön gösterim 
ekranında taktığınız diskin GameCube diski 
olduğuna dair görsel bir ibare görünecektir. 


TEKNİK SERVİS 


Please insert a disc. 
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Nerede bu kanallar? 

Wii'nizi ilk açtığınızda bu kanalların 
hepsini menünüzde göremeyebilirsiniz. 
Bu kanallara kavuşmak için önce Wii 
İnternet ayarlarını yapmanız ve Wii 
Alışveriş Kanalına girmeniz gerekiyor. 
Burada Wii kanallarına ait özel bir bölüm 
göreceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde 
yukarıdaki kanalları ücretsiz olarak indire- 
bilirsiniz. Ayrıca zaman zaman kanallara 
güncellemeler de geldiğini göreceksiniz. 
Bu güncellemeleri de Alışveriş 
Kanalından indirebilirsiniz. 


Wii Wheel 
Remote Wii Wheel'in tam ortasındaki slota kusursuz bir şekilde 
oturmaktadır. Bilekliği bileğinize geçirdikten sonra B tuşunu da 
kullanabilir hale geleceksiniz. Wii Remote'u yan tutmanızı 
isteyen bütün yarış oyunlarında (mesela Excite Truck) Mario 
Kart Wil ile birlikte gelen bu aksesuarı kullanabilirsiniz. Havada 
araç sürer gibi kullanabileceğiniz Wii Wheel size ve 
arkadaşlarınıza zevkli yarışlar yaşatacak. 


m... emi 


Nasıl bulurum: Mario Kart Wii ile bundle 
olarak satılmaktadır. Ayrıca tek başına 
da satılıyor. 


Nerede kullanırım: Üzerinde Wii Remote'u 
yan tutulduğunu gördüğünüz tüm yarış 
oyunlarında. 


Wii Balance Board 

Denge ve baskı ölçer noktaları sayesinde Wii 
Denge Tahtası üzerinde nasıl durduğunuzu ve 
o an ne yaptığınızı algılıyor. Sola eğildiğinizde 
ekrandaki karakteriniz de sola eğiliyor. Üstelik 
kablosuz, yani kablolara takılıp düşme şansınız 
yok. Wii Fit başta olmak üzere çeşitli dans ve 
spor oyunları denge tahtasını kullanıyor. 


Nasıl bulurum: Bir adet Wii Fit edinmelisiniz. 
Tek başına satışı yok. 


Nerede kullanırım: Wii Fit başta olmak üzere, 
EA Sports Active, Shaun White Snowboarding, 
Super Monkey Ball, All Star Cheerleading, 
Family Ski gibi pek çok oyunda. 


Haydi ayaklanın. Wii 

Denge Tahtası sizi oyun 

oynarken oturmaya alışık p wi m 

olduğunuz kanepeden ji z m — - 
kaldıracak ve harekete N e » m 
geçirecek. N . 
Wii Zapper 

Nunchuk unutuldu zannetmeyin. Wii Remote'un takıldığı 

Zapper'ın arkasında Nunchuk için de bir yer var. Remote ve  İ 

Nunchuk arasındaki bağlantı kablosu Zapper'ın içine toplanıp | 

saklanabiliyor. Bu şekilde Zapper'ı iki elinizle tutarak aksiyon V. 

oyunları için müthiş bir kumanda yaratıyorsunuz. Bir elinizde nn N 
Zapper'in hareket çubuğu ile karakterinizin baktığı yönleri 

yönetebilir, diğer elinizle de ateş edebilirsiniz. Dead Space Extraction 

ve Call of Duty için ideal! 

Nasıl bulurum: Wii Zapper yanında Link's Crossbow Training oyunu ile birlikte satılıyor. Ğ EA 
LCT'yi basit bir oyun sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Wii Zapper'ın tüm özelliklerini size Mela i 


öğretecek gayet zevkli bir oyun LCT. tecrübesi için Wii 


Zapper edinmek 


Nerede kullanırım: House of the Dead, Call of Duty, Dead Space Extraction ve FPS şart. 


şeklinde oynanan diğer pek çok oyun. 
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DSİ ile 
çektiğiniz fotoğrafları 
anında Facebook'a 
aktarabilirsiniz. 


DSi'ı önceki DS modellerinden ayıran en 
önemli farklar neler? 

En önemli farklar şunlar: Kamera, Müzik & Ses, 
Depolama (SD), Internet ve DSiWare kanalı. 
Tüm bu özellikler önceki modellerde yoktu 
(veya daha düşüktü). 


Bu önemli özellikleri açar mısınız? 
Kamera: Biri içerde, biri dışarda olmak üzere iki 
kamerası var. VGA 0.3, 640x480 piksel. 
Depolama: SD Kart girişi bulunuyor. SDHC de 
destekleyebiliyor. Yani bulabilirseniz 32 GB'lık 
kart bile takabilirsiniz. 

Ses: Daha yüksek, kaliteli ve temiz bir ses 
çıkaran hoparlörler bulunuyor. 

Müzik: MP3'ten 9625 daha verimli olan AAC 
formatlı müzikleri SD karttan açabiliyor (m4a ve 
mp4 destekliyor). 10'ar saniyelik pek çok ses 
kaydı da yapılabilir. 

Internet: Önceki DS modelleri sadece WEP 
destekliyordu fakat DSİ artık WEP, WPA ve 
WPAZ2 destekleyebiliyor. Yani bu demek oluyor 
ki artık daha fazla kablosuz bağlantı noktasına 
bağlanılabilecek. DSİ'ın içinde ücretsiz Web 
tarayıcısı (Opera) bulunuyor. 

DSiWare: Internete bağlanarak DSiWare 
kanalına girildiğinde DSI'a özel çeşitli yazılımlar 
ve oyunlar indirilebiliyor. Bu kanala zamanla 
yeni oyun ve yazılımlar eklenecek. 


Fiziksel değişiklikler neler? 
Daha hafif ve daha ince. Ekranlar 9517 daha 
büyük. Stylus biraz daha büyük. Ekran daha 


parlak. Bir kötü özellik; pil ömrü biraz daha kısa. 


a man ür ge gp vie 


Kamerayı kullanan oyunlar var mı? 

Var. Örneğin DSiWare kanalından indirilen 
WarioWare: Snapped! kafanızı, gözlerinizi, 
ağzınızı, ellerinizi ve parmaklarınızı 
algılayabiliyor. DSI'a hiç dokunmadan bu oyunu 
oynayabilirsiniz. 


Internet bağlantı gücü nasıl? Video oyna- 
tabiliyor mu? 

Kontrol ve rahatlık açısından oldukça iyi fakat 
video açmak mümkün değil. Video için DSI'a 
özel bir servis hazırlanıyor. Tarayıcının hızı 
önceki DS modellerine göre çok daha iyi fakat 
mükemmel değil. Nintendocu.Com'a ortalama 
bir bağlantıyla yaklaşık 5-10 saniyede girebilir- 
SİNİZ. 


GBA girişi bulunuyor mu? 

DSI'da Gameboy Advance kartuş girişi bulun- 
muyor. GBA girişini kullanan Guitar Hero 
oyununu DSi'da oynamak mümkün değil. Fakat 
oyunun yapımcıları çözüm arıyor. 


GBA girişi neden yok? 

Bunun üç sebebi var. 

1- DSI'ın daha ince olmasını sağlamak 

2- Son beş yıldır GBA oyunu nadiren çıkıyor. 
Son zamanlarda ise hiç çıkmıyor. 

3- Dedikodu: GBA oyunları DSiWare kanalına 
gelebilir. Bunu zaman gösterecek. 


Donanımsal fark veya gelişme var mı? 
Varsa ne gibi değişiklikler var? 
Şaşırtıcı bir şekilde önemli farklar bulunuyor. 


İşlemcisi önceki DS modeline göre iki kat 
artırıldı (ARM 133MHz). RAM dört kat artırıldı 
(16MB). Dahili hafızası ise 256 MB'a çıkarıldı. 


DSi'a özel kartuş oyunlar çıkacak mı? 
Evet, 2009 sonundan itibaren çıkmaya 
başlayacak. Bu kartuşlar iki tür olacak. Bir tür, 
hem DS hem DSi'da çalışacak fakat bazı özel- 
likler DSİ'a özel olacak. Diğer tür oyunlar ise 
sadece DS''a özel olacak. Bu oyunlar DSI'ın 
geliştirilmiş işlemci, RAM ve dahili hafızasını 
kullanacak. DSi'a özel bu tipte oyunlar yeni yeni 
duyurulmaya başlandı. 


DSI'a özel oyunların grafikleri nasıl 
olacak? 

Bilindik DS grafiklerinden daha iyi olabilir. Daha 
iyi grafik yapabilecekleri halde yapmayabilirler 
de. Şunu da unutmayalım: Nintendo DS serisi 
grafikleri için değil, hiçbir konsolda bulunmayan 
geniş oyun çeşitliliği için seviliyor. 


DSİ ile çektiğim fotoğrafları Facebook'a 
atabilir miyim? 

Evet. DSİ için sistem güncellemesi yaptıysanız 
fotoğraf albümlerinde gezerken yeni bir 
seçeneği fark edeceksiniz. Her resmin üzerinde 
mavi bir F simgesi olacak. O simge sayesinde 
seçtiğiniz fotoğrafı doğrudan Facebook 
hesabınıza çok kısa bir sürede ekleyebiliyor- 
sunuz. Kullanıcı adınız (e-posta hesabınız) ve 
şifrenizi yazmanız yetiyor. 


DSİ şarj aletiyle önceki modellerin şarj 
aletleri benzer mi? 
Hayır. 


Müziklerimi nasıl AAC formatına çevirebi- 
lirim? 

Tunes ile yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp "Create 
SAC Version" dediğinizde müziğiniz kalite kaybı 
olmadan mda olacak. DSi, MP4 müzikleri de 
destekliyor. 


DSİ'ın kapağını kapatıp müzik dinlemeye 
devam edebilir miyim? 

—-em evet, hem hayır. Müzik çalarken konsolu 
<apatırsanız müzik duruyor. Ama kulaklık veya 
narici hoparlör taktığınız zaman müzik devam 
ediyor. 


DSİ ile MSN'e girebilir miyim? 
Sirebilirsiniz. İçindeki ücretsiz Opera Browser 
e MSN destekli sitelerde sohbet edebilirsiniz 
Sir örnek, heysan.com). 


DSi kamerası ile görüntülü konuşma yapa- 
bilir miyim? 

şimdilik böyle bir uygulama yok fakat Skype 
yetkilileri bunun DSI'da teknik açıdan mümkün 
olacağını söyledi. Önümüzdeki zamanlarda bu 
arz bir program ile karşılaşma olasılığımız 
yüksek. 


DSiWare'den nasıl oyun ve yazılım 
indirilir? 

<redi kartınızla Nintendo puanları satın almanız 
zerek. Örneğin 1000 Nintendo Puanı için 
yaklaşık 10 dolar vermeniz gerekiyor. Oyunlar 
zenelde 200 ile 800 puan yani 2-8 dolar arası 
değişiyor. 


Hangi renk DSi'lar var? 
Şu an Türkiye'de siyah ve beyaz olmak üzere 
xirenk DSi mevcut. 


Pil süresi hakkında bilgi verir misiniz? 

-n düşük ışıkta 14 saat, en yüksek ışıkta 4 saat 
«ullanabilirsiniz. Orta seviye ışıkta ise 10 saat 
<ullanılabilir. 


Bazı DS oyunlarında yavaşlama ve uzun 
yükleme süreleri oluyordu. DSI'ın gelişmiş 
işlemci ve RAM'i sayesinde bu sorun 
ortadan kalkar mı? 

DSI'a bir DS kartuşu yerleştirdiğinizde DSİ, 
önceki modeller gibi çalışır. DSI'ın ekstra 
işlemcisi ve RAM'i kullanılmaz. Ekstra özellikler 
sadece Web Browser ve DSiWare oyunları için 
geçerli. İlerde DSI'a özel kartuşlar çıktığında 
onlar da DSI'ın ekstra özelliklerini kullanacaktır. 


DSi'da bölge koruması gibi bir durum var 
mı? 

Bölge koruması uygulaması sadece DSiWare 
kanalı için geçerli. Onun dışında Amerika, 
Avrupa veya Japonya'dan alınmış tüm kutulu 
oyunları oynayabilirsiniz. 


DSI'da sistem güncellemesi var mı? 

Var fakat siz onaylamadığınız müddetçe gün- 
cellemeyecektir. Güncelleme, internet üzerin- 
den yapılıyor. 


DSiWare oyunlarını SD karta atabilir 
miyim? 

Atabilirsiniz fakat oynamanız için tekrar geri 
yüklemeniz gerekir. Doğrudan SD'den 
açamazsınız. 


DSİ yeni 
özellikleri ile birlikte 
oyun dünyasında çıkıp 
farklı dünyalara doğru 
yelken açıyor. 
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Wii'nin oyun dünyasına kazandırdığı en 
önemli şey oynayanı oyunla bütünleştirmek 
oldu hiç şüphesiz. Nintendo Wii MotionPlus ile 
bunu artık bir adım daha ileriye taşıyor. 
Wiimote'un hareket algılama özelliği arttıran 
MotionPlus, oynayanların hareketlerini birebir 
algılayabiliyor. Wiimote ile hareketleri 
oturduğumuz yerden yapmak mümkünken, 
MotionPlus'ı taktığımızda işler biraz değişiyor. 
Biz hangi kol hareketini yaparsak ekranda da 
aynısı yapılacağı için, oturduğumuz zaman 
yapacağımız hareketi doğru düzgün yapama- 
yabiliyoruz. Yani eskisi gibi kumandayı hızlıca 
kıpırdatarak kılıç sallamak işe yaramayacak. 

MotionPlus, Wiimote'a takıldığı zaman onu 
yaklaşık 4 cm uzatıyor ve bu kesinlikle bir 
dezavantaj değil, aksine iki elle daha rahat 
tutulmasını sağlıyor. Ayrıca her Motion Plus, bu 
şekle uyumlu bir Wii Remote Jacket ile birlikte 
geliyor. 

Bu harika eklenti sadece onu destekleyen 
oyunlarda kullanılabiliyor, desteklemeyen bir 
oyunda hala Wiimote'a takılı olsa da, oyunun 
kontrollerini değiştirmiyor. Yeni çıkacak 
oyunların bu eklentiyi desteklemesi gerekmiyor 
ancak her yapımcı mutlaka böyle bir eklentiyi 
denemek isteyecektir. Siz bu yazıyı okurken 
muhtemelen aşağıda adı geçenler dışında 
yeni oyunlar duyurulmuş olabilir. 


#N, 
# a # 


, 


Bilek kayışını 
Wii Motion Plus 
kullanırken de 
takmayı 
unutmamalıyız. 


Wi Motion Plus 


Oyunları ve Duyurulanlar 


Kidz Sports - Crazy Mini Golf 
Firma: Data Design Interactive Tür: Spor 
Çıkış Tarihi: Ağustos 2009 

Golf oyunlarında görmeye alışkın 
olmadığınız birbirinden farklı bölümleri, Mi 
den daha detaylı yapabileceğiniz karakter 
sistemi ve MotionPlus ile bütün ailenin 
eğlenebileceği, ilginç bir golf oyunu. Aile 
içinde oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız, 
golf de seviyorsanız uygun olabilir. 


Red Steel 2 

Firma: Ubisoft Tür: FPS Çıkış Tarihi: 2010 
Bu oyunda, kılıç ve tabancayı beraber kul- 
lanacak, birinin işe yaramadığı zamanlarda 
diğerini kullanarak güçlü rakipleri alt ede- 
ceksiniz. Birinci kişi bakış açısıyla 
oynanmasının yanı sıra, oyunun atmosfe- 
rine yakışan tarzdaki grafikleriyle de dikkat 
çekiyor. Oyunun üzerinde o kadar 
çalışılıyor ki, tek kişilik modun daha iyi 
yapılması için çoklu oyuncu seçeneği 
kaldırıldı. Bekleneni vereceğinden 
şüphemiz yok. 


Span Smasher 

Firma: Nintendo Tür: Platform 

Çıkış Tarihi: Belirsiz 

Nintendo'dan sevimli bir karakter daha. E3 
sırasında, konferansta duyurulmayanlardan 
biri olan Span Smasher, şirin bir topla masa 
tenisi/pinball karışımı bir deneyim sunuyor. 
Topunuzla bariyerleri kırın, engelleri aşın, 
değişik yeteneklerle işinizi kolaylaştırın. 
Bildiğiniz topla bir şeyler kırma oyunlarını 
bir de bu şirin topla deneyin. 


The Grinder 

Firma: High Voltage Software Tür: FPS 
Çıkış Tarihi: Belirsiz 

Vampir, kurtadam, zombi gibi şeylerin 
peşinde koşmaya hazır mısınız? Dört farklı 
karakterle, ister kendi başınıza ister 
arkadaşlarınızla online olarak yaratık avına 
çıkabilecek, onlarla boğuşurken bir yandan 
da Wii Speak ile arkadaşlarınızla 
konuşabileceksiniz. 


Gladiator A.D. 

Firma: High Voltage Software Tür: Dövüş 
Çıkış Tarihi: Belirsiz 

Farklı dövüş stilleri olan, zırh ve silahlarını 
sizin düzenleyebildiğiniz gladyatörlerle 
izleyenlerin size tepki verebildikleri are- 
nalarda ölümüne dövüşün, ölümcül 
saldırılarla rakibinizi alt edin. Oyun, 
içereceği şiddet ve kandan dolayı 


i yetişkinler için piyasaya sürülecek. 
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Wii Sports Resort 

Firma: Nintendo Tür: Spor 

Çıkış Tarihi: Temmuz 2009 

Wii Motion Plus ile birlikte paket halinde 
satılan Wii Sports Resort, Wuhu adasında 
okçuluktan masa tenisine, kendo yapmak- 
tan frizbi atmaya kadar birbirinden eğlenceli 
sporları yaptırarak, MotionPlus'ın neler 
yapabileceğini gösteriyor. Aynı ilk oyunun 
Wiimote'un neler yapabileceğini gösterdiği 
gibi. 


Virtua Tenis 2009 

Firma: SEGA Tür: Spor 

Çıkış Tarihi: Haziran 2009 

Wii Sports, Wiimote'u tenis raketi olarak 
kullanmanın bize ne kadar eğlenceli 
olduğunu gösterdikten sonra çeşitli tenis 
oyunlarının da gelmesi kaçınılmaz olmuştu. 
40 farklı tenis kortu içeren oyun, kendi 
karakterinizi yapma imkânı da sunuyor, 
canınız sıkıldığında ise birbirinden eğlenceli 
mini oyunları oynamak da cabası. 


Tiger Woods PGA Tour 10 
Firma: EA Tür: Spor 

Çıkış Tarihi: Temmuz 2009 

Bildiğiniz golf oyunlarına online turnuvalar, 
çeşitli ülkelerden golfçüler ve sahalar, 
gerçek zamanlı hava tahmini ve 
MotionPlus'ı ekleyin. Ortaya şimdiye kadar 
yapılmış en iyi, aynı zamanda da gerçeğe 
en yakın golf oyunu çıktı, değil mi? Bundan 
daha iyisini arıyorsanız, sopanızı alıp golf 
sahasına gitmekten başka alternatifiniz yok. 


Grand Slam Tennis 

Firma: EA Tür: Spor 

Çıkış Tarihi: Haziran 2009 

Bir tenis oyunu da EA Sports'tan. Bu oyun 
da kendi karakterinizi yapma özelliğinin 
yanı sıra, 23 önemli tenis oyuncundan 
herhangi biri ile oynayabilme imkânı 
sunuyor. Raketinizi kapıp turnuvalara 
katılın veya parti modu adı altında kuralları 
değiştirilmiş bir şekilde tenis oynayın. 


NHL 2K10 

Firma: Take-Two Tür: Spor 

Çıkış Tarihi: Eylül 2009 

Buz hokeyini hiç böyle oynamadınız! Artık 
sopa ile yaptığınız hareketler daha gerçekçi 
olacağı gibi, geliştirilmiş yapay zekâ da 
oyunu eskisinden daha gerçekçi yapacak. 
Oynamaya alıştıktan sonra da online turnu- 
valarda herkese ne kadar iyi buz hokeyi 
oynadığınızı gösterebilirsiniz. 


Food Network: Cook or be 
Cooked 


Firma: Namco Tür: Simülasyon 

Çıkış Tarihi: Belirsiz 

Malzemeleri tarife göre hazırlayıp, sonra da 
uygun yöntemle onlarca lezzetli yemeği 
pişireceğiniz bu oyun, Cooking Mama'yı 
sevdiyseniz ve daha gerçekçi bir versiyo- 
nunu arıyorsanız tam size göre. 


DEMO PLAY 


Demo 


Mame iğ 


Miyamoto'nun 
yeni 


boy 


Hiç oynadığınız oyundan oyundaki zorluk 
nedeniyle soğuduğunuz oldu mu? Zorluk 
nedeniyle oyundan soğumasanız bile 
gözemediğiniz bir bulmaca, atlayamadığınız bir 
çukur veya bırakın yenmeyi, dokunmayı 
beceremediğiniz bir düşman nedeniyle oyunu 
oynamaya saatlerinizi harcadığınız, yine de 
hiçbir şey başaramadığınız zamanlar mutlaka 
olmuştur. Bu tür durumlarda genelde çözümleri 
ya arkadaşlarınıza sorarsınız, ya da internette 
oyunu bitirmiş insanlara danışırsınız, o da 
olmazsa çözümü bilen arkadaşlarınızdan birine 
oyunu oynatıp onun sizin beceremediğiniz 
kısmı geçmesini sağlarsınız. Hiçbiri işe 
yaramazsa, şansınıza küsüp oyunu uzun bir 
süre oynamaz, daha sonra denemek için rafa 
kaldırırsınız veya hiç oynamayı tamamen 
bırakırsınız. Yaptığı oyunları herkesin 
oynamasını isteyen efsane isim Shigeru 
Miyamoto, artık bu tür olayları tarihe 
karıştırabilecek bir sistemi icat etti. 

Demo Play sistemi, oyuncu oyunda çok 
zorlandığında, yapacak bir şeyi kalmadığında 
ona yardımcı olması için, ayrıca oyunda istediği 
bir yeri oynaması için düşünülen bir sistem. Bu 
sistemin üç farklı kullanım şekli var. Bu üç farklı 
mod, oyuncuların çeşitli şekillerde çözeme- 
dikleri kısımlar ile ilgili bilgi almasını sağlıyor. 


IYNATALIM MARIO'CUM 

Bunlardan ilki, oyun içinde devreye giren 
sistem. Bu sistemde, çözemediğiniz bir 
bulmaca için ipucu videoları izleyebiliyorsunuz. 
İpucu almak zorunda kaldığınız zaman, 
oyundan çıkmanıza gerek kalmadan internette 
ipucu videolarının olduğu yere bağlanıyorsunuz. 
Burada, diğer oyuncuların kaydettiği videoları 
bulup izlemek mümkün. Mesela, bir kapıyı 
açamıyorsunuz. İzlediğiniz vi 
oyuncu kapıyı sizin görmediği 
basarak açmış, bir diğeriyse yanda duran bir 
kayayı kapıya fırlatarak kapıyı kırmayı seçmiş. 
Yani video yüklemiş her oyuncunun oyunun o 
kısmını nasıl geçtiğini görebileceksiniz, aynı 
şekilde siz de kendi kaydettiğiniz çözüm video- 
sunu gönderebileceksiniz. Belirtmekte fayda 
var, geçemeyebileceğiniz her kısmın videosu 
olmayabilir. Bu da demek oluyor ki çaresiz 
kaldığınız her zaman videolara başvurabilseniz 
de cevap alamayacağınız zamanlar olacak. 


t-İ ali 
fi Mario 


BEN 
Bir diğer modda, oyun sizin için ibaniblan 
sonuna kadar oynanıyor, siz de istediğiniz 
zaman oyuna dahil olabiliyorsunuz. Ancak 
oynarken oyunda ilerlediğiniz yerleri kay- 
dedemiyorsunuz. Bu noktada yapılması 
gereken önemli bir açıklama var, o da bu 
modun oyunun başından itibaren kullanıcıya 
sunulmayacağı. “Digest” adı verilen bu mod, 
patentin yazdığına göre, yapımcının isteğine 
bağlı olarak, oyun piyasaya çıktıktan belli bir 
zaman sonra, sizin oyunu toplam kaç saat 
oynadığınız ölçülerek veya oyunda ne kadar 
ilerlediğinize bakılarak kullanıma açılabilecek, 
oyunu alır almaz sonunu göremeyebilrsi 

Oyunun sahnelere ayrıldığı son modda ise, 
oyuna istediğiniz sahneden başlayabilirsiniz. Bir 
bölümü çok sevdiniz ama oyunun akışı tekrar 
oynamanıza müsaade etmiyor mu? Bir savaşı 
tekrardan oynamak istiyorsunuz ama yeni 
silahlarınız yüzünden bir zevki kalmıyor mu? Bu 
mod sayesinde oyunun akışında o an nasılsa 
tekrar onu oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu 
mod diğeri gibi oyunda ne kadar ilerlediğinize 
bağlı olarak açılacak. 

Demo Play, oyun oynamaya yeni 
başlayacaklar için veya bazı oyun türlerini 
beceremeyen oyuncular için çok iyi düşünülmüş 
bir fikir. Oyunları sadece kısıtlı boş vakitlerinde 
oynayan insanlar böylelikle oyunda 
takıldıklarında ona buna sormak yerine, oyun 
içinde internetten çözüm videoları seyrederek 
eğlenmeye devam edebilecekler, oyun 
oynamak onlar için bir sıkıntıya dönüşmemiş 
olacak. Bazıları Demo Play sisteminin oyunları 
oldukça kolaylaştıracağını düşünse de, oyun içi 
videoları izlemek başkasından yardım almakla 
hemen hemen aynı şey olduğu için, genel görüş 
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az oyun oynayan kişiler oyundan soğutulmadan 
zor oyunlar yapılabileceği yönünde. Ayrıca bazı 
büyük serilerin de böylece kalitesinden bir şey 
kaybetmeden herkes tarafından oynanabileceği 
düşünülüyor. 

Bu sistemi ilk kullanacak oyunsa New Super 
Mario Bros. Wii. Çıktığında sistemin pratikte 
nasıl çalışacağı tam olarak görülebilecek. 
Oyuncuların kendi videolarını yollaması, oyunu 
baştan sona izlemek gibi fikirler içeren bir 
patentin ilk kez anlatılacağı oyun olarak bir 
Mario oyunu seçilmiş olması iyi düşünülmüş bir 
hamle. Bu şekilde hem oyuncular hem de 
yapımcılar bu fikre alışmış olacaklar ve bazı 
şüpheler de ortadan kaldırılmış olacak. 
Miyamoto'nun yine harika bir fikre imzasını 
attığını söyleyebiliriz. 


Demo Play 
sistemini ik 
deneyeceğimiz 
oyun New Super 
Mario Bros Wii 
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Ön İncelemeler 


İçindekiler 


5” New Super Mario Bros Wii 
Bıyıklı ve biraz göbekli kahramanımız Mario 
yeni oyununa üç arkadaşı ile birlikte dönüyor. 


36 
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SUPER 


Si” e” ye “imi Yay Ti 


54 Super Mario Galaxy 2 
Galaksi serüvenimizin ikinci adımında Mario 
zaten var bunu biliyoruz. Bizi heyecanlandıran 

üzerindeki turuncu Hieegn ş 
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Helps strengthen your lower 


body and tone your Waiİst, 
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35 WiiFit Plus 


Evimizdeki spor salonu gittikçe genişliyor. , 
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E3'ün Ardından 

E3'te bahsedilen ve tadı damağımızda 
kalan ürünler; yeni Zelda Wii, Vitality 
Sensor, Golden Sun DS, Monado: 
Beginning of the World, Metroid: Other M. 


Picross 3D 

Hani verilen rakamlarla iki boyutlu resimler 
yaptığımız bulmaca var ya? İşte o 3 boyutlı 
ve daha da çıldırtıcı oldu... 


Tatsunoko vs Capcom | 
Birine ayrı birine ayrı zaman mı? İşte size 
ikisi bir arada bir dövüş oyunu. 


The Legend of Zelda: Spirit Tracks 
Link'in yeni macerasında gemimizi terkedip 
trenimizin başına geçiyoruz. Üstelik yanı- 
mızda bu sefer eski düşmandan dost olur 
dedirten bir dostumuz bile var. 


Wario Ware: Do It Yourself 

Nintendo artık bize oyunları da hazırlama- 
mız için gerekli yazılımları vermeye hazırla: 
nıyor. Bu müthiş yazılım oyun dünyasını 
değiştirecek mi? 


Scribblenauts 

Daha çıkmadan oyun dünyasının tüm 
ödüllerini toplamış, son yılların en yaratıcı 
oyunu ile tanışmaya hazır mısınız? 


Kingdom Hearts 358/2 Days 
J-RPG'nin en iyi örneklerinden Kingdom 


Hearts 358/2, Disney dünyası ile Final 
Fantasy dünyasını bir araya getiriyor. 


ik, NEW SUPER MARIO BROS Tür: Ptatform * Yapımcı: Nintendo - Wi-Fi: Var * Muttiplayer: 1-4 (0) Stefan Güner GU 


'New Super 
Mario Bros Wii 


Nintendo çok akıllı bir firma, Devrimsel bir 


İ | k kez M a ri o'yu cihaz olan DS'i icat ettikten sonra bunu bir de 


hiç olmayacak bir kitleye, oyuncu olmayan 
kesime pazarladı. Her konsolunda olduğu gibi 


1 k | buraya da bir Super Mario Bros oyunu yaptı 
ÇO oyu NCUlU ama öyle eskileri gibi değil. Zor bir oyun değil 
Na I Herkesin, en alakasız insanların bile seveceği 
türden. Bu “yeni” bir Mario oyunuydu, “yeni” his- 
bi oyn aya ca ğ IZ! settiriyordu, bu “New Super Mario Bros.” dul Bu 
“yeni"liği onun tam 18 milyon satmasını sağladı. 


Herkesin oynayabileceği bir oyundu ve herkes 
oynadı da. 


Nintendo formülü tutturmuştu ve mükâfatını 
da almıştı. Ama şimdi sıra 2. seviyede idi 
Bundan sonra ne olacaktı? Bu “yeni” formülü 
başka bir “herkesin” konsoluna getirecekti: 
Wii'ye. Haziran 2009'da düzenlenen E3 
fuarında “ne istediğinizi biliyoruz” dendi ve “New. 
Super Mario Bros. Wii” gösterildi. İsmi her şeyi 
açıklıyordu. Yeniydi, Super Mario Bros.'du ve 
'Wii'deydi. Yine on milyonlara hitap edecek bir 
oyun olduğu isminden belliydi yani. Oynanış 
videosu yayınlandığında herkes tanıdık bir 
hisse kapıldı. New Super Mario Bros. Wii 
DS'dekinin gerçek bir devamıydı. 


İn) 


Oyunun görselleri DS'deki selefiyle benzer. 
Sadece daha güçlü bir makinede olduğu için 
karakterlerin tasarımı daha kaliteli. Ama oyun 
2,5D yani 3D olsa da 20 platformda. Bu yüzden 
grafiğin ne kadar kaliteli olduğu anlaşılmayacak 
bir şey. Oyunda esas dikkat edilmesi gereken 
şey görseller değil oyunun kendisi, kimlerin 
olduğu, Evet, bu oyunda kimler var. Mario ve 
Luigi aynı anda bir bölümdeler. Tamam. O da 
ne? İki tane Toad da peşlerinden geliyor! Evet. 
New Super Mario Bros Wii, 4 kişilik co-op mod 
içeriyor. Bu modda siz ve 3 sevgili arkadaşınız 
Wiimote'u yan tutarak (veya diğer desteklenen 
metotlarla) aynı bölümü oynamanıza yardımcı 
oluyorlar. Yardımcı mı oluyorlar? Pek söylene- 
mez, Çünkü bölüm sonlarında topladığınız 
puanlarla sıralanacaksınız. Yani bir tane 
kazanan olacak, diğerleri kaybedecek doğal 
olarak. 

Bölümlerde çoğu şey yapabilirsiniz, hoplayıp 
zıplamanın yanı sıra yeni helikopter şapka 
power-up'ını deneyebilirsiniz, arkadaşlarınızı 
tutup kaldırabilirsiniz, veya onları boşluğa 
fırlatabilirsiniz. Evet, onları öldürebilirsiniz de. 
Hatta onları öldürüp tekrar hayata döndürmek 
mümkün. Ekran en öndekine göre ilerliyor ve 
geriye dönmüyor. Eğer arada sıkışan olursa 
Yoshi's Island'daki gibi baloncuğun içine 
hapsolup havada uçuyorlar. Onları kurtarmak 
sizin elinizde. Yoshi gibi değmek yeterli. Yoshi 
demişken... Oyunda Yoshi de mükemmel 
dönüşünü yapiyor! Yani Super Mario World'deki 
gibi onun üstüne atlayıp her şeyi mideye indire- 
bilirsiniz. Goomba'lar, Koopa Troopa'lar, 
herşey. Tabi her oyuncunun Yoshi'si farklı 
renklerde oluyor, belirtmekte fayda Var. 

Kontroller de Wii'ye gelince yenilik yüzü 
görüyorlar. Mesela, Wiimote'u sallayarak çoğu 
şey yapabilirsiniz. Ateş toplarınızı atmayı, 
üzerinde ilerlediğini salın yönünü değiştirmeyi, 
arkadaşlarınızı tutmayı vesaire 

Bölümler de çeşitliliğini koruyor. Çöl, buzul, 
korku temalı dünyalar ayrıca Mario ve ekibine 
yeni özellikler de sağlıyor. Gökkuşağı 
dünyasındaki helikopter şapkası bulutların 
üstünde uçmasını, penguen kıyafeti buzun 
üstünde yürüyüp düşmanları dondurmasını 
sağlıyor. Tabii bunların yanında DS'den gelen 
dev mantar da oyuna dahil. Ama unutturmadan, 
her power-up sadece bir kişi için, kim yakalarsa 
ona fayda sağlıyor. O yüzden bencil veya 
mütevazı davranacağınızı önceden belirlemeniz 
gerekiyor. Unutmayın; amaç çok puan 
toplamak. 
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Tabi bu puanlar genellikle 
altınlardan geliyor, ve siz de 
bol bol toplamalısınız. Ölen 
arkadaşlarınızı canlandırmak 
ek puan demek. Bayrak 
direğine dokunmak ek puan 
demek, ki 3 saniye içinde 
diğer oyuncular da dokunur- 
larsa onlar da pastadan bir 
dilim alabilirler. 

Grafiksel olarak DS'deki 
akrabasıyla çok benzeşiyor. 
ses ve müzik de aynı şekilde 
Sonuçta oyunun amacı DS'in 
verdiği hissi Wi'de vermek, ki 
başarılı olacağa benziyor. 
Zaten bu tür 2D oyunlar 
grafik gerektirmezler, sadece 
kendini oyuncuya hissetti- 
recek kadar. Bir Mario oyunu 
olarak isteneni çok bile 
veriyor. 


Yeraltı bölümleri 
oldukça zorlu ve 
süprizler dolu. 


Klasik Süper Mario 
bölümlerine benzeyen 
bölümlerin oldukça 
eğlenceli olduğunu 
göreceksiniz. 


Oyunda gelecek bir diğer yenilik ise “Demo 
lay”. Bu oyunlarda çok zorlananlar için süper 
sir buluş. Tabi ki bu opsiyonel bir şey, bakmak 
zorunda değilsiniz. Ayrıca oyunun zorluğu da 
Süşündüğünüz gibi yerlerde değil. Shigeru 
iyamoto New Super Mario Bros Wii'nin 
zorluğunun hem herkesin alışacağı kolaylıkta, 
“em de Super Mario Bros: The Lost Levels'i 
aratmayacak düzeyde de olduğunu belirtiyor 
sani herkes için bir şey olacak oyunda. 

New Super Mario Bros Wii, gerçekten beklen- 


tileri karşılayacak gibi görünüyor. DS oyunun 
getirdiği yeniliklerin üstüne 4 kişilik mod, Yoshi, 
Wiimote etkileşimi, penguen ve helikopter 
power-up'ları gibi yenilikleri getirerek daha da 
mükemmel yapıyor. Demo Play ise oyunların 
daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlayacak 
mükemmel bir yenilik. Ağzınızın suyunun 
aktığını biliyoruz ama bizim tesisatçı kardeşler 
ve onların iki mantar ahbapları da önümüzdeki 
noelde Wii'lerimize dönüyorlar. Yoshiler de 
yanlarında. Nyaap! 


bölümlerde bu 
yaşanacak. 


— Online olsaydı fena 
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Çıkış: 15 Ekim 2009 
4 kişilik mod 

Yeni Power-up'lar 
Yoshi dönüyor! 
Demo Play 
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New Super 
Mario Bros Wii her Wii 
sahibinin edinmesi 
gereken bir oyun olacak. 


yeni oyunda da 
baş belamız. 


kabuslarından fırlamış gibi 
İ görünen bir sahne. 
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akrobatik hareket-f 
lere hazır olun. 


4 


Süper Mario'nun ikinci uzay 


Tür: Platform - Yapımcı: Nintendo) AWEiİ/JMültiplayer: Belirsiz 


macerasında yeşil ve uzun dilli 


bir misafiri var! 


Shigeru Miyamoto, yapılan röportajlarda 
Mario oyunlarını yapan ekibin oyun yapma 
çalışmalarının sürdüğünü söylediği ilk günden 
beri Super Mario Galaxy oynayanların beklediği 
şey bir devam oyunuydu. İnternette uzunca bir 
süre dedikodu olarak dolaşan Super Mario 
Galaxy 2 kimilerine göre sürpriz olmayan bir 
duyuruyla E3 konferansında Mario sevenlere 
duyuruldu. Konferansta gösterilen videoda en 
çok dikkat çeken ise devam oyununda sevimli 
Yoshilerin de yeni yetenekleriyle Mario'nun 
macerasına katılacak olmasıydı. Gerçekten de 
bir Mario oyununda işin içine bu rengârenk 
dostlarımız girdiğinde oyundan alınan zevkin iki 
katına çıktığını söylesek yanlış olmaz herhalde. 

Miyamoto ile yapılan röportajlarda, oyunun ilk 
oyuna göre daha zor olacağı ve oyunun sadece 
çok az bir kısmında bir önceki oyundan yerler 
göreceğimizi belirtti. Mario ile yine birbirinden 
renkli, birbirinden ilginç mekânlarda, hele bir de 
dilleri ile yapmadıkları şey kalmayan Yoshilerle 
maceradan maceraya atılmak için şimdiden 
sabırsızlandığımızı söyleyebiliriz. Bahsi geçen 
zorluk ise Yoshilere binerek yapılacak akrobatik 
hareketler olabilir. 

Miyamoto'nun söylediği bir diğer önemli 
gelişme ise, bu oyunda hikâyeye çok az yer 
verileceği. Kendisinin anlattığına göre, Mario 
ekibinden Yoshiaki Koizumi Mario oyunu 
çalışmalarında hep hikâyeyi ön planda tutmak 
isteyip, oyunun senaryosunun daha kapsamlı 
olmasını isterken, Miyamoto bu fikre aslında her 
zaman karşı çıkarmış. Miyamoto'ya göre, Zelda 
oyunlarında hikâye ön planda olmalı, Mario 
oyunlarında değil (kendisi bu iki oyun serisinin 
temel mantıklarının hep birbirine zıt olmasına 


özen göstermiştir). Ayrıca Mario oyunlarında 
senaryonun derin olmasının oyundaki eğlence 
olumsuz etkileyebileceğini de düşünüyormuş. 
En sonunda, Super Mario Galaxy'nin ilk 
oyununda hikâyenin önemli bir yeri olduğu 
halde, devam oyununda senaryonun oyundaki 
öneminin en aza indirilmesi için ekip anlaşmış. 

Yeni bir tarzda Mario oyunu yapmak yerine 
yine aynı tarzda devam etmesinin sebebi ise, 
Miyamoto ve ekibinin Super Mario Galaxy'de 
elindeki bütün fikirleri kullanmamış olması. 
Oyun dünyasının efsane ismi ve ekibinin elind. 
bizlere gösterdiklerinden başka neler var 
acaba? Yenilikler ne olursa olsun, yine Mario i 
harika bir oyun tecrübesi yaşayacağımızdan 
şüphemiz yok, yeni uzay macerasını merakla 
bekliyoruz. 


Ge) cu 


Çıkış: 2010 
Yoshil 

Oyunun daha zorlayıcı 
olacağı belirtiliyor. 
Yoshillli 

Umarız ilk oyundan 
mümkün olduğunca 
farklı olur. 


Wi'nin en iyi 
devam oyunu olmaya 
aday. Yoshi demiş 
miydik? 


Evinizdeki spor salonu genişliyor... 


Tür: Spor » Yapımcı: Nintendo > Wi-Fi: Yok > Multiplayer: Yok 


Tavuk gibi kanat çırpmak 

Evet, ne düşündüğünüzü biliyoruz ve 
evet, göründüğünden daha da komik. 
Neden bahsettiğimizi biliyoruz çünkü 
denedik. En son hulahup çevirdiğimizde 
bu kadar utanmıştık ama görünüşe göre 
Nintendo bununla yetinmeyecek ve bizi 
daha komik durumlara düşürecek. Bu 
oyundaki en zor bölüm aslında kanat 
çırpmak değil doğru yere inmek. Bir kuş 
olmak o kadar da kolay değilmiş. 

Utanç skalası 

Cool Trajikomik 


Ben, Süper Mario 

Bir itirafımız var. Wii Denge Tahtasını 
gördüğümüz günden beri ne zaman bir 
platform oyununun içine gireceğimizi 
merak ediyorduk. Aslında Wii Fit Plus'ta 
yapılan bu uygulamanın gelecekte daha 
kapsamlı bir platform. oyununa yol 
açacağını umuyoruz. Super Mario Galaxy 
3'ü bu şekilde a istemek fazla 
birşey mi? 

Utanç skalası 


..,.,... Trajikomik 


yeterince kilolu 
cs değilmişiz gibi bir de başımıza köpek çıktı. 


KR kıvırma ile matematik 
Hulahoop'un bir üst versiyonu olarak 
düşünebilirsiniz. Tanımadığınız kişiler 
önünde yapılmaması kesinlikle önerilir. 
Kalçalarınızla çevremizdeki numaralı 
toplara vurarak hem matematik hem de 
oryantal yetenekleriniz gelişebilir. Zevkli 
mi, zevkli. Komik mi, komik. 

Utanç skalası 
Cool Trajikomik 


Everybody was Kung Fu fighting! 
Gönül rahatlığı ile arkadaşlarınız içinde 
oynayabileceğiniz bir oyun gibi görünüyor. 
Oysa ritmi bir kaçırdınız mı düştüğünüz 
hali bir bilseniz. 

Utanç skalası 


Cool Trajikomik 


Çok güzel hareketler bunlar 

Wii Denge Tahtasını zaten farklı oyun- 
larda snowboard olarak kullanmıştık. Wii 
Fit Plus'da bir de ayağımızı zaman zaman 
yere koyup hiz almamız gerekiyor. Müthiş! 
Utanç skalası 

Cool i 


> Oğuzhan Maraba 


Wii Fit Plus, milyonları ekran başında spor 
yapmaya tekrar davet ediyor. Wii Fit'in 
geliştirilmiş versiyonu olan Wii Fit Plus, ilk versi- 
yondaki aktiviteleri içerdiği gibi, 15 yeni denge 
oyunu ve 6 farklı egzersiz ile geliyor. Egzersiz 
için zamanınızı kendiniz belirleyip, ne kadar 
zamanınız varsa o kadar egzersiz yapmanızı 
sağlayan Wii Fit Plus, vücudunuzun belli bir böl- 
gesini çalıştıracak birbirinden farklı özel egzer- 
sizleri yapmanızı da sağlıyor. Bu versiyonda 
hangi yoga ve dayanıklılık egzersizlerini hangi 
sırayla yapacağınızı da siz belirleyebiliyor- 
sunuz. Kaç kalori yaktığınızı söyleyen, hatta 
hayvanlarınızı da tartabileceğiniz Wii Fit Plus'ta 
kişiselleştirmenin çok fazla oluşunun SİZİ 
yazılıma bağlayacak en önemli etken olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yeni 15 denge oyunu ise birbirinden 
eğlenceli. Wiimote ile kartopu atıp denge 
tahtası ile kartoplarından kaçıp kartopu savaşı 
yapacak, çeşitli platformlardan zıplayıp, üzeri- 
mize gelen engellerden kaçarak adeta Mario 
olmanın ne olduğunu anlayacak, denge tahtası 
ile çeşitli hareketler yaparak kaykay sürecek, 
Kung Fu yapacak, kalçanızla toplara vuracak, 
tavuk olup kanat çırparak oradan oraya 
uçacaksınız, Wii Fit Plus sayesinde. 

Wii Fit Plus, hala denge tahtası kullanarak 
eğlenmeye başlamamış olanlar için denge 
tahtasıyla, denge tahtası sahiplerinin de sadece 
Wii Fit Plus yazılımını alabileceği şekilde 
piyasaya çıkacak. Gelişiminin kaydını kaybet- 
mek istemeyenler de düşünülmüş, Wii Fit 
sahipleri yeni yazılımı aldıklarında bütün 
skorlarını transfer edebilecekler. 

Bir yandan eğlenip bir yandan vücudunuzu. 
çalıştıracağınız bu eşsiz yazılım egzersiz 
yapmayı sevmeyenleri harekete geçirecekmiş 
gibi görünüyor. 


GE İNİNTENDO © 
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Dünyanın eni Büği ük elektronik ve oyun fuarlarının 
ardından aklımızda kalan Üiğer oyunları. 
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Yeni Zelda Oyunu 

Zelda efsanesinin yeni halkası E3 konfe- 
ranstan sonra Miyamoto'nun yaptığı basın 
toplantısı ile duyurulmuştu. Miyamoto, 
yaptığı basın toplantısında oyunu duyur- 
makla beraber oyunla ilgili artwork de 
yayınlamıştı. Yayınlanan bu çalışmanın. 
internete düştüğü günden beri oyunun 
hayranları oyun ile ilgili teoriler üretmeden 
duramıyor. Yayınlanan çalışmada Link'in 
elinde neden kılıç olmadığı, resimdeki diğer 
kişinin rolünün acaba ne olduğu gibi sorular 
merak konusuyken, oyun hakkında 
kesinleşen birkaç detay var. 

Oyunun E3 2009'da gösterilmemesinin 
en önemli nedeni, Miyamoto'nun yaptığı 
oyunları çok erken göstermeyi sevmeme- 
sinin dışında, ekibinin E3 2009 için video 
hazırlayacağı enerjiyi oyunun yapımına 
devam etmek için kullanmak istemesiymiş. 
Grafikler de tam olarak hazır olmadığından, 
video yapmanın oyunun temeline harcana- 
cak vakti engelleyeceği düşünülmüş. 

Ayrıca, Miyamoto oyunda MotionPlus 
kullanılmasını istiyor. Yani artık ilk oyundan 
beri hedeflen “karakterle bütünleşme" 
fikrinin yerine daha çok oturacağını 
söyleyebiliriz. MotionPlus kullanarak Link 
ile kılıç dövüşleri, ok atmak, hatta belki 
bumerangımızı bile MotionPlus ile fırlatmak 
mümkün olabilir. 

Oynanış temel olarak aynı kalacağı 
halde, oynayana çok farklı bir oyun 
tecrübesi yaşatmak için çalışıldığı da bizzat 
Miyamoto tarafından söyleniyor. Ayrıca. 
resmi olarak doğrulanmasa bile, “Demo 
Play" adlı sistemin bu oyunda da 
kullanılması bekleniyor. Böylelikle 
yapımcılar akıllarındaki bütün zorlukları 
oyuna ekledikleri halde oyuncuların o 
oynamaktan soğuması engellenerek 
herkesin istediğinin olması sağlanabilir. 

Link ile en erken 2010 yılında kılıç 
sallayacağız gibi gözüküyor, ancak 2010'da 
Mario ve Metroid varken, yeni Zelda 
oyununa daha geç kavuşabilme ihtimalimiz. 
de var. Ne olursa olsun, her saniyesini 
keyifle oynayacağımız bir Zelda oyununun 
geleceği kesin. 


HE LEGEND OF 
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Vitality Sensor 


Çoğumuzun "eğer Nintendo yapıyorsa bir 
bildiği vardır" dediği bu aparat E3'ün en çok 
konuşulan duyuruları arasında yer alıyordu. 
Bu ufak cihaza baş parmağınızı 
yerleştiriyor ve gerisini Nintendo'ya 
bırakıyorsunuz. Neler mi oluyor? O anki 
biyolojik durumunuz ölçülüyor. Örneğin 
stres seviyenizdeki artış ve azalış gözler 
önüne seriliyor. Nefes alışınıza kadar 
ölçülen durumunuz Vitality Sensor yazılımı 
ile kontrol ediliyor. 

En merak edilen konu ise bu cihazın 
oyunlarda nasıl kullanılacağı. İlk verilen 
bilgilere göre Vitality Sensor'un başlangıçta 


Golden Sun DS 


Game Boy Advance için çıkan en iyi 
RPG'ler arasında gösterilen Golden Sun 
serisi yıllardır suskunluğunu koruyordu. 
DS'e onlarca RPG duyurulurken serinin 


hayranları da sabırla yeni bir Golden Sun 
oyunu bekledi. Yaklaşık dört yıl süren 
bekleyiş nihayet E3 fuarında son buldu. 
Nintendo konferansının sonlarına doğru 
gösterilen video, tamamı üç boyutlu bir 
dünyada geçecek kaliteli bir RPG'nin sin- 
yallerini vermekteydi. Videoda gösterilen 
Golden Sun DS logosu binlerce RPG 
severin kanını ısıttı. Önceki oyunları 
oynadıysanız macera boyunca elde 
ettiğiniz yaratıkların savaş sırasında ne 
kadar etkili olduğunu hatırlarsınız. Bu 
seferki oyunda çağıracağımız yaratıklar 
DS'in grafik gücünü sonuna kadar gösteri- 
yor ve mükemmele yakın görseller 
sunuyor. Oyun hakkındaki bilgilerimiz 
sadece tanıtım videosuyla kısıtlı. Bu neslin 
RPG galibi olan konsolu kuşkusuz 
Nintendo DS'tir ve eşsiz RPG kütüphane- 
sine çok değerli bir oyun daha ekleniyor. 
Golden Sun DS'in 2010 yılında çıkması 
bekleniyor. 


Monado: Beginning of 


kendine has bir yazılımı olacak. Bu yazılım 
nefes aldığınız süre içerisinde stres ve 
rahatlık seviyenizi ölçecek. Gereken 
değerin ne kadar altında veya üstünde 
olduğunu gösterecek. Örneğin ekranda 
masmavi bir deniz görünecek. Bunun sizi 
ne kadar rahatlattığı yine bu yazılım saye- 
sinde anlaşılacak. 

Bu kadar ayrıntılı bilgiler verebildiğine 
göre oyunlara aktarımı konusunda da 
onlarca farklı fikir verebiliriz. İlk akla gelen 
korku ve gerilim türü oyunlarda işe 
yarayacağı. Nintendo bir sonraki nesilde bu 
ufak cihazı çok daha geliştirerek bambaşka 
bir deneyim yaşatabilir. Bu nesilde beyin 


the World 

Nintendo'nun konferans sırasında vakit 
kısıtlığından göstermediği bu oyunun 
videoları basına dağıtıldığında açıkçası çok 
şaşırdık. Güçlü grafikler ve devasa 
dünyasıyla uzun yıllar beklemeye değecek 
bir RPG'nin gelmesi garanti gibiydi. Çünkü 
oyunun yapımcıları Final Fantasy XII'dendi. 
Japon RPG'lerini seviyorsanız bu oyun sİZİ 
adeta cezbedecek. Geniş ve sizi özgür 
bırakan dünyasındaki savaşları sıra tabanlı 
gibi görünse de üç karakterin de aynı anda 
yaratıklara giriştiği fark ediliyor. Şimdiye 
dek fazla reklamının yapılmamasındaki bir 
diğer sebep de oyundaki her şeyin şimdilik 
Japonca olması. Hakkındaki bilgiler 
çoğaldıkça tüm dünyadaki heyecanın 
giderek artacağı kesin. Çünkü oyun 
severler Monado'nun yapımcısı Monolith'e 
(önceki oyunlarından dolayı) oldukça 
güveniyor. Oyunu Japonya'da 
Nintendo'nun yayımlayacak olması da ayrı 
bir güvence sunuyor. Hakkında daha fazla 
görsel ve videoyu merakla bekliyoruz! 


Oğuzhan Maraba & Kadir Çakır 


yaşımızı ölçen Nintendo, belki de gelecekte 
bizi öfkeli anlarımızda rahatlatmakla 
meşgul olacak, kim bilir belki de bazı 
durumlarda doktora gitmekten bile kurtara- 
bilir. Üçüncü parti oyun firmaları Vitality 
Sensor için bir hayli heyecanlı. Onlar da 
biyolojik durumu ölçebilen bir cihaz için 
nasıl oyunlar üretecekleri konusunda 
meraklılar. 

Bu cihaz da 2010 yılında Wii 
kullanıcılarının beğenisine sunulacak. 
Hakkında daha fazla bilgi almak ve 
Nintendo'nun bizi yine şaşırtması için 
heyecan içinde bekliyoruz. 


Öther M 
Metroid: Other M 


Bu senenin pek çok Nintendo hayranına 
göre en sevindirici oyun duyurusu Metroid: 
Other M'di. Gösterilen videoyu defalarca 
izlememize rağmen sıkılmadık. Daha önce 
hiçbir Metroid oyununda denenmemiş yeni- 
likler sunuyor. En önemlisi yapımcı ekip 
Team Ninja (Ninja Gaiden'den), Nintendo 
ile ortaklaşa bu oyun üzerinde çalışıyor. 
Tür olarak platform ve FPS'yi birleştirerek 
ilginç bir tecrübe kazandıracak. Saklu 
güzelimiz Samus Aran'ın hikayesini 
derinleştirecek bir senaryoya sahip. Ayrıca 
bu oyun Metroid dünyasına yeni önemli 
karakterler de ekliyor. Örneğin tanıtım vi- 
deosunun sonunda gösterilen karakter 
Samus'u andırsa da aslında yeni bir 
karakter. Tüm gizemiyle oyun oynarken 
yeni karakter hakkında ilginç bilgiler 
edineceğiz. Metroid serisi bu oyunda CG 
anime tarzı ara sahneleriyle de bambaşka 
bir görünüm kazandı. Oyunun yapımcıları 
şöyle konuştu: "Nintendo'da yapılmış hiçbir 
şeye benzemiyor." Birlikten kuvvet doğar 
sözünü doğrular şekilde çalışan Team 
Ninja ve Nintendo, bu yeni ortaklıklarına bir 
isim bile vermiş. Project M adı altında aynı 
stüdyoda çalışan yapımcılar 2010 yılının en 
değerli oyunlarından birini bizlere sunmak 
üzere. 
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PICROSS 3D 


Oyunun başında kolaylıkla keşfedeceğiniz ve 
"ne kadar da zekiyim" diyeceğiniz nesne- 
lerden biri cep telefonu. Ancak bölümler ilerle- 
dikçe acı gerçek ortaya çıkacak. 


The hiddefi shape has 
böbnyevesled! 

ç 
Touch the iagf öh the 
top-right of the Epuch “— 
iz to coftinue. 


yn 


| gd, 


Phöne 


yarra nes 


Tür: Bulmaca > Yapımcı: HAL > Yayıncı: Nintendo > Wi-Fi: Var 


Şirin mi şirin bir köpek 
yavrusu. Onu ortaya 
çıkarmanın kolay olduğunu 
düşündünüz değil mi? Yanlış! 


Öncelikle eğer Picross DS ya da Mario's 
Super Picross (Virtual Console'da mevcut) hiç 
oynamadıysanız ensenize bizim adımıza kendi 
kendinize bir şaplak patlatın. Her iki oyunda 
fazlasıyla bağımlılık yapıcı ve zorlu bulmaca 
oyunlarıdır. 

Picross ve Nintendo Game Boy zamanından 
beridir el ele yürüdüler. Japonya'da Nintendo 12 
tane picross oyunu yayımladı, bunların en 
sonuncusu olan Picross DS ise Avrupa'ya gelen 
yeganelerinden oldu. Picross 3D'nin de çok 
gecikmeden peşinden geleceğini umuyorduk. 
Görünüşe göre bu sene sonuna kadar dileğimiz 
yerine gelecek. 

İsminden anlayacağınız üzere Picross 3D, 
normal Picross oyununa yeni bir -üçüncü- boyut 
katıyor. Picross 3D'nin bulmacaları büyük küp 
ya da dikdörtgen prizmalar. Amacımız blokların 
üzerinde yazan rakamlara göre blokları 
"budamak" ve içindeki gizli şekli ortaya 
çıkarmak. Peki hangi küplerin budanacağını 
nasıl biliyoruz? Basit. Her kolon ve satır 
sonunda bir rakam bulunuyor. Bu rakamlar o 
satır ya da kolonda kaç kübün içerideki gizli 
nesneye ait olduğunu gösteriyor. Örneğin 5x5x5 
bir küple uğraşıyorsanız ve o kübün bir satır ya 
da sütununda 5 rakamını görürseniz bu o satır 
ya da sütunun tamamının gizli nesnenin bir 
parçası olduğunu size söylüyor. Yok eğer 0 
yazıyorsa o satır ya da sütunu gönül rahatlığı ile 
silebilirsiniz. İlk başta kolay görünse de ilerle- 
dikçe çapraz mantıklar yürütmeye ve 
karşılaştırma yapmaya mecbur kalacaksınız. 


© Burak Berk ei 
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Öncelikle eğer Picross DS ya da Mario's Super 
Picross 3D, orijinal Picross'a göre oldukça zor. 
Şirin görüntüsüne aldanmayın, çoğu bölüm sizi 
ekran karşısında terletebilir. Neyseki oyun 
içinde çok geniş bir öğretme yani tutorial 
bölümü var. Bu dersleri adım adım izlerseniz 
profesyonel bir Picross'cu olmanız içten bile ( 
değil. 
Picross 3D'nin Avrupa çıkış tarihi 
henüz belli değil. Ancak oyun 
geldiğinde ve oyunu edindiğinizde 
sosyal hayatınızın sıfırlanaca- 
ğı ve ekran karşısında zorlu 
dakikaların sizi beklediğini 
hatırlatalım. 
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On Inceleme 


Çıkış: Belirsiz 2009 

Renkli ve zevkli grafik 
sunum 

Zaten sevdiğimiz Picross'a 
üçüncü boyut 

Onlarca bulmaca 

Gi Çokzor Oja 


NENTENDOR YE, 


Ön Karar: Picross'u nasıl 
sevdiysek Picross 3D de 
başucu oyunumuz olacak 
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Hayranları memnun etmek her firmanın 
görevidir. Capcom çok uzun yıllar 
hayranlarına istedikleri herşeyi verdi. Hatta 
fazlasını bile yaptı. SNK ve Marvel gibi 
dostlarıyla bir olup oyunculara Marvel vs 
Capcom ve Capcom vs SNK gibi festivaller 
yaşattı. “Şu ve şu, acaba kim yener” gibi 
soruların cevabı bulunduğu bu harika 
versus'lar, Wii'de Tatsunoko vs. Capcom 
ile devam etti. 

Capcom'un bu seferki rakibi efsane ani- 
masyon firması Tatsunoko. Belki bu isim 
biz batı halkına yabancı gelebilir, ama Tat- 
sunoko Japonya'da milli bir hazinedir. 
Gatcheman (Amerika'da G-Force), Yatter- 
man, Teknoman gibi tanıdık (Japonya için) 
animelerden Tatsunoko sorumludur. Tabii 
ki Tatsunoko böyle bir şansı geri tepmez ve 
Capcom'un karşısına en azılı 
kahramanlarını çıkarır. Gatcheman'dan 
Ken, Tekkaman, Yatterman ve Polimar, 
Tatsunoko'nun tarafından birkaç dövüşçü. 
Capcom ise klasik Street Fighter karakter- 
leri Ryu ile Chun-Li'nin yanında Megaman, 
Soki hatta Viewtiful Joe bile var. Hatta 
karakterler bununla da kalmıyor, ve 
Capcom oyun batıya gelirken 4 yeni karak- 
terle geleceğini söylüyor (tabi olan karak- 
terlerin bazılarının çıkacağı da var). 

Oyun zannedildiğinin aksine Street 
Fighter 4 gibi ciddi bir dövüş oyunu olmak- 
tansa, Super Smash Bros., Marvel vs. 
Capcom 2 gibi daha çok işin eğlencesinde 


bir dövüş oyunu. 3 karakter seçip sırasıyla 
dövüşüyoruz yani. Bu da oyunun coin-op 
eğlencesini evlere getirmeye yeterli oluyor. 
Sahnelerse animelerin en ünlü sahneler- 
inden Capcom'un oyunlarından bölümlere 
kadar uzanıyor. Bir Yatterman bölümünde 
dövüşürken diğer dövüşte Megaman 2'de 
Volcanoman'ın yanına ışınlanabiliriz. Eski 
tanıdık Darkstalkers sahneler de oyunda. 
Dövüş ise Marvel vs Capcom ile 
neredeyse aynı. Bir buton yumruk, biri 
tekme, 2 özel saldırı. Tabi bunları duyunca 
WiiMote — out diyebilirsiniz. Oyun klasik 
kontrolör ile oynanıyor. Tabii Wiimote * 
Nunchuck da bir opsiyon ama denemek 


istemezsiniz. Bir dövüş oyunu olarak klasik 


kontrolör zaten zorunlu olmalı. 
Capcom oyunun batı versiyonu için 


güzellikleri sınırlamıyor ve SF4'te çok talep 
gören online modu Tatsunoko vs Capcom'a 


getiriyor. Ne yazık ki şu an için Capcom 
hiçbir açıklama yapmadığı için bu konuda 
fazla bilgimiz yok. 
Ama normal offline 2 kişlik mod her zaman 
oyunda, ve en yüksek derecede eğlence 
vaat ediyor. 

Tatsunoko vs Capcom: Ultimate 


Ali-Stars'ın çıkışı 2010 başı gibi gözüküyor. 


Çok yabancı gelecek karakterler olsa da 
Capcom'un getireceği yeniliklerle Wii'nin 
Super Smash Bros'u geçemese de en iyi 
dövüş oyunlarından olacağını tahmin 
ediyoruz. 
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© Çok zengin bir karakter 
çeşitliliği 5 
5 Popüler Capcom dövüşçüleri | 
popüler anime karakterlerine 7. 


karşı 
© Wii Mote'un özelliklerini tam 
kullanamıyor 


in Karar Wi'nin en güzel © enii seviyes 
ve en zevkli dövüş vi 
oyunlarından biri olmaya 
aday. 


mz « HE LEGEND OF ZELDA: SPIRIT TRACKS Tür: Macera / RPG / Bulmaca > Yapımcı-Yayıncı: Nintendo > Wi-Fi: Belirsiz 


Herşeyin ötesinde Zelda serisinin en büyük etmemizi sağlıyor. Böylece raylara konulan 
mahareti, diğer tüm özelliklerinin de üzerinde engelleri ve çevremizi saran haydutları hallede- 
olan özelliği eskiden aşikar olduğumuz içeriği le Oo biliyoruz. Ancak raylardaki her engel bu kadar 
yenilikleri bağdaştırmasıdır. Oyun dünyasında kolay halledilemiyor. Yani tren yolunda 
Zelda kadar tutarlı ve daha elinize aldığınızın gideceğimiz rotayı iyi seçmeliyiz. Bu kulağa ilk 
üçüncü saniyesinde (hadi beş diyelim) sizi geldiği gibi o kadar kolay değil. Bol bol 
oyunun içine alabilecek bir oyun az bulunur. araştırma yapmak ve ani kararlarımı güvenmek 
Zelda oyunların hiçbir yenilik göze batmaz, zorundayız. 


hiçbirşey ne eksik ne de fazla görünür, herşey 
yerli yerine oturmuş gibidir. 

Örneğin treni ele alalım. En temelde oyunun 
Phantom Hourglass üzere en büyük değişikliği 
mavi denizlerde yolculuk ettiğimiz geminin 
yerini yeşil düzlüklerde yolculuk ettiğimiz trenin 
almış olmasıdır. Spirit Tracks bir önceki 
oyundaki korsanlı ve denizli temasını geride 
bırakmış, ağaçlıklar, inek sürüler, dağlar ve 
rayların yer aldığı bir "vahşi batı" temasına 


Link yine ayı ; 


in e. PP, ancak bu oyundaki 
bürünüştür. Her nasılsa bunun hiç göze bat- — <4 Zelda'yı biraz değişmiş 
mayacak, hemen kabul görebilecek bir şekilde > eN gördük. Hele korsan 


yapılması başarılmıştır. 


Phantom Hourglass'da olduğu gibi ekranda 
hir noktava dakıınmak oarava tan le atac 


kıyafetlerinden sonra 
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Nintendo'dan bir harika yenilik dahal 2010 
yılında çıkarılması beklenen WarioWare: DIY 
sayesinde herkes kendi oyununu yapabilecek. 
Evet, müziğinden görsellerine, kontrollerinden 
oyunun kutusuna kadar her şey düşünülmüş. 
Öncelikle WarioWare serisine yabancı olanlar 
için kısa bir hatırlatma yapalım. Game Boy 
Advance, GameCube, Nintendo DS ve 
Nintendo Wii konsollarıyla ünlenen WarioWare 
serisinde yüzlerce mini oyun bulunuyor. 5'er 
saniye süren yüzlerce mini oyun, arka arkaya 
geliyor ve hepsinden geçmeniz isteniyor. 
Örneğin uyuyan kişiyi uyandırma, iğne 
deliğinden ip geçirme, mumları söndürme, 
kaleye gol atma gibi yüzlerce "bu hayattan” olan 
mini oyunlar çok eğlenceli grafiklerle ve 
sırasıyla sunuluyor. Nintendo bu sefer aynı 
türdeki mini oyunları bizim de yapabileceğimizi 
düşünmüş ve bizlere bu harika oyunu 
hazırlamaya karar vermiş. 

WarioWare: DIY, yani “Do It Yourself” (Kendin 
Yap), Japonya'da bir kısmı boş olan bir kutu 
resmiyle piyasaya sürüldü. Kutudaki boşluğu 
kendiniz çizerek veya yazarak dolduruyor ve 
oyununuza dilediğiniz ismi verebiliyorsunuz. 
Oyunu açtığınızda sizi hayal gücünüzle baş 
başa bırakacak geniş bir oyunla 
karşılaşacaksınız. Yapabilecekleriniz üç ana 
bölüme ayrılmış: My House, WarioWare Inc ve 
My Shop. İlk kısımda yapılmış oyunlari oyna- 
yabilir ve kendiniz de bir şeyler üretebilirsiniz. 
İkinci kısım öğretim amaçlı. Son kısım My 
Shop'ta, isminden de anlaşılacağı gibi 
yaptığınız oyunları paylaşabileceksiniz. Bizim 
mini-oyun dediğimiz tabir bu oyunda "micro- 
game” olarak geçiyor. 

Oyun yaparken basit veya gelişmiş şeyler 
çizerek başlayacaksınız. Farklı kalem ve boya 
seçenekleri, sprey, silgi gibi klasik çizim araçları 
bulunuyor. Fakat korkmanıza gerek yok, çizim 
yapmanızı ve bunu düşündüğünüz şeye 
aktarmanızı kolaylaştıracak seçenekler mevcut, 
Çizim işi bittikten sonra oyuna kendi yaptığınız. 
müziği ekleyebilirsiniz. Bu kısım gerçekten çok 
kullanışlı olmuş. Birbirinden kaliteli, profesyonel 
müzikler yaparak kendinizi sanatçı gibi hissede- 
bilirsiniz, Üstelik bu müzikleri 5-6 saniye kadar 
değil, dilediğiniz kadar uzatabilir ve kaydedebi- 
lirsiniz. Bir güzellik daha: DS'in mikrofonunu da 
kullanabileceksiniz. Eğer efekt vermek ve ilginç 
sesleri, konuşmaları oyununuza aktarmak 
istiyorsanız bu, müthiş bir kolaylık. Bir diğer 
ilginç özellik ise, mikrofondan kaydettiğiniz. 
seslerin notalara dönüştürülebiliyor olması. 
Denemek için sabirsizlanıyoruz! Üzerinde 
oynama yapabileceğiniz hazır müzikler de 
bulunuyor. 

Çizim yaparak mutlu olanları çok 
heyecanlandıracak bir özelliği daha var bu 
oyunun. Çizgi roman yapabiliyor ve kaydedebili- 
yorsunuz. WarioWare DIY, DS'in dokunmatik 
ekranını ve hayal gücünüzü sonuna kadar 
kullanıyor. Bu şekilde oluşturduğunuz oyunları 


arkadaşlarınızla paylaşabilir, onlardan da aynı 
şekilde yaptıkları oyunları kendi DS'inize alabi- 
lirsiniz. Wii'nin WiWare kanalından indirilecek 
bir yazılım sayesinde DS'teki mini oyunlarınızı 
e gönderebiliyor ve televizyon ekranında 
da oynayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten 
oldukça iyi düşünülmüş. 

Peki bu oyunda sadece kendi yaptığımız 
mini-oyunlar mı olacak? Tabii ki hayır! 
Nintendo, WarioWare serisini sevenler ve 
tanımak isteyenleri de düşünmüş. Bu oyuna 90 
tane Nintendo yapımı mini-oyun yerleştirilmiş. 
Bunlarla hem eğlenecek, hem de yapacağımız 
oyunlar için fikir sahibi olacağız. Bu 90 oyunu 
tabii ki düz bir şekilde oynamıyoruz. Bunlar 
senaryo moduna dahil edilmiş ve WarioWare 
serisinin bilindik karakterlerini görüyoruz. Tüm 
bu karakterlerin mini oyunları kategoriye göre 
ayrılmış. Örneğin spora dayalı mini oyunlar, 
yemeklere dayalı mini oyunlar, düşünmenizi 
gerektiren mini oyunlar, klasik Nintendo 
oyunları ve karakterlerinin (Mario, Zelda, 
Metroid) bulunduğu mini oyunlar, Wario karak- 
terine özgü mini oyunlar gibi. 

Karakter ve hikaye modunu bir kenara 
bırakırsak oyunun asıl sunduğu şey olan, “kendi 
oyunlarınızı yapın" konseptiyle karşılaşıyoruz. 
Bu konsept, aynı karakter modu gibi çeşitli 
bölümlere ayrılmış: Mini-Oyunlar 1, Mini- 
Oyunlar 2, Mini-Oyunlar 3, Mini-Oyunlar 4 ve 
Mini-Oyunlar 5 şeklinde beş ana bölüm 
bulunuyor. Buradaki oyunları 5 defa 
oynadığınızda hız artıyor, yani oyununuz 
zorlaşıyor. Tüm bu beş bölümün dışında bir de 
“Normal Remix" ve “Hard Remix" adında size 
özel, tadından yenmez iki bölüm bulunuyor. 
Normal Remix'te tüm oyunlarınız karışık bir 
şekilde karşınıza çıkiyor ve hepsini iyi bir puan 
alarak bitirmeniz isteniyor. Hard Remix'te ise 
oluşturduğunuz tüm oyunlar en hızlı seviyede 
size sunuluyor ve geçmeniz isteniyor. Tabii 
kendi oyununuzu arkadaşlarınıza oynatmanız 
ve sizin onlarınkilerini geçmeniz daha eğlenceli 
olabilir. 

Oyunun sunduğu güzellikler saymakla 
bitmiyor. “My Shop" kısmından internete 
bağlanarak yapılmış mini oyunları DS'inize indi- 
rebilirsiniz. Belirli tarih aralıklarında 
(muhtemelen haftalık olarak) yeni mini oyunlar. 
ekleniyor. Bu oyunlardan bazılarını Nintendo 
kendi yapıyor ve indirilebilir olarak sunuyor. Bir 
diğer önemli kısmını ise ünlü oyun 
yapımcılarına yaptırıyor! Bu ünlü isimler 
arasında Metroid serisinde çalışan Yoshio 
Sakamoto, Famitsu dergisinin saygın 
yazarlarından Bakataru Kato, Japon Mangaka 
dergisinde çalışan Kazutoshi Soyama, Hudson 
Soft adlı oyun firmasının yetkilisi Takahashi 
Meijin, Dengeki Nintendo DS dergisinin editörü 
Umetsubo Kisha, ünlü Japon aktris ve şarkıcı 
Eri Kitamura, Nintendo Dream dergisinin editör- 
lerinden Rifa, Weekly Shönen Jump 
mangakalarından Koji Oishi, Kirby-Super 


Smash Bros gibi harika Nintendo oyunlarının 
yapımcısı Masahiro Sakurai, Gemaga dergi- 
İsinin editörü Ume, oyun tasarımcısı ve 
programcısı Gewesen Ueno ve daha pek çok 
Famitsu yazarı WarioWare: DIY için oyun 
yapıyor ve bu mini oyunlar My Shop bölümün- 
den indirilebiliyor. Yani oyun çok yetenekli 
yapımcılar tarafından destekleniyor. 

Bu devasa oyunun sunduğu bir başka güzellik 
ise Nintendo destekli “Mini Oyun Yarışmaları” 
Bu yarışmalarda her oyuncu kendi oluşturduğu 
mini oyunu DS üzerinden Nintendo'ya gönderi- 
yor. Birinci olan oyun ise belirli bir süreliğine 
internetten tüm kullanıcıların beğenisine 
sunuluyor ve indirilip oynanabiliyor. Bu oyun 
yapma yarışmalarında ise belirli temalar oluyor. 
Örneğin Nintendo diyor ki “okul temasına sahip 
bir oyunu yapın ve gönderin!”. Oyuncular da 
ürettikleri okul temasına sahip mini oyunlarıyla 
yarışmaya katılıyor ve birinci seçilmek için 
uğraşıyor. Her oyuncu bir kez gönderme 
hakkına sahip. 

Oyun, 2010 yılının en çok konuşulan, 
Nintendo oyunlarından biri olabilir. Hayal 
gücünüze ve mizah anlayışınıza hitap eden 
WarioWare: DIY, arkadaşlarınızla eğlenceli ve 
bol kahkahalı vakit geçirmek için en ideal oyun- 
lardan biri olacak. Nintendo'nun son 
harikalarından olan bu eseri merakla bekliyoruz 
ve birbirinden heyecanlı mini oyunlar üretmek 
için sabırsızlanıyoruz! 


Dolt 
Yourself'in 
müthiş editörü 
ile bir adam, 
tasarlayalım. 


Sonra da 
onu kendi 
yaptığımız. 
oyunda 

kullanalım. 


NINTENDO 


Ön İnceleme 
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Bi Rahat kullanım seçenek- 
leri 

Bi Hazır gelen 90 mini oyun 


Bi intemet'ten oyun indire- 
bilmek, gönderebilmek 


© Bazı mini oyunların tam. 
istediğiniz gibi olmaması, 
ihtimali 
Ön Karar: Nintendo, ken- | Beklenti Seviyesi | 
di oyunlarımızı yapmamız. 
için bir benzersiz bir fırsat 
sunuyor 
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Türünün ilk örneklerinden ve sadece hayal 
gücünüze hitap eden Scribblenauts, DS sahibi 
olan ve olmayan her oyuncunun ilgisini çekmeyi 
başarıyor, Hayal gücüne dayalı bulmaca 
türündeki oyununun sloganı şöyle: “Bir Şey 
Yaz, Her Şeyi Çöz”. Oyunda çözmemiz istenen 
çeşitli bulmacalar var ve biz bu bulmacaları bir 
objenin ismini yazarak ekrana getiriyor ve 
onunla çözmeye çalışıyoruz. Oyunu örneklerle 
anlatmak çok daha anlaşılır oluyor. Örneğin 
masanın üstünde 10 tane şişe Var ve bizden bu 
şişeleri devirmemiz isteniyor, mesela vantilatör 
yazarak onu getirmeyi ve rüzgâr gücüyle 
devirmeyi deneyebilirsiniz. Ağaçtaki elmayı 
almanız istediğinde de ip, taş, merdiven, 
helikopter gibi ilginç şeyler yazarak da deneye- 
bilirsiniz. 

Örneklerden daha rahat anladığınız gibi bul- 
macalar için DS'in dokunmatik ekranına hayal 
gücünüzü kullanarak isim yazmanız yeterli 
oluyor. Tabii aklınıza gelen her kelimeyi 
yazamıyorsunuz. Örneğin sıcak, sevimli, harika 
dibi sıfatlar doğal olarak çalışmıyor. Müstehcen 
kelimeler, özel ve telif hakkı olan 
isimler de yazılmıyor. 

Fakat dünyaya mal 
olmuş bazı özel 
isimler işliyor, 


Maxwell. Çılgın 
fikirlerini yazarak 
hayatan geçiren 
karakterimiz. Şirin 
değil mi? 


Tü Bia > YapımcızSthCell > Ya; 
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örneğin Einstein. Tüm bu kelimeleri İngilizce 
yazacağımızdan oynarken yanınızda bir sözlük 
bulundurabilirsiniz, tabii İngilizcenize yeterince 
güvenmiyorsanız. Bölüme ve bulmacaya göre 
düşünüp aklımıza gelen kelimelerin İngilizce 
anlamlarını öğrenmek ayrıca İngilizce dil 
dağarcığımızı bir hayli güçlendirebilir. 

Maxwell isimli bir baş karakteri yönettiğimiz 
oyun 220'ye yakın bölümden oluşuyor. 
Oynadığınız bölümleri tekrar tekrar oynayarak, 
daha farklı çözüm yolları bularak puanınızı 
artırabilirsiniz. Bölümlerde birden fazla şey 
çağırabilir çeşitli kombinasyonlar yapabilirsiniz. 
Örneğin elinize silah alıp dilediğiniz bir araca 
hatta binek hayvanına bile binebilirsiniz. 
Oyunda kendi bölümlerimizi de 

uşturabileceğimiz bir Level Editor var. 

özlüğünde ise sadece isimlerden oluşmuyor. 
Internet'te fenomen olan şeyler (Keyboard Cat 
gibi), hayali kişiler ve yapımcıların gizlediği 
Easter Egg'ler de mevcut. Yapımcılar oyundaki 
tek sınırın hayal gücümüz olduğunu belirtiyor. 

Bu eşsiz oyunun yapım sürecinde bir kelime 
araştırması dönemi var. Yaklaşık altı ay sürdü 
ve yapımcılar tarih ansiklopedilerinden modem 
sözlüklere kadar her şeyi, her kelimeyi araştırdı. 
Ortaya böyle bir şaheser çıktı. E3 2009'un en 
çok konuşulan oyunu oldu ve onlarca siteden 
ödül aldı. Önemli oyun medya kuruluşları 

“şimdiye dek gördüğümüz en orijinal oyun” 
gibi iddialı tanımlamalar kullandı. Yılın en 
iyi Nintendo DS oyunu olmasına kesin 
gözüyle bakılıyor. Bu oyunun işleyişi 
hakkında sayfalarca açıklama yapsak 
bile, oyunu oynayarak tecrübe eden 
lerin anlattıkları kadar etkili olamıyor. 
Bu yüzden size oyunu E3'te oynamış 
birinin şu meşhur açıklamasını 
aktarmak istiyoruz. 
“E3'teki tüm kaliteli oyunları oynamıştım. 
Fuarda gezinirken bir oyun standı dikkatimi. 
çekti. Oyunun adını daha önce duymuştum ve 
ilginç olduğu söyleniyordu. Merak edip bir 
baktım. Kısa bir sürede E3'ün en çılgın oyunu 
olduğunu anladım! Kim bilir, belki de tüm 
zamanların en iyi oyunudur! Anlatacaklarımı 
dinleyin, İlk bölümlerindeydim, bulmacaları 
geçmek için silah, merdiven gibi basit şeyler 
yazıyordum. Ama sonra zombili bir bölüme 
geldim. Silah işlemiyordu! Ne yazsam onları 
öldürmeyi başaramadım. Birden aklıma Zaman, 
Makinesi (Time Machine) yazmak geldi. Ekrana 
bir araç geldi. ona bindim ve çok şaşırdım! 
Dinozor çağına ışınlanmıştım. Bir dinozorun 
sırtına atlayıp tekrar araca bindim ve bugüne 
yani zombili bölüme döndüm. ÇILGINLAR GİBİ 
ZAMANDA YOLCULUK YAPARAK BİR. 
DİNOZORA BİNDİM VE ONU KAHROLASI 
ZOMBİLERİN CANINA OKUMAK İÇİN KUL- 
LANDIM! Bu oyun inanılmaz. Yok böyle bir 


oyun!” 


Bazı oyuncular Seribblenauts'ın bulmacalarını 
çözemememin, çözmek kadar zevkli olacağını 
düşünüyor, kelime denemelerini olabildiğince 
uzatmak ve oyundan son derecede keyif almak 
istiyorlar. Zorlanacağı düşünülen oyuncular 
içinse yapımcılar özel bir strateji kitabı çıkarıyor. 
Bu kitapta her bölüm için üç farklı çözüm 
yöntemi sunulmuş. Denemek için sabırsızlanan 
oyuncular ayrıca bu eserin çizim tarzını da çok 
beğendi ve tarzı taklit ederek yüzlerce, belki 
binlerce resim oluşturdu. Her materyali ayrı bir 
bomba etkisi yaratan oyun, daha adından 
oldukça söz ettirecek. Kim bilir, belki yapımcılar 
ilk oyunun başarısının ardından Scribblenauts 
2'yi bile düşünür! 
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Evet, Denedik 
Sercan Şengün 

Köln Almanya'daki GamesCon 2009 
fuarındaydık ve Scribbleanuts'u birebir 
denedik. Ne yazık ki kötü bir süpriz bizi 
bekliyordu, o da oyunun Almanca oluşuydu. 
Yine de sınırlı Almanca bilgimizle bölümlere 
çözümler yaratmaya çalıştık. Oyunun en 
eğlenceli yanı kimsenin hemen ilk akla 
gelen basit çözüme gitmemesi. Herkesin 
fantastik eşyalar kullanarak farklı çözümler 
yaratmaya çalışması. Müthiş! 


GĞİNİNTENDO 


Ön İnceleme 


Çıkış: 9 Kasım 2009 
Bi Tamamen hayal gücünü- 
ze hitap etmesi i 
5 20'ye yakın bölüm 
Geniş kelime dağarcığı 
B Müthiş şirin grafikler 
Yüksek seviye İngilizce 
bilgisi gerektirecek 


Ds B 


Ön Karar: Binlerce kişi bu | Beklenti Seviyesi, 
yenilikçi oyun sayesinde i 

DS aldı. Hayal gücünüze İ 
kulak verin! un I | 


Sguare Enix'in Disney dünyasını farklı bir 
açıdan yorumladığı seri Kingdom Hearts, daha 
ilk oyununda, gerek karakterleri, gerek anlatımı, 
gerekse oynanışı ile yapım aşamasındayken 
Disney karakterleri yüzünden oyuna önyargıyla 
bakanların bu önyargılarını yok ederek çoğu 
oyuncuda özel bir yer edinmişti. Serinin ilk İki 
oyunu arasında köprü görevi gören Chain of 
Memories, ilk olarak GBA konsolunda hayat 
bulmuştu. Diğerlerini aratmayacak bir KH ise 
Nintendo DSlerimizi şenlendirmeye geliyor. 

Nintendo'nun önerisi ile hazırlanan 358/2 
Days, GBA için çıkan Chain of Memories ile KH 
Il arasında geçiyor ve KH İl'den tanıyacağınız 
Roxas'ın hikâyesini konu alıyor. Organization 
XIli adlı gruba 13. üye olarak katılan Roxas'tan 
sonra gruba alınan 14. üye olan Xion, yani yeni 
karakter ise, 358/2 Days'in nasıl biteceğini bilen 
KH hayranlarının senaryoya bağlanmasını 
sağlıyor. Roxas'ın yanı sıra, Organization XIII 
içindeki günlük hayatın oyuna aktarılması da 
hikâyeyi sağlamlaştıran etkilerden, 

Diğerlerinde olduğu gibi bunda da Disney 
filmlerinin renkli mekânlarında dolaşıyoruz. 
Alaaddin, Güzel ve Çirkin, Herkül, Peter Pan bu 
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filmlerden sadece birkaçı. Bunların dışında 
Sguare Enix'in oyuna eklediği yerler de 
bulunuyor. Özellikle Disney dünyaları o kadar 
güzel işlenmiş ki, sanki oyun filmleri 
kullanmamış da, bu oyun filmlerin yapılması için 
esin kaynağı olmuş gibi. Karakterleri asla 
yadırgamıyorsunuz, “Ne işleri var ki bunların 
burada?" dediğiniz olmuyor. O nedenle seriye 
hala Disney'e karşı bir önyargıdan dolayı 
başlayamadıysanız, bu konuda hiç şüpheniz 
olmasın. 

Çoğumuzun çocukluğunu geçirdiği bu güzel 
mekânlarla ilgili bir eksiklik söylemem gerekirse, 
onun da bu sefer ortamın biraz daraltılması 
olduğunu söyleyebilirim. Görevlere çıktığınızda 
gitmenizin gereksiz olduğu yerler gezmeye 
kapatılmış durumda, oraya gitmenizin gerekli 
olduğu bir görevde gidebiliyorsunuz sadece. 
Böylece ne yapmak zorundaysanız onu 
yapıyorsunuz, bu kimine göre oyunu 
sıradanlaştıran, kimine göre de zaten gereksiz 
yerlere gitmeyecekleri için olup olmamasının 
önemsiz olduğu bir durum. 

Oyundaki görev sistemi, bize verilen işler 
doğrultusunda, belli bir dünyanın belli bir 


Bıpfcı: Hapfine. > Yayıncı: Savare Enix Ai Fi: Yok 
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Oyunumuzun karak- 

terleri bu kıyafetleri 

ile Matrix'ten fırlamış 
İ gibiler 


dünyanın belli kısımlarında geçiyor. Görevleri 
yaptıkça çeşitli ödüller alıyoruz, ayrıca ekip 
içindeki günlerimiz geçiyor. Her görevin 
sonunda Roxas'ın Axel ile bir yandan 
dondurmalarını yiyip bir yandan da sohbet 
edişlerine tanık oluyorsunuz, oynadığınız oyun 
gözünüze daha canlı geliyor, etraftakiler biraz 
olsun ete kemiğe bürünüyor. 

Sadece Nintendo konsollarına sahipseniz 
veya Chain of Memories dışında KH 
oynamadıysanız, 358/2 Days serinin ana 
oyunlarındaki oynanışı içeriyor, yani 
aksiyon/RPG türünde. Kontroller oldukça rahat. 
Bazı özel kombolar dışında tek tuşla 
saldırıyoruz, büyü veya eşya kullanmamız. 
gerektiği zaman oyunun hızını hiç kesmeden 
büyü seçeneklerine gelip büyümüzü yapıyoruz. 
Büyü sisteminin en güzel özelliklerinden biri, 
aynı türün daha güçlü büyülerinin diğerlerine 
göre çok fazla üstün olmaması. Örneğin Cure 
büyüsü sizi hemen biraz iyileştirirken, Cura 
büyüsü sizi yavaş yavaş iyileştiriyor, Curaga ise 
durduğunuz noktada bir iyileşme çemberi 
oluşturuyor. Hem büyü seçenekleriniz artmış 
oluyor, hem de eski büyülerin gereksiz görül- 
mesi engellenmiş oluyor, siz de daha fazla 
seçenekle büyü yapmanın keyfini 
çıkarıyorsunuz. 

Savaşlarda seveceğiniz özelliklerden biri de, 
Final Fantasy hayranlarının tanıyacağı “Limit 
Break" özelliği. Sağlığınızın çok düşük olduğu 
zamanlarda aktive ederek bütün bir ekranı te- 
mizleme kabiliyetine kavuşabileceğiniz bu 
yetenek, kullanmayı bilmiyorsanız, sizin her 
Şeyi yok etmenize yardımcı olmak yerine, 
etrafınızdaki düşmanların sizi yok etmesine 
sebep olabilir. Eğer kullanabiliyorsanız, acil 
durumlarda en büyük yardımcınız olacaktır. 

Panel sistemi oyunda göreceğiniz yeni- 
liklerden. Bu sistem, büyülerinizi, silahınızı, 
sağlık, büyü için işe yarayacak eşyaları ve hatta 
kaç level olacağınızı ayarladığınız bir sistem 
Yani oyunda her şey panellerden oluşuyor, 
level atladığınızda bile bunun karakterinize 
yansıyıp yansımaması gerektiğini siz belirliyor- 
sunuz. Aynı şekilde bir büyüyü kaç defa 
yapacağınızı ve silahınızın özelliklerini de. 
Silahınızı değiştirmek, yapacağınız komboları 
etkilerken, büyülerinizin sayısını arttırmak için 
ek paneller kullanabiliyorsunuz. Çeşitli 
şekillerdeki panelleri boşluklara yerleştirirken 
boş alanları da oldukça etkili bir şekilde 
kullanmamız gerekiyor, boşlukları düzensiz 
doldurursanız eklemek isteyeceğiniz yeni panel 
başınıza dert açabiliyor. Rastgele panel 
yerleştirmek değil, oyunu nasıl oynamak 
İstiyorsanız ona göre panel yerleştirmeniz sizin 
için en iyisi olacaktır 

Yeni paneller için uğrak noktanız şirin bir 
Moogle'in (her ne kadar şirinliği Organization 
XIII kıyafeti ile gizlenmeye çalışılmış olsa da) 
işlettiği dükkân olacak. Moogle'dan yeni 
paneller alabilir, ihtiyacınız olmayanları ona sa- 
tabilir, hatta panel karıştırma yöntemi sayesinde 
birkaç panelden yeni ve çok daha işe yarar 
paneller elde edebilirsiniz. 

Türü gereğince mutlaka üzerinde durulması 
gereken yapay zekâ, bakış açınıza göre sizi 
sevindirebilecek türden. Düşmanlarınız siz 
onlara çok ağır bir darbe indirmedikçe, siz 
onlara saldırırken onlarda size saldırıyor, sizin 
onlara esaslı bir darbe indireceğinizi anladıkları 
zaman geri kaçıyorlar, yapacakları saldırıyı 
aranızdaki mesafeye göre seçiyorlar, sayıları el 
verdiğinde etrafınızı sarıyorlar. Üstüne üstlük, 
çoğunun gereğinden fazla canı var. Tek bir 
düşmana odaklanarak ona saldırmak biraz 
olsun kurtarsa da, etrafınız sarıldığında daha 
yaratıcı olup aralarından sıyrılmanız veya 
büyülerle kurtulmanız gerekebiliyor. Takım 


arkadaşlarınızın desteği tamamen size kalmış. 
Zorda kaldığınızda büyük yardımları dokunabili- 


yor, büyüleri normal saldırıla- 

rından çok daha kuwvetli olan 

takım arkadaşlarınız, sizin 

sağlık kaynağınız. Kendi sağ- 

lıkları azaldığında ikinizi birden 
iyileştiriyorlar. Bunun için 

kendilerinin yaralanmaları 

gerektiğinden, düşmanlarınızın 

dikkatini onun üzerine çekmeyi 
başarırsanız, çoğu zaman 

hayatınızı riske atmamış 

oluyorsunuz. Ama oyundaki 

tek kurnaz kişi siz değilsiniz, 

arkadaşınız bütün işi sizin 
halledebileceğinizi düşünürse 

yardım etmeyebiliyor. Düşman- 

larınızı kendinizden uzaklaştırmalısınız ki o da 
savaşa katılıp size yardım edebilsin, yoksa 
yanınızda biri olsa bile tek başına kalıyorsunuz. 
Görev modu oyunu Roxas ile oynamaktan 
sıkılanlara, ya da arkadaşları ile 

beraber oynamak isteyenlerin 

yeri geldiğinde hikâyeye ara 

vermeyi sağlayacak bir eklenti 

Oyuna sahip en çok dört arka- 

daşınızla aynı anda hikâyedeki 

görevlere çıktığınız bu modda, 

hikâyedeki panellerimizi kulla- 

nabiliyor, buradayken kazan- 

dıklarımızı da oraya aktarabili- 

yoruz. Beraber oynayacak 

kimseniz olmadığında isterse- 

niz tek kişi oynayabiliyorsunuz, 

benim tavsiyem beraber oyna- 

yacak birini bulduğunuzda 

fırsatı kaçırmamanız. 

Grafik severlere müjde, 358/2 Days şimdiye 
kadar yapılmış en iyi grafikli DS oyunu. Karak- 
terler ve kombo efektleri olabildiğince detaylı. 
Disney dünyaları birbirinden renkli, birbirinden 
güzel olarak aktarılmış oyunda, serinin diğer 
oyunları gibi sizi o dünyanın bir parçası 
yapıveriyor anında. Ara videoların kalitesi daha 
da güzel, bir Sguare Enix oyunundan bekleneni 
fazlasıyla veriyor. 

Müziklerin çoğu, diğer KH oyunlarındaki dün- 
yalarda gezdiğimiz için, onlardan alınmış. Hepsi 
Disney dünyalarına uyan müzikler, hiçbirini 
yadırgamıyorsunuz. Ara videolardaki seslendir- 
menin kalitesi ise harika. Karakterlerin sesleri 
onlara tam oturduğundan ara video izlemek 
keyifli oluyor. 

Oyun bir seriye bağlı olduğundan KH 
oynamamış çoğu kişinin aklındaki tereddütler 
için şunu söyleyebilirim, eğer gereken konsol 
varsa buna başlamadan önce eskilerden 
oynayabildiğinizi oynayın, hiçbir şekilde oynama 
imkânı olmayanlar için ise kafanız karışmasın 
istiyorsanız senaryoyu okumalarını tavsiye 
ederim. İlerde oynama imkânı bulduğunuzda 
nasıl olsa hikâyesini biliyorum diye 
oynamamazlık etmeyin, serinin oynanışı en az 
senaryosu kadar güzel, herhangi bir oyununa 
başladığınızda göreceksiniz. 

Kingdom Hearts: 358/2 Days, bizi 
çocukluğumuzun geçtiği Disney diyarlarına 
götürüp, alışık olduğumuz karakterlerin yanına 
yenilerini ekleyerek, filmlere değerinden hiçbir 
şey kaybetmeden içinlerine alternatif bir 
senaryo katarak DS'te görebileceğiniz en iyi 
grafiklerle, harika ara sahneler ve seslen- 
dirmeyle karşımıza çıkarken, KH hayranlarına 
Roxas'ın hikâyesini ve Organization Xlll içindeki 
günlük hayatı anlatmayı ihmal etmiyor. 
Japonya'yı salladığı gibi buraları sallayacağına 
şüphe yok. Aksiyon RPG türünü sevmek bile bu 
masalsı yolculuğa çıkmak için başlı başına bir 
neden olmaya yetiyor. 


Oğuzhan Maraba 


bugüne kadar DS'e 
yapılmış en güzel 
oyun grafiklerine 
sahip. 


4 


karakterleri ile Sguare Enix karakterlerini bir 


araya getiren oyunda, bu birlikteliğin pek sırıtmadığınız. 
göreceksiniz. 


O: heran 
tanıdık bir yüzle 
karşılaşabilirsiniz. 


Çıkış: 2009 TE 
DSi'te bugüne kadarki yi A 
en harika grafikler 
Panel sistemi 5 
Organization Xl ; “ 
Disney karakterleri ; 

” Mekanlar az gelebilir 


Bir Sguare 
Enix şaheseri. Mutlaka 
deneyin. 
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İncelemeler 


İçindekiler 


47 Travel Coach 2 
İlk gerçek anlamdan Türkçe oyun? Evet, 
kesinlikle! Hem de pek çok ülkenin gezi 
bilgilerini içeriyor. 


Wii Sports Resort i 
Wii Sports'tan sonra Wii'nin ikinci fenomeni o 
Wii Sports Resort ile ilgili herşeyi bu sayımızda 
bulabilirsiniz. 


56 Pokemon Platinum 
Pokemon'un yeni versiyonları ufukta 
göründü. Peki güncel versiyonu ile ilgili 
herşeyi biliyor muyuz? 


Mario & Sonic Winter Olympic Games 
Bütün Mario ve Sonic karakterlerinin bir 
arada olduğu bu kış olimpiyatları oyunu 
hem gerçekçi hem de hayali pek çok spor 
içeriyor. 


Spectrobes Origins 
Disney'in Spectrobes serisi Pokemon'un 
gölgesinden kurtulup kendi başına uçmaya 


hazırlanıyor. 
Metroid Prime Trilogy z 

Metroid Prime üçlemesini hep güzeller güzeli Wacky World of Sports 

Samus ile hatırlayanlar için Metroid yaratıklarını Extreme Ütüleme, peynir fırlatma? Bu garip 
da bir hatırlatalım dedik. sporları uydurma sanabilirsiniz. Ama 


hepsinin gerçek olduğunu anlayınca daha 
da şaşıracaksınız. 


64 Flipnote Studio 
DSİ'in ücretsiz çizgi film yaratma yazılımını 
keşfedin ve müthiş bir dünyaya dalmaya 
hazır olun. 


e 
Vi 


Let's Tap 
Wil ile darbuka çaldığımız yaratıcı oyun 
Let's Tap size ekran karşısında zevkli anlar 
yaşatacak 


58 Mario and Luigi: Bowser's Inside Story 
Luigi yeni oyunun stresinden dolayı biraz kilo 
almış görünüyor. 
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- TRAVEL COACH Tür: Eğitim & Rehber > Yapımcı-Yayıncı: HMH > Wi-Fi: Var 


Travel 
Coach 2 


Stylus ile tatile çıkın 


Çok sevdiğimiz Nintendo DS konsolunda 
Türkçe oyunlar görmek için yıllarca bekledik, 
istedik. Nihayet ilk Türkçe DS oyunu ile karşı 
karşıyayız. Travel Coach, turistik bir yazılım gibi 
görünse de çok yönlü fonksiyonları, geniş bilgi 
dağarcığı ve eğlenerek öğretmesiyle mutlaka 
her Türk Nintendo severin denemesi gereken 
bir oyun. Oyunun özelliklerini okuyunca 
sandığınızdan daha geniş olduğunu görecek- 
siniz. 

Öncelikle oyunda beş farklı dil bulunuyor. 
Bunlar; Türkçe, İngilizce, Almanca, Hollandaca 
ve Yunanca, Oyunu ilk açtığınızda size kaynak 
dil ve asıl dil seçeneği soruluyor. Hangi ülkeyi 
ve dilini öğrenmek istiyorsanız o dili kaynak dil 
seçmelisiniz. Tabii bunu daha sonra Seçenekler 
kısmından değiştirebilirsiniz. İki dili seçtikten 
sonra karşımıza oyunda yapabileceğimiz her 
şeyi gösteren bir ana menü çıkıyor. Sözlük, 
Deyişler, Konuşma Çalıştırıcısı, Seyahat Bil- 
gileri, Ülke Bilgileri Sınavı, Küçük Oyunlar ve 
Seçenekler başlığındaki bölümlerden oluşan bir 
ana menü. 

Sözlük bölümü gerçekten çok kullanışlı 
hazırlanmış. Beş dilden herhangi bir dili 
herhangi birine anında çevirebiliyorsunuz. 
Örneğin Türkçe'den İngilizce'ye, İngilizce'den 
Türkçe'ye veya Almanca'dan Yunanca'ya. 
Burası sadece basit bir sözlük değil. Tüm. 
kelimeler üç başlığa ayrılmış: Genel Bilgiler 
Sözlüğü, Yeme ve İçme Sözlüğü, Otomobil 
Sözlüğü. Genel Bilgiler Sözlüğü kısmı bildiğiniz 
geniş kapsamlı bir sözlük. Yeme ve İçme 
Sözlüğü kısmında her ülkenin kendine özgü 
yemekleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İstediğiniz. 
kelimeyi dokunmatik ekrandaki klavyeye hızlı 
bir şekilde yazarak bulabilirsiniz. Otomobil 
Sözlüğü bölümünde ise arabalarla ilgili işinize 
yarayacak her terimi bulabilirsiniz. Hız, kaza 
raporu, CW-değeri, aerodinamik gibi. 

Deyişler bölümü de Sözlük bölümü kadar 
kullanışlı ve yararlı. Burada kelime yerine cümle 
öğreniyoruz. Cümleler de kategorilere ayrılmış: 
Sorular, Dilekler, Buluşma Cümleleri, Hava, 


Araba, Kaza, Hastane, Polis, Uçak, Alışveriş 
gibi pek çok kategoride en sık kullanılan 
gündelik cümleleri bir dilden diğerine çevirisini 
okuyabiliyoruz. Örneğin Medya ve Elektronik 
Eşyalar bölümüne girdiğinizde karşınıza 
çıkabilecek bir cümleyi belirtelim, kaynak dilimiz. 
de İngilizce olsun. “What channels do you get 
here?" ayrı bir kutuda, çevirisi olan “Burada 
hangi kanalları çekiyorsunuz?” da ayrı bir 
kutuda yer alıyor. Hangi kutuya tıklarsanız o 
kutu sesli bir şekilde size okunuyor. Yani aynı 
zamanda hem okuyor, hem de telaffuzu 
öğrenmiş oluyorsunuz. Bu bölümün telaffuzu da 
yapması gerçekten harika olmuş. 

Konuşma Çalıştırıcısı bölümü ise dil kursu 
alıştırmaları niteliğinde. Kelime Hazinesi, 
Kelime Oyunları, Kelime Çalıştırıcısı ve Deyişler 
adlı dört farklı Kısımda kelimeler ve cümleler 
üzerine alıştırmalar yapabilir, öğrendiklerinizi 
pekiştirebilirsiniz. Kemle Oyunları kısmında üç 
farklı kelime oyunu bulunuyor: Karışık harfler, 
Renk Zinciri ve Kaydırmalı Yapboz da isimlerin- 
den anlaşılacağı gibi öğrenilen kelimeler 
üzerine oluşturulmuş minik öğretici oyunlar. 
Diğer kısımlar da test havasında ve siz ilerle- 
dikçe yüzdelik dilim artıyor. Yani derse daha 
sonra bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz. 

Seyahat Bilgileri bölümü de oyunun en güzel 
yanlarından birisi. Beş büyük ülke (Türkiye, 
Almanya, Yunanistan, Hollanda, Büyük 
Britanya) hakkında çok faydalı bilgiler edinebilir- 
siniz. Bir ülkeye tıkladığınızda Genel Bilgiler, 
Ülke & İnsan, Kültür & Festivaller, Pratik Bilgiler 
ve o ülkeye özel başlıklar görebilirsiniz. 
Türkiye'ye özel başlık “Göz Kamaştırıcı 
İstanbul" şeklinde sunulmuş. Genel Bilgiler, 
Gezinti, Görülecek Yerler, Restoran, Bar ve 
Kulüpler, Kültür, Etkinlik & Spor gibi başlıklarla 
her ülke için ayrı ayrı müthiş bilgiler edinebilir- 
siniz. Bu ülkelerden birine gezi için gittiğinizde 
mutlaka Travel Coach'u da yanınızda götürmeli- 
siniz. Öğrenmekle kalmayıp pekiştirebileceğiniz 
Ülke Bilgileri Sınavı bölümünde sizi yüzlerce 
soru bekliyor. Örneğin “YılanlıSütun İstanbul'un 


Dansöz. Oyunda 
Türkiye'yi temsil 
eden karakter bu. 
Hatta mini 
oyunlarından biri 
dansöz yönettiğiniz. 
bir itim oyunu. 


neresinde bulunuyor?” gibi bir soru var. Cevap 
ise Travel Coach'ta gizli. 

Geldik son bölüme: Küçük Oyunlar! Burada 
yine beş ülkeye özgü oyunlar oluşturulmuş. 
Almanya'ya özel oyunda bayan bir garsonla 
temizlik yapıyoruz. Büyük Britanya'ya özel 
olanda kriket oyunu var. Yunanistan için 
yaptıkları oyunda Yunan mitolojisinden kanatlı 
İcarus efsanesini yönetiyoruz. Hollanda'da ise 
bir çeşit top oyunu bulunuyor. Gelelim 
Türkiye'ye. Türkiye'yi seçtiğimizde bir dansöz 
karşımıza çıkıyor. Stylus (DS'in kalemi) ile bu 
dansözün figürlerine eşlik ederek puan 
toplamaya çalışıyoruz. Eğer figürlere bir süre 
eşlik edemezsek oyun bitiyor. Her oyun ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmış ve oynamadan önce bilgi 
veriyor. 

Travel Coach hem öğretiyor, hem pekiştiriyor, 
hem çeşitli oyunlarla güldürüyor. Üstelik 
tamamen ve kusursuz bir Türkçe ile! Bu oyun 
Nintendo'da Türkçe'nin imkânsız olmadığını 
bizlere çok güzel bir şekilde gösterdi. Umuyoruz 
ki önümüzde yıllarda daha fazla Türkçe destekli 
oyun göreceğiz. 


B Türkçe olması 
Dil öğretici olması 

B Genel kültür ve rehber 
kaynağı olması 

B Çıkacağınız tatillerde 
yardımcı olacak 

8 İçindeki mini oyunlar 
daha fazla olabilirdi 


Son Karar: Tik Türkçe 
destekli DS oyununu hangi 
Nintendo hayranı denemek 
istemez ki? 
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Wii Sports 
Resort 


On iki sporla muhteşem bir tatil! 


Nintendo, kimsenin ummadığı hamleyi yaparak 
Wii'yi yıllardan beri süregelen oyunculuk 
anlayışını değiştirmek için piyasaya sürmüştü 
Peki ama hedef kitlenin “herkes” olduğu bu 
cihaz, televizyon reklamlarının artık yetmediği 
bir tarihte nasıl istenilen şekilde anlatılabilirdi? 
Konsolu konsol yapan oyunlarıdır mantığından 
gidilmiş olacak ki, tanıtımın yapılmasını 


sağlayacak şey Wiimote'u en iyi şekilde kulla- 
nacak bir spor oyunu seçildi; Wii Sports, 
Basitliğine rağmen o kadar sevildi ki, sağdan 
soldan duyandan tutun arkadaşının evinde 
deneyenlere kadar çoğu Insanın Wii alması için 
yeterli bir sebep haline geldi. En sonunda Super 
Mario Bros.'u (NES) tahtından ederek tüm 
zamanların en çok satan oyunu oldu. 


Oğuzhan Maraba 


Nunchuk Remote 
Sadece birkaç Wi Motion- 
sporda kullanılıyor. Plus (oyun ile N 
Jet ski yada birlikle geliyor) v Y 
bisiklet gibi araçlı bu oyun için | 1 
sporlarda öne ye olmazsa | 4 7 > ber? 
çıkıyor. . .—.. olmaz. Her bir | 3 ş se p X | | 
N spor Remote'u | nn 4 © ma “ . i 
farklı şekilde | K < l | | 
kullanıyor. il | p 
». pa İ 
/ 4 
b 
Z, > Kontrol mekanizmasının geliştirilmek isten- önce Mii karakterinize uçaktan atlıyorsunuz. 
"i mesi sebebiyle üretilen yeni eklenti MotionPlus o Gökyüzünde süzülen Mii aslında elinizdeki 
için de benzer bir tanıtım gerekliydi. Önceki Wiimote'u temsil ediyor. Evirin, çevirin, sağa 
tecrübelerden yararlanılarak yeni spor oyunu sola yatırın, ne yaparsanız yapın ekrandaki Mil 


geliştirildi. İlki kadar sevilebilmesi için on tanesi © de aynısını yapacak. MotionPlus'ın temelde 

yeni on iki spor Miyamoto'nun tasarladığı adada (| nasl işlediğini bu şekilde test edebilirsiniz. Bir 

bir araya getirildi. Sonuçsa yakında gelecek süre böyle oyalandıktan sonra Mil paraşütünü 

olan bomba oyunları beklerken saatler süren açacak ve Wuhu adasında işleyişlerini 

eğlence. anlatacağım on iki spor aktivitesiyle tatilinize 
Wuhu adasında spor yapmaya başlamak için o başlamış olacaksınız. 


Eskrimde üç mod bulunuyor, bunlardan ilkine Speed slice modunda Millerinizle önünüze 
iki kişinin birbirini su üstündeki platformdan gelen şeyleri keserek birbirinize karşı 
Seni düelloya atma çabası diyebiliriz. Wiimote'u iki elle tutup o yarışacaksınız. Önünüzdekini belirtilen yönde 
: davet ediyorum! kılıç kullanır gibi hareket etmeniz gerekiyor. Tek (o kesenilk kişi 1 puan aliyor, 10 puana ilk önce 
Boksu unutun artık gile kullanmaya başlarsanız hareketler birebir kim gelirse o kazanıyor. 
i) Kılıç dövüşü var. algılandığı için canavara dönüşebiliyorsunuz, iki o Showdown oynarken Miilerden bir orduya 
© Kişi oynadığınızda karşınızdaki kişi savunma karşı savaşmanız gerekiyor. Kaybetmemeniz 
yapmayı bilmiyorsa birkaç tur bocalayıp sona için üç hakkınız var, üç kere darbe alırsanız 
Sizin gibi hareket etmeye başlarsa uzun süreli kaybediyorsunuz. 10 bölümden oluşan 
eğlenebileceğinizi sanmıyorum. Ama eğer ki showdown her bölümde giderek zorlaşarak 
kuralına göre oynarsanız düello modunda iki yetenek ister hale geliyor. 
kişi oynarken yorulmadan saatlerinizi geçirebilir- 
siniz. 


Yavaş tempolu, ama topu rakibe gön- oyunlarından aldığınız zevkin fazlasını Elimizde kürek, bir sağa, bir sola kürek 
derirken birden hızlıca havada el alacağınız kesin. Hatta fazla hareket çekerek sazlıkların arasında etrafta sizinle 
salladığınız tenisin aksine, hızlı, çevik ve gerektirmediği için başkalarına yorulmadan sakin sakin hareket eden ördeklerle 
hafif hamleler yapmamız gereken masa uzun süreli oynatmada en az sorunu beraber serin suların keyfini çıkarıp din- 
tenisi MotionPlus kullanımı açısından yaşayacağınız oyun masa tenisi. leniyoruz, ta ki pratik yapmayı bitirene 
oldukça etkili olı 3 — T T TK kadar. Daha sonra ise zamana karşı 


yarışmaya çalışıp, verilen süre dolmadan 
K > Lİ — ik. 


önce hızlıca bitiş noktasına gitmeye 
çalışıyoruz, ama nasıl gidiş, olan zavallı 
ördeklere oluyor. 

Şaka bir yana, ne yaptığınızı bilmeden 
hareket ederseniz tam anlamıyla boşa 


Pinpon! Bilek kürek çekiyorsunuz. Kano içindeymiş gibi 
Marekeeriile “bi davrandığınızda olumlu sonuçlar alabilir- 
harikalar yaratın. SİNİZ 


Çoklu oynarken bu da yetmiyor, hepin- 
izin uyum içinde olması lazım, Yapılan 
ufak bir yanlış harekette çuvallayabilirsiniz. 
Eğer oyunu beceremeyenlerdenseniz ya 
da amacınız dinlenmekse sadece pratik 
yapmakla yetinebilirsiniz. 


491) 


dr bor 


©, MotionPlus çıkmadan önce, Wiimote 
ilk kez gün yüzü gördüğünde 
aklımıza gelen sporlardan biriydi 
basketbol, Şöyle olsun böyle olsun 
derken, geç olsa da hareket 
algılama sistemini doğru düzgün 
kullanan bir oyuna rastlayabildik. 
Doğru düzgün derken kastım tabii ki 
gerçekçilik, basketbol oynarken 
ekran karşısında topla oynadığınızı 
sanabilirsiniz, yapmanız gereken 
hareketler tamamen aynı. Üçlük atma 
modunda B ile topu tutuyorsunuz, 
sonra Wiimote'u kafanızın üzerinden 
kaldırıp topu atıyorsunuz, kendinizi 
kaptırıp hafifçe zıpladığınız anlar da 
olmuyor değil. Aslında sadece basit bir 
hareketle top atılabiliyor, siz yine de 
istediğiniz gibi oynayın. Üçe üç basketbol 
| oynama modunda ise A ve B ile ileri geri 
pas atabiliyor, elinizi yukarı aşağı hareket 
ettirip top sektirebiliyorsunuz. Topu potaya 


gönderirken rakibinizin sizi bloklama ihti- 
malini unutmayın. Basketbol başkalarıyla 
oynarken başından kalkmak 

istemeyeceğiniz sporlardan biri 


Pota dibinden slam 4 
de atabilirsiniz. 


'i yeni kon- 
trolleri ile oynamak 
oldukça zevkli 


İlk oyunda çok sevilenlerden biri hiç 
şüphesiz Bowling idi, yine öyle olacak gibi 
Kontroller temelde yine aynı, B tuşuna 
basılı tutup topu kavrıyoruz, istediğimiz. 
hızda kolumuzu sallayıp bastığımız tuşu 
bırakarak topu yolluyoruz. Temelde bu 
kadar basit, ancak işin içine hassas kontrol 
sistemi gelince, ilk oyunda usta olanlar 
Resort Bowling'i oynarken şaşırabilirler. 
Topu nasıl atmak istiyorsanız bileğiniz de 
ona göre hareket etmeli, yoksa top hiçbir 
şekilde istediğiniz yere gitmez. Gelişmiş 
kontrol dışında hiçbir oynama yapılmayan 
bowling, birbirinden güzel yeni aktivitelerin 
arasında popülaritesini muhtemelen yitir- 
meyecektir. 


Gizli hedefleri Siz sadece 
ekranda gördüğünüz hedefe 
mi odaklanıyorsunuz? 
Nintendo farklı okçuluk 
parkurlarında pek çok farklı 
minik hedefleri çevreye 
saklamış. 


Beceriksizliğimden mi, yoksa gerçekten 
de zor olduğu için mi bilmiyorum, Wii 
Sports içindeki sporlardan golf benim için 
tam bir işkenceydi. Sopayı salladığım 
zaman atışım zayıf kalmışsa bir dahakine 
sert hamle yapıyordum, bu sefer de fazla 
geliyordu. Topun deliğin yakınına geldiği 
anlar yok mu... Topu deliğe sokmak için 
yapmadığım şey kalmıyordu, hatırlamak 
bile gerilmeme yetiyor. Benim gibi ilk golf 
oyunundan çok çekenler Resort 
oynarken rahat bir nefes alabilirler, evet, 
yine yetenekli olmanız lazım ancak hiç 
değilse nasıl atacağınız, attıktan sonra 
topun başına neler geleceği gibi 
şeylerden emin olarak oynuyorsunuz. Wi 
Sports içindeki alanlar Resort içinde de 
var, Resort için ayrıca eklenen alanlar da 
cabası. Yeni alanlar oyunun süresini 
arttırıyor, tabii golf yeteneğiniz varsa. 


kanıtlayacak yeni 
alanlar hazırladığı 
için Nintendo'ya 

teşekkür ediyoruz. 


Gerçeğe yakın oyun tecrübesi sunan o 
kadar oyun arasına bisikleti neden 
koyduklarını hala anlayabilmiş değilim. 
Bisikletinizin üstünde adayı turlayarak 
bisiklet yarışı yapıyorsunuz, bir yandan da 
adayı turlamış oluyorsunuz. Pedalı belli 
hızda çevirmelisiniz, yoksa bisikleti kullanan 
Mii yoruluyor. Oyunun problemi bu pedal 
çevirme işi. Wiimote ve Nunchuck'ı elinize 
alın, pedal çevirin. Kontrolden memnun 
değilseniz, ki olacağınızı sanmıyorum, ama 
oynamayı da çok istiyorsanız kontrol 
cihazlarını bulabildiğiniz bir pedala sabitle- 
yin diye öneri sunmak geliyor içimden, iyisi. 
mi gerçek bisiklet keyfinden vazgeçmeyin. 
MotionPlus'ın işleyişiyle alakasını 
göremediğim bu spor, kumandayı garip 
şekillerde kullandıran diğer oyunlara 
gönderme olarak konulmuş diye 
düşünüyorum. 


üzerine 


Bİ fazla gitmiş olabil- P 

| irim, çünkü 
birbirinden güzel 
diğer sporların 

© arasına gerçekten © 

8 yakıştıramadım. 


Zepline gıcığız. 
Frizbiyi zeplini 
düşürecek kadar 
fırlatabilir misiniz? 


İşleyişi oldukça basit, frizbinizi alıp, 
köpeğinizin yakalayacağı hedef noktaya 
atıyorsunuz, merkeze ne kadar yakınsa o 
kadar puan alıyorsunuz. Merkeze 
attığınızda köpeğin frzibiyi bir yakalayışı var 
ki sormayın gitsin. Ancak sevimli Mii 
köpeğinizin bunu yapması kolay değil, frizbi 
atarken bilek hareketlerinize dikkat etmeli- 
siniz, gerçekte frizbiyi nasıl atmanız gereki- 
yorsa burada da aynı şekilde atmanız 
gerekiyor, yoksa hedefi kesinlikle 
tutturamıyorsunuz. 

Bir seçeneğiniz daha var, o da frizbi golf. 
Üç değişik frizbiden birini seçip hedefe gön- 
dermeye çalışıyorsunuz. Birden fazla kişiyle 
oynarsanız uzun ömürlü olan bu oyun, 
MotionPlus'ın hassasiyetini kanıtlamak için 
birebir. Güvenlik konusunda tedbir almayı 
unutmayın, frizbi yerine Wiimote'u uçurmak 
isteyeceğinizi sanmıyorum. 


Oynamaya başlar başlamaz birçok 
Nintendo oyuncusunun aklına Wave Race 
serisini getiriyor Jetski. Ellerinizi Jetski 
kullanır gibi tutup B ile motoru 
çalıştırıyorsunuz, ellerinizi sağ veya sola 
eğerek yönünüzü değiştiriyorsunuz. 
Kullanım bu kadar basit, ancak yarışırken 
kontroller oynayan herkese basit olacağı 
için aracı doğru kullanmak en önemli nokta. 
Dalgalara karşı hareket ettiğinizde 
hızlanacağınız zamanı iyi ayarlamaya 
bakmalısınız, dalgalar sizi yavaşlatıp. 
istediğiniz gibi hareket etmenize engel olu- 
yorlar. Her bir sporunun aklınıza başka bir 
oyunu getirip size “çıksa ne güzel olur" 
dedirteceği Wii Sports Resort, Jetski 
kullanırken benim de aklıma Wave Race'i 
defalarca getirdi. Nintendo'nun yeni kontrol 
formüllerini başladığı gibi devam 
ettireceğinden şüphem yok. 


Wave Race 
hayranları sevinin, 
bu oyun tam size 
göre... 


m 


Jetski ve kanoyla beraber güzel bir üçlü 
oluşturan wakeboarding en kolay Wimote 
tutuş şeklini kullanıyor. Sürat teknesinin 
arkasında onun oluşturduğu dalgaları kulla- 
narak havada akrobatik hareketler yapmaya 
çalışıyorsunuz, bunu da sadece Wilmote'u 
gerçekten de tekneyle bağlantımız olan, 
halatın ucunu tutar gibi tutarak 
yapıyorsunuz. Havaya zıpladığınızda ise 
ellerinizi sallamanız yeterli oluyor. 
Yaptığınız hareketlerle süre bitene kadar 
puan toplamaya çalışıyorsunuz, düşme ihti- 
malinizse neredeyse yok. Kolaylığının 
dışında tek sorun (kolaylığı sorun da say- 
mayabiliriz aslında) kameranın sizi değil 
tekneyi takip etmesi. Düşme ihtimaliniz çok. 
az olsa bile hareketi yapan Mii olduğu için 
kamera sizi takip etmeliydi diye 
düşünüyorum. Diğer su sporları daha 
eğlenceli olabilir, yine de bunu ara sıra 
oynayıp kendi rekorunuzu kırmak güzel şey, 


Spor oyunlarında zorluklardan hoşlanırsanız, 
ilk oyundaki gibi tek kişi oynadığınızda bir 
sporda 1000 puanınız olursa daha zorlu rakip- 
lerle karşılaşabildiğinizin müjdesini vereyim. 
Özellikle basketbol, masa tenisi ve eskrim 
oynarken bir hayli zorlanabilirsiniz. Masa 
tenisinde karşınızdakinin yanlış hareket yapma 
ihtimali çok düşük, eskrimde rakibinizin 
savunması sizi çileden çıkarıyor, basketbol- 
daysa sürekli bloklarla karşılaşıyorsunuz. Diğer 
sporlar da zorlaştığı halde hiçbiri bu üçü kadar 


zorlaşmıyor. Ben zor şeyler yapmak, çeşiti || g 


başarılar elde edip yeteneğimi göstermek istiyo- 
rum derseniz oyunun sizden istediği çeşitli işleri 
yaptığınızda kazandığınız “stamp'lerle oyala- 
nabilirsiniz. Uyarayım, yapmanız geren işler 
yetenekten fazlasını gerektirebiliyor. Skydiving 
oynarken fotoğrafa bir kuşun girmesini 
sağlamak, bowlingde bütün oyunu strike ile 
tamamlamak, okçulukta hedefi hep tam ortadan 
vurmak bunlardan sadece birkaçı 

Wil Sports Resort başında geçireceğiniz 
zamanın büyük çoğunluğunu başkalarıyla 
beraber oynayarak geçireceksiniz. Tek kişi 
oynamak da eğlenceli ama beraber oynayarak 
alacağınız tadı kendi başınıza oynarken 
alamıyorsunuz. Hatırlatayım, oyun tek Motion- 
Plus ile geldiğinden diğerlerini oyuna katmak 
istediğinizde onlara da MotionPlus almanız ge- 
rekiyor. Bu yeni eklentinin nasıl işlediğini merak 
ettiyseniz ve evinizdeki herkesle birlikte sa- 
atlerce oyun oynamak istiyorsanız başka 
oyunları denemeden önce mutlaka Wuhu 
adasına uğramadan geçmeyin. 


Oynayabileceğiniz hava sporlarından ilki, 
oyuna başlarken denediğiniz Skydiving. 
Sizinle beraber havada birçok Mii ile aşağı 
süzülüyorsunuz, aşağı doğru süzülürken 
çevredeki diğer Mii karakterleriyle birlikte 
havada birleşiyorsunuz, bir süre sonra da 
gökyüzünde sizinle beraber olan fotoğrafçı 
fotoğrafınızı çekiyor. Daha sonra havadaki 
birleşiminize ve fotoğrafta herkesin yüzünün 
görünüp görünmediğine göre puan 
alıyorsunuz. 

İkinci seçeneğiniz uçakla ada üzerinde tur 
atmak. Ada etrafında beş dakika turlayarak 
sporları yaptığınız alanlara tepeden ba- 
kabiliyorsunuz, gezinirken “i" noktalarını 
bulmaya çalışıyorsunuz. Bahsi geçen nok- 
talardan buldukça birkaç ekstrayla ödüllen- 
dirileceksiniz. Uçmak çok basit, Wilmote'u 
kağıttan uçak tutarcasına kavrayıp 
istediğiniz gibi evirip çeviriyorsunuz. Uçağı 
çarptığınız zamansa uçağı kullanan Mii. 
hemen kendini fırlatıp paraşütünü açıyor. 

Son seçeneğiniz iki kişilik it dalaşı. Yine 
adanın etrafında uçuyoruz, ama amaç rakip 
uçağın arkasındaki balonlarını patlatmak. 
Süre dolduğunda kimin daha az balonu 
varsa o kaybediyor. 


Wii Motion Plus ile elimizde | 
uçak maketleri tutup koşarken 
ağzımızla motor sesi 

yaptığımız günlere dönüyoruz. 


Gerçeğe yakın oyun tecrübesi m ld 
Wii Motion Plus ile birlikte 
Stamp toplamak 


Tek kumanda ile çok kişi Mele 
oynamak mümkün 4 

Bi Bisiklet Rösüz > 

BI Keşke online oynanabilseydi (“8 u 23 


MotionPlus 
ile tanışmanın en 
eğlenceli yolu N 


sığ 


Kılıç DÖVÜŞÜ 


DUEL 

ON THE EDGE: Tek kişilik mod. Raki- 
binizle beraberken dış halka düşerse 
alırsınız (kaybetseniz bile). 
STRAİGHT TO THE POİNT: Tek kişilik 
oyun modunda rakibinizi tek ileri hamlede 
ring dışına atın. 

STALEMATE: Tek kişilik mod. Üç turu ve 
takip eden karar turunu berabere bitirin. 
ALL TOO EASY: Tek kişilik mod. Raki- 
binizi ring dışına tek vuruşta atın. 

THERE CAN BE ONLY ONE: Düelloda 
şampiyonu yenin. Hiç ara vermeden hep 
vuruş yapın. 

PRO CLASS: 1000 puan alın. 
SUPERSTAR CLASS: 2000 puan alın. 


FRISBEE DOG 
MID-AIR CATCH: Frizbiyi tam hedefin 
ortasına atın. 

PRACTICE MAKES PERFECT: On ya da 
daha az atışta dokuz balonu da patlatın. 
Her 10 atıştan sonra yeni set bir balon 
belirir, Ardından bir frisbee dog turu 
oynayarak damgayı alabilirsiniz. 

10 x 10: Her bir atışınızda 10 puan alın. 
Takım oyununda geçerli değildir. 

DEAD CENTRE: Hedef alanının tam 
ortasını Vurun Ve her bir 10 atışınızda 100 
puan alın. Takım oyununda geçerli 
değildir. 

PERFECT SCORE: Her atışta 100 puan 
alın ve tüm balonları patlatarak 1,500 
puana ulaşın. Takım oyununda geçerli 
değildir. 


3-POINT CÖNTEST 
FIVE IN A ROW: Ardarda beş başarılı 
atış yapın. 

BONUS BALL BUFF: Beş çok renkli 
bonus topu ile basket atın. 

SPEED SHOOTER: En az 10 saniyeniz 
kala 20 puan toplayın. 

YOU GOT GAME: Tüm 25 topu da 
basket atın. 

SPEED DEMON: En az 15 saniyeniz 
kala 25 topu da basket atın. 


3ON3GAME 
3-POINT GOAL: Tek kişilik mod. 3-puan 
çizgisi gerisinden bir basket atın. 

SLAM DUNK MASTER: Tek kişilik mod. 
Tek bir maçta beş slam yapın. 

3-POINT MASTER: Tek bir maçta beş 


SPEED SLICE 


SLICE AND DICE: Tek kişilik mod. Tek bir 3'lük atın 

nesne bile kaçırmadan ve yanlış hareket FRISBEE GOLF BUZZER BEATER: Tek kişilik mod. Tam 
yapmadan bitirin. UNDER PAR: Tek kişilik mod. Herhangi | fi bitiş düdüğü çalmadan bir basket atarak 
NO OBJECT UNSLICED: Tek kişilik mod bir parkuru parın altında bitirin. Takım | oyunukazanın. 

18 nesnenin her birinden kesin oyununda geçerli değildir. DEFEAT THE CHAMPIONS: 

FOCUS YOUR MIND: Tek kişilik mod. Bir SKIP TO SAFETY: Attığınız frizbi su Şampiyonları yenin! | — 
nesne yere çarpmadan doğru yönde kesin. yüzeyinden sekerek diğer tarafa düşünce İl Si | 
DOUBLE DİGİT: Tek kişilik mod. Alarm alırsınız. arı, Tek başta beş | 
saatini her iki rakam da aynıyken kesin ROLLING GOAL: Frizbiyi yeşil alanın Mo İslam yapabilirseniz | 
(mesela 8.8). dışından atarak yeşil alana çarpmasını ve & sizi bir damga : 
A CUT ABOVE: Speed Slice Şampiyonunu hedefe kadar yuvarlanmasını sağlayın. 'bekliyor. 

yenin. Alması çok Zor! 


HOLE IN ONE: Frizbiyi hedefe tek atışta 
SHOWDOWN ulaştırın. 
NOT A STRATCH: Hiç can 4 A CLEAN 18: Tekkişilik mod. 18-delikli bir 
kaybetmeyin. frizbi golf oyununu suya düşmeden ve 
STAGE 10 CLEAR: Onuncu oyun alanı dışına çıkmadan bitirin. 
bölümü bitirin. 
PERFECT 10: On bölümü de 
darbe almadan bitirin. 
THE FINAL SHOWDOWN: Son 
bölümü bitirin. 
UNTOUCHABLE: Son bölümü 
darbe almadan bitirin. 


BULLS IN A ROW: Tek bir turda üç okla 
da tam merkezi vurarak 10 puan al. Takım 
modu dışında herhangi bir zorluk sevi- 
yesinde yapılabilir. 

STAY ON TARGET: Tüm dört tur 
boyunca üç okla da hedefi vur. Takım 
modu dışında herhangi bir zorluk sevi- 
yesinde yapılabilir. 

RACK'EM UP!: Hedefe 100 ok at, 

THE SECRET TARGET: Her seviyedeki 
üç gizli hedefi de vur, 
SHARPSHOOTER: Dört tur boyunca üç 
okla da tam ortadan vur ve 10 puan al, 
Takım modu dışında herhangi bir zorluk 
seviyesinde yapılabilir. 


UNDER PAR: Bir parkuru parın altında 
bitirin. 
CHİP IT IN: Yeşil alanın dışında bir atış 
ile topu deliğe sokun. 

KING OF CLUBS: Bir turun dokuz 
parkurunu parın altında bitirin. Takım 
oyununda yapılamaz. 

ACE OF CLUBS: Bir turun 18 parkurunu 
parın altında biritin. Takım oyununda 
yapılamaz. 

HOLE IN ONE: Bir parkuru tek atışta 
bitirin. 


| OWakebodgramg (O 
100 POİNTS ON A SINGLE JUMP: Tek 
bir sıçramada 100 puan alın! 

SEVEN JUMPS: Tek bir turda yedi ya da 
daha fazla çeşit sıçrama yapın. Hızınızı ya 
da platforma yaklaşma mesafenizi 
değiştirerek farklı sıçramalar yapabilirsiniz. 
SURF SKIMMER: Üst üste 10 kere 
düzgün bir iniş yapın. Boardunuzu düz 
tutmayı unutmayın. 

CLEAR RUN: Uzman seviyesinde 1,000 ya 
da daha fazla puan alın p 
CIRGUMNAVIGATOR: Free modunda | 
Wuhu Adasının bütün çevresinde wake- | 
board yaparak 50 başarılı sıçrama yapın.  Ç 
Damgayı almak için ardından bir de parkur 
tamamlamalısınız. 


Hole in one, Eğer 
tek atışta topu 
deliğe atabilirsiniz 
bu damga sizin, 


| 


Gizli hedefle 


görmek oldukça 
zor. Örneğin bu 
bölümde şu kaleye 


Ada etrafında bir N 
tura var mısınız? 


ıplayabileceksiniz! Hemen başlayalım... 


10-PIN GAME MATCH MODE 

GOBBLE GOBBLE: Üst üste üç strike atışı NOT THE FACEL: Rakibinizin suratına 
yapın (tüm lobutları devirin). Takım vurun! 

oyununda geçerli değildir. BACK FROM THE BRINK: Tek kişilik 
SPLIT-FRAME PAİR: İlk atışınızda split mod. Masanın kenarına vuran ve garip bir 
aldıktan sonra (uzak iki lobut bırakma) açı İle sıçrayan topu geri döndürün. 

spare ile bitirin (tüm lobutları devirme). 30-STROKE RALLY: 30 vuruşluk bir ralli 
PRO BOWLER: 200'den fazla puan alın. tamamlayın. 

Takım oyununda geçerli değildir. A WORTHY OPPONENT: Tek kişilik mod. 
NO PIN STANDING; Her bir turda strike Rakibinizle berabere kalın. 

ya da spare yapın. Takım oyununda geçerli DEFEAT THE CHAMPION: Şampiyonu 
değildir. yenin! 
KING-PIN: Her tur strike yapın. Yani üst 
üste 12 strikel Takım oyununda geçerli 
değildir. 


ROAD RACE 
BREATHLESS: Yarışı nefesiniz. 
kesilmişken bitirin, 

FIRST OF MANY: Herhangi bir parkur ve 
zorlukta yarışı ilk kez birinci bitirin. 
1-STAGE MASTER: Tüm birinci seviye 
yarışları birinci olarak bitirin. 

3-STAGE MASTER: Her iki 3-parkur 
yarışını da birinci olarak bitirin. 

6-STAGE MASTER: Altı parku yarışını 
birinci olarak bitirin. Unutmayın sadece son 
turda birinci olmanız yeter. 


RETURN CHALLENGE 
SCORE 50 POİNTS: 50 ya da daha çok 
servisi karşılayın. 

SCORE 100 POİNTS: 100 ya da daha çok 
servisi karşılayın. 

SCORE 200 POINTS: 200 ya da daha çok 
servisi karşılayın. 

CAN DO: Tek oyunda teneke kutuyu 
masadan 30 kere düşürün. 
HONOURABLE MASTER: Rakibin 
suratına ya da teneke kutuya çarpmadan 
100 puan alın. 


100 PIN GAME 
100 PIN STRIKE: Tek atışta 100 lobutu da 
devirin. 

SPLIT FRAME SPARE: İlk atışınızda split 
peşinden spare yapın. 

GUTTER GUARD GENİUS: Önce bir kere 
kenara çarpın sonra strike yapın. 

SECRET STRIKE: Görünüşe göre farklı bir 
strike yapma türü var, acaba kenarlarla ilgili 
olabilir mi? 

NO PIN STANDING: Her tur spare ya da 
strike yapın. Takım oyununda geçerli 
değildir. 


Hava sporlar 


SKY DIVING 
HIGH FIVE: Dört farklı Mi karkateri ile 
birleş ve herkesin yüzünün görülebilecek bir 
poz ver. Emin olman için Wii Remote'u 
döndür. 

BIRD WATCHER: İçinde kuş olan bir 
fotoğraf çek. Örneğin kartallar tam for- 
masyon noktasının üzerinde uçuyor. 
30-PERSON FORMATION: En az 29 Mil 
yakalayarak onları son formasyona sok. 
SYMPATHY SNAP: İnerken hiçkimseyi 
yakalama ve kameraman özel bir fotoğraf 
çekecek. 

SCORE 200 POINTS: 200 puan yapın. 
Bunun için mümkün olduğu kadar fazla Mil 
yakala ve fotoğraf çekerken hepsinin 
kameraya baktığına emin ol. 


SPIN CONTROL 
THE BARE MINIMUM: Her turda en az bir 
lobut düşürün. Takım oyununda geçerli 
değildir. 

SPLIT FRAME SPARE: Önce split 
ardından spare yapın. 

THE OBVIOUS TARGET: Her turda 1 
numaralı lobutu devirin. 

SPIN DOCTOR: Bariyerlere çarpmadan 
170 puan toplayın. Takım oyununda geçerli 
değildir. 

NO PIN STANDIN: Her tur strike ya da 
spare yapın. Takım oyununda geçerli 
değildir. 


Ooops! Bu top tam 
surata gidiyor... 


ISLAND FLYOVER 
VİSİT WEDGE ISLAND: Wedge 
Adasındaki herhangi bir bilgiyi oku - ana 
adadan biraz uzak büyükçe bir adadır. 
POPFEST 150: Tek bir uçuşta 150 balon 
patlat. 

FOLLOW THAT PLANE: Miguel'in uçağını 
en az üç dakika takip et (dumanı turuncuya 
dönecektir). Eğer onu bulamazsan "1" tuşu 
ile fişek at, 

WUHUPEDİA: Gündüz vakti, akşam vakti 
ve gece vakti bütün bilgi noktalarını topla. 
Yani tüm 80 puan çarpı 3 - 240 puan 
BALLOONIST EXTRAORDINAİRE: 
Günün her saatinde bütün beyaz balonları 
patlat, Patlatılınca renk değiştirirler, o 
nedenle sadece beyazları avla! 


SPEED CHALLENGE BEGİNNER 
LİCENSE: Tek kişilik mod. Başlangıç sevi- 
yesinde hız yarışında 200 metre git. 
INTERMEDİATE LİCENSE: Tek kişilik 
mod. Orta seviyede hız yarışında 300 
metre git. 

EXPERT LİCENSE: Tek kişilik mod. 
Uzman seviyede hız yarışında 400 metre 
git. 

DUCKY GOME HOME: Serbest modda 
tüm yavru ördekleri bulun ve onları annele- 
rine götürün. Daha sonra bir hiz yarışını 
tamamlayıp damgayı alın. 

CUT THE RED TAPE: Tüm seviyelerde 
kırmızı ipi kesin, Lisanslarını aldıktan sonra 
daha ileri gidebileceğinizi unutmayın. 


BONUS RING KING: Bir parkurdaki tüm 
bonus halkalarından geçin. 

SCORE 5,000 POINTS: 5,000 ya da 
yukarısında puan alın. 

MASTER CRUİSER: Tüm parkurlarda 170 
ya da üzerinde puan alın. 

JUMP MASTER: Son parkurdaki tüm hal- 
kalardan geçin. 

ALL THE TIME IN THE WORLD: Tek 
kişilik Free Cruising modunda tüm blaonları 
tek turda bulun. Damgayı almak içi 
sonrasında Slalom parkurunu bitirin. 
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PAL ME 


Metroid Prime 


Trilogy 


Nintendo 64 zamanında Nintendo bu konsola 
sadece üç oyunu çıkmış mükemmel seri 
“Metroid" için oyun yapmamıştı. O yüzden uzun 
bir süre oyuncular Metroid'den uzak kaldılar. Ta 
ki Game Cube'ün çıkışına kadar. Ta ki 2002 
yılına kadar 

Nintendo çok akıllı bir iş yaptı ve seriyi 
gelecek vaadeden Texas'lı bir yapımcıya, Retro 
Studios'a verdi. Retro, klasik 2D Metroid serisini 
evrimleştirip üçüncü bir boyut üfledi. Artık bir 
platform değil de FPS olan oyun, özellikle 
konsolda çok iyi işliyordu. Analog ile karakter 
kontrolü ve Samus'un saldırıları - ateş etmesin- 
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den kanca atmasına kadar - mükemmeldi 
Samus'un ünlü Morph Ball hali de Prime 
serisinde mevcuttu. Üstelik bu oldukça zor 
bulmacaların oyuna entegre olmasına da 
olanak veriyordu 

Grafikler ise Game Cube'de zamanının li- 
mitlerini zorluyordu. Herşey mükemmel 
gözüküyordu, Samus'un çok amaçlı vizöründen, 
sorun çıkaran Metroid'lere kadar. Ateş, elektrik 
ve özellikle lavlı bölümlerdeki efektler ise göz 
alıcıydı. Wi'deki Metroid Prime 3 kadar çıtayı 
yukarı çıkarmadı belki ama onca yıldan sonra 
hala harika görünüyordu 


Efsane üçleme 
sonunda bir arada 


Metroid Prime, Super Metroid'den sonra 
geçiyor. Samus Tallon IV adlı gezegene gemi- 
siyle sorun çıkaran uzay korsanlarına dersini 
vermeye gidiyor. Oyunda uzay korsanlarının 
genetik deneyleri ve onların ele geçirmek iste- 
dikleri Chozo harabelerini görüyor ve bul- 
macadan bulmacaya koşuyorduk 

İlk oyun “devam edecek” şeklinde bitmişti. 
Retro 3 yılda yaptığı devam oyunu, 2004 yılında 
yine Game Cube'de çıktı. Metroid Prime 2 
Echoes'da ise Samus Aran uzay 
kovboylarından daha fazlasına tanık oluyordu 
Şimdi uğraşması gereken bir de karanlık klonu 


vardı: Dark Samus. Kötü Ing'in tamamen 
yokolması için Samus'un 3 ayrı bölgeyi ziyaret 
edip Aether Işığını toplaması gerek. Bu devam 
oyunu daha karanlık bir havaya sahipti. Zaten 
Dark Samus bunu yeterince sağlıyor. 

Serinin son oyunu Metroid Prime 3: Corrup- 
tion en çok beklenen halkaydı ve Wii için hep 
en çok istenenler listesindeydi. 2007 
Ağustos'unda çıkan bu oyun, Echoes'un 
devamıydı. Samus, hala uzay korsanlarıyla 
savaşta ve Dark Samus ise kendini daha 
güçlendirmiş olarak geri dönmüş durumdaydı. 
Samus'un bu macerası Wii'nin devrimsel kon- 
trolleriyle desteklenip daha mükemmel 
oluyordu. Wii Remote ile silahını kullanıp hedef 
alırken, Nunchuck ile diğer aktiviteleri 
yapıyoruz. Kontroller bir Metroid Prime oyununa 
mükemmel uymuştu ve Corruption'ı daha da 
mükemmel hala getirdi. 

Bu yeni devrimsel özellikten yoksun olan ilk iki 
oyunun da bu kontrollerle bir kez daha 
yapılması gerekliliği ortadaydı. Çok geçmeden 
Nintendo o oyunlara da haksızlık etmedi ve 
ikisini de Japonya'da “New Play Control” 
serisine dahil etti. Retro önceki iki oyunu elden 
bir güzel geçirip yeni kontrol sistemiyle 
Japonya'da ayrı ayrı çıkardı. 

Ancak Batı'yı bir sürpriz bekliyordu. Her biri 
tam oyun fiyatına ayrı oyunlar yerine üçlemeyi 
tek pakette topladı. İlk iki Game Cube oyunu 
yenilikleriyle ve üçüncü Metrold Prime 3: 
Echoes ile birlikte, üstelik tek diskte! Özel 
kutuda gelen oyunun içinden bir de küçük bir 
artwork (çizim) kitapçığı çıkıyor. Her oyun tam 
içeriği ile oynanabilir şekilde. İlk iki oyun 
tamamen Wii Remote destekli ve kusursuz 
çalışıyorlar. Aynen Corruption gibi. Wii Remote 
silahı hareket ettirmeye yarıyor ve Nunchuck 
ise kapı açma gibi diğer aktivitelere. 

Grafiksel anlamda da gelişme var. Çok 
farkedilmese de texture'lar oldukça değiştirilmiş, 
hatta Echoes olduğundan daha da karanlık 
olmuş. Renklerde biraz oynama Var ve oyunlar 
daha "smooth" bir hızda çalışiyor. En önemlisi 
ise oyunların 16:9 geniş ekran destekliyor 
olması ve böylece dev TV'lerimizde mükemmel 
gözükmeleri, 

Oyunlarda teknik olarak eklentilerin yanında 
oyun içinde de eklentiler var. Mesela bazı çok 
zor olan bölümlerdeki düşman sayısı azaltılmış. 
Oyun biraz daha kolay olmuş (ancak çok da 
kolay değil tabiki). Ayrıca Boss savaşlarına 
gelen denge yine oyuncuları rahat ettirecek 
Ginsten. Bütün bunların yanında oyun 
.Corruption'daki “achievement"ları da tüm 3 
oyuna yayıyor ve bu madalyaları online olarak 
arkadaşlarımıza gösterebilmemizi sağlıyor. 

Oyunda eksik yok ancak Retro daha fazlasını 
katabilirdi. Örneğin Echoes'deki splitsereen 
deathm  atch multiplay modu hala duruyor, 4 
adet Wii Remote ile oynanabilir durumda. 


Nunchuk 
Eşya kullanma, 
kapı açma gibi 
aktiviteler 
yanında kolu 


da bakabilirsiniz. 


Bomü 
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| iy 


Ancak ne yazık ki online mod içermiyor. Retro 
buna "kısıtlı zaman” olduğu için zaman 
ayıramamış. Splitscreen ile idare edeceğiz. 
Ayrıca oyunların hiçbiri Game Cube veya klasik 
kontrolörü desteklemiyor. Aslında bunun 
kimsenin umrunda olmaması lazım keza Wii 
Remote kontrolleri mükemmel işliyor. Yine de 
eski oyunlara alışanlar bunu arayabilirler. 

Metroid Prime serisindeki oyunlar zaten tek 
tek birer şaheser. Bunlar bir de tek bir diskte 
toplanıp, yeni özellikler, devrimsel kontroller 
eklenip, tek oyun fiyatına satıldığında hiçbir Wii 
sahibinin kaçırmaması gereken bir paket oluyor. 
Özellikle seriyi hiç denememiş bir sürü Wii 
sahibi olduğunu düşünürsek bundan iyi fırsat 
olmaz diyoruz. Metrojd Prime Trilogy, The 
Orange Box'tan bu yana en iyi toplama (eğer 
ondan da iyi değilse). 


sayesinde etrafa 


Remote 
FPS oyununun 
kalbi, tüm silah 
kontrolleri ve 
ateş etme 
Remote İle 
yapılıyor 


Guardian 


3 oyun tek oyun fiyatına 
Bi Kusursuz kontroller 
MM Artvork kitapçığı 
Mİ İlkiki oyun Wi kontrolleri için 
yeniden yapıldı 
Online özelliği yok 
Bi Multiplayer özellikleri daha iyi 
olabilirdi 


Son Karar: Online zayıflık- 
larına rağmen her Wii 4 
sahibinde mutlaka olmalı o 
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Pokemon Pearl & Diamond'un çıkışından ve 
Pokemon severlerinin büyük bir şevkle P&D'yi 
oynamalarının ardından, serinin üçüncü ayağını 
tüm fanatikler büyük bir sabır ve heyecanla 
beklemeye başladılar. Yaklaşık iki yıllık bir 
aradan sonra, üçlemenin son durağı “Pokemon 
Platinum" raflardaki yerini aldı. Her ne kadar 
oyun serinin ilk iki oyunuyla benzerlikler 
gösterse de (Sinnoh bölgesini köşe bucak 
dolaşmak, kötülüğün öncüsü Team Galaxy'nin 
eğitmenleri ve üyeleriyle yapılan savaşlar, 
düzinelerce Pokemon elde etme vs.) oyunu 
alınabilir kılan bir çok yeni özellik de gözden 
kaçmıyor. 

Her klasik Pokemon oyununda olduğu gibi 


Oyunda keştedilmeyi 
bekleyen devasa 
Sinnoh bölgesi bizi 
bekliyor. 


Platinum'da da oyunumuza genç bir kız ya da 
erkek çocuk olarak başlıyoruz. Başlar başlamaz 
Prof. Rowan ilk Pokemonumuzu bize takdim 
ediyor ve ilk düellomuzu da en yakın 
arkadaşımızla yapıyoruz. Amacımız seya- 
hatimize başlayıp, Elite 4'ü yenmek, şimdiye 
kadarki en iyi eğitmen olmak ve tabii ki dünyaya 
kötülük salan karanlık güçlerin oyunlarına 
gomak sokmak. Oyun boyunca Pokemonları 
yakalayıp eğiteceğiz, diğer eğitmenlerle 
savaşacağız ve Pokemonlarımızı kullanarak 
Team Galaxy'nin şeytanca niyetlerini önlemeye 
çalışacağız. 

Oyunda 6 Pokemon ile seyahat ediyoruz ve 
çoğu zaman diğer eğitmenler ve kendi başına 


buyruk Pokemonlarla sade ve basit, tur tabanlı 
düellolara giriyoruz. Her Pokemon su, ateş vs. 
gibi farklı hamle çeşitlerine sahip olabiliyor. 
Düellolardaki amacımız rakibimizin zayıf. 
noktasını bulup kendi lehimize çevirmek. Bu 
olay bildiğimiz taş-kağıt-makas oyunundaki 
mantığa dayanıyor. Bu da bizi yeni savaşlar 
kazanmak ve yeni Pokemonlara sahip olmaya 
özendiren, pokemonun bağımlılık yapan 
sularına girmemizi sağlayacak olan özelliğin ta 
kendisi. Pokemonları ele geçirerek, onları 
koleksiyonumuza ekleyecek ve böylece 
Pokedex'imizin gelişmesi sağlanacak. 
Platinum'da neredeyse 60 yeni Pokemon oyuna 
eklenmiş, her ne kadar zamanımızın çoğunu 
eski Pokemonlarla savaşarak harcasak da, bu 
Pokemonların peşine düşmen de ilgi çekici. 
Platinum'da Pokemon ustalarıyla savaşmak 
eskiye nazaran daha zor ve daha eğlenceli. 
Pokemon spor salonları yeniden tasarlanmış. 
Mini oyunlar, salon liderleri, önemli eğitmenler - 
hatta Elite 4 ve onları genişletilmiş Pokedex'leri 
de içinde olmak üzere bir çok yeni özelliği 
bünyesinde barındırıyor. Salon liderleri ve Elite 
4 üyeleriyle aynı düelloları tekrarlayabiliyoruz, 
artık onların Pokemonları da daha gelişmiş, 
daha zorlayıcı ve uzun soluklu bir düello bizi 
bekliyor. Platinum'da eski oyunlardaki gibi özel 
eğitmenler eğlenceli pratikler için Pokemon 
merkezlerinde görülebiliyor, ve onlarla 
yaptığımız savaşları da tekrarlayabiliyoruz. 


lerin yeniden göl 
© tasarlandığını | 
göreceksiniz. Ri 


Wi-Fi üzerinden de oynayabileceğiniz pek çok mini. 


oyun Pokemon Platinum'da sizi bekliyor. 


Platinum'daki yeni “Battle Frontier" bölgemiz 
ise, nadir bulunan ödüller için savaşacağımız, 
bizi en fazla zorlayacak olan düşmanların. 
bulunduğu bir bölge. Oyunun etkileyici ve 
alışkanlık yapan özelliklerinden bir diğeri 

Gelelim oyunumuzun Nintendo'nun Wi-Fi, 
özelliğini kullanarak neler yapabildiğine. Ger- 
çekten de Platinum Wi-Fi konusunda işi oldukça 
ilerletmiş. Hemen bahsetmeye başlayacak 
olursak, Wi-Fi Club sayesinde çantamızdaki Pal 
Pad'de yazan Friend Code'umuzu girip, bir 
kablosuz bağlantı sayesinde, diğer oyun severi- 
erle düellolara girebiliyoruz. Artık çok daha net 
bir görüş arayüzüne sahip Wi-Fi Club sayes- 
inde, siz ve bir arkadaşınız güçlerinizi birleştirip, 
Battle Frontier'de dünyanın dört bir yanından 
diğer oyuncularla düellolarda çarpışabilirsiniz, 
buda oyunun en güzel özelliklerinden gösterile- 
bilir. Diyelim ki Wi-Fi düellolarından sıkıldık, 
hemen yeni bölgemiz olan “Distorsion World'ü 
Ziyaret edebiliriz. Burada zikzak çizen son 
derece zorlayıcı platformlar ve kafa karıştıran 
kamera açılarıyla beraber, ünlü Giratina'nın 
yeni formu ile heyecanlı bir savaşa girebiliriz. 
Şunu da söylemeden geçmeyelim, Wi-Fi özelliği 
sayesinde, düellolarımızı kaydedip, diğer 
oyuncuların görmesi için upload edebiliriz. Tabit 
ki diğer oyuncuların videolarını da izleyebiliriz. 
Böylece hem onların taktikleri hakkında fikir 
edinir, hem de gördüğümüz yeni özellikleri 
kendi düellolarımızda kullanabiliriz. 

Kablosuz bağlantı özelliğini kullanabilece- 
ğimiz bir diğer bölüm ise alışveriş bölümü. Bu 
kısımda diğer Wi-Fi sahibi Pokemon 
kullanıcıları ile kendi Pokemonlarımızı takas 
edebiliyoruz. Bunun için istediğimiz Pokemonun 
özelliklerini, seviyesini ve türünü giriyoruz. 
Bizimle kendi pokemonunu takas etmek isteyen 
biri çıktığında da alışverişi tamamlıyoruz. 

Pokemon Platinum'a grafiksel ve görsel 
açıdan baktığımızda, her ne kadar önceki 
sürümlerle benzerlik gösterse de, bazı 
değişimlere gidildiğini görebiliyoruz. 3D olarak 
şu ana kadar ki en iyi Pokemon oyunu 
olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, oyunumuzda 
zaman kavramı hakim. Yani gündüz saatlerinde 
oynadığımızda etraf aydınlık, gece 


i Distor- 
tion World oyunun. 
hem en zor hem de £ 
en zevkli bölgesi. | 


oynadığımızda ise karanlık oluyor. Hatta bazı 
Pokemonlar var ki sadece gündüz, ya da 
sadece gece ortaya çıkıyorlar. Rüzgarda dönen 
rüzgar gülleri gibi bir çok minik ayrıntı da oyuna 
eklenmiş. Düellolar halen 2D olsa da yeni ani- 
masyonlar ve göz alıcı renkler durumu kurtar- 
maya yetiyor, ancak düello ekranın göze boş 
geldiğini söylemeden geçmemek gerekir. Bir 
diğer negatif ayrıntı da text hızları, en hızlı ayar- 
larda bile yavaş kaliyor. 

Müzik ve seslere de kısaca değinecek 
olursak, her ikisi de çok fazla tatmin etmese de 
iş götürür durumda. Ancak daha iyi olabileceği 
su götürmez bir gerçek. 

Sonuç olarak her ne kadar Platinum'un içeriği 
D&P ile oldukça bağlantılı olsa da, gerek yeni 
“Battle Frontier”, gerek “Distorsion World", 
gerekse diğer bir çok mini ayrıntı Pokemon 
Platinum'a yepyeni bir hava katmış. Zengin 
içeriği, yüksek oynanabilirliği, tekrar edilebilen 
düelloları ve çok kapsamlı bir Wi-Fi kapasitesi- 
yle Pokemon Platinum hem eski Pokemon 
fanatikleri, hem de ilk kez Pokemon'la 
tanışacaklar için son derece cazip. 


iratina oyun 
boyunca en çok 
ulaşmak istediğiniz 
efsanevi pokemon 
olacak. 


DURUN! 
BENİM DE 
DİYECEKLERİM VAR... 


Oğuzhan Maraba 


Oyunun senaryosunda irili ufaklı birçok 
değişiklik var. Team Galactic oyunun içine 
daha fazla dahil edilmiş. Senaryonun ana 
hatlarında olduğu kadar ara olaylarda da 
birçok değişiklikler olmuş. Galactic ekibine 
yeni bir üye ve Galactic ekibinin peşinde bir 
polis de oyuna yeni karakter olarak 
eklenmiş. 

Bölgedeki iklim değişikliği sonucunda olan 
sıcaklık değişimi oyuna çok iyi aktarılmış. 
Yer yer kar ve su birikintileri gibi detaylar 
atlanmamış. Ana karakterlerin kıyafetlerine 
bile bu iklim değişikliği yansımış durumda. 
Gölge efektleri, mekanların renklerinde 
kullanılan tonlamalar, saaş içinde daha 
ayrıntılı Pokemon animasyonları gibi 
detaylar çok ince düşünülmüş. 

Wi-Fi yeniliklerden biri ise Wi-Fi Sguare. 
Bu odada hiç tanımadığınız kişilerle çeşitli 
mini oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bu odada 
her gün belirli bir zaman kalabiliyorsunuz. 
Bu zamanı doldurduğunuzda ise gösterilerle 
buradan ayrılıyorsunuz. 

Son olarak şunu belirtmek istiyorum ki 
yapımcılar oyunda diğer 3.versiyonlarda 
Uğraştıklarından daha çok uğraşmışlar. 
Oyun her yönüyle bu düşünceyi kuv- 
vetlendiriyor. Diamond/Pearl versiyonunu 
oynamamış olanlar, oynamış olup da yeni- 
likleri merak edenler ve Pokemon serisinden 
bir oyunu daha önce hiç oynamamış olanlar 
bu oyunu kaçırmamalı - yani bütün Nintendo. 
DS sahipleri. 


Grafiklerde ilerleme o 
Arayüz çok daha kolay | | 
Battlefrontiers i ğ 
Oyun daha kolay ve daha 
akıcı | ğ 

i Yenilenmiş sesler nerede ||? 

| 5 Türkiye'de gerçekleşme- ! 

yen nadir Pokemon dağıtım 
etkinlikleri 


| Son Karar: Pokemon efsa- 
| nesi ile tanışmak için geç 
| kalmış sayılmazsınız 


bayılmış durumda. Onu 
uyandırmak için mide çeperine 
erişip bir guruldatalım. 


Mario bira« 


Son birkaç aydır Mario ve Luigi'nin DS'teki en 
son rol yapma oyununu Japonca versiyonundan 
çat pat oynuyorduk. Oldukça eğleniyorduk ama 
tabiki oyundaki hikayeyi anlamadan bu eğlence 
de sınırlı kalıyordu. Bu nedenle sonunda 
elimize oyunun İngilizce versiyonu geçtiğinde 
müthiş bir sevinç içinde atladık. Temel olarak 
Japon versiyonundan tahmin ettiğimiz herşey 
gerçek çıktı. Blorbs ismi verilen kötü bir virüs 
Mushroom Krallığında yayılmakta ve Toad'ların 
abuk boyutlarda şişmesine yol açmaktadır 
Neden olduğu bilinmez ama Prenses Peach ve 
Mario gibi insanlar virüse karşı bağışıktır. 
Prenses doğal olarak Mario ve Luigi'den 
hastalığa çare bulmalarını ister. Toplantı 
sırasında Bowser gelir ve on iki bin yedi yüz on 
üçüncü kez Prensesi kaçırmaya çalışır. Mario 
duruma alışık olduğu için Bowser'! bir temiz 
benzetir ve ormana geri atar. 

Bowser ormanda uyandığında gizemli biri ona 
bir "şanslı mantar" verir. Mantarı yedikten sonra 
Bowser çevresindeki herşeyi yutar! Mario, Luigi 
ve Peach Bowser'ın midesinde uyanırlar. Böyle- 
likle oyunun isminin de gizemi çözülüyor; 


Tür: RPG > Yapımcı: Alpha Dream > Yayıncı: Nintendo > Wi-Fi: Var > 


Multiplayer: Yok 


Bu şirin mi şirin şişman Luigi 
ile özel bir saldırı yapabildiğimize inanabiliyor 


Hayır bu Godzilla 
değil. Bowser, Fawful tarafından 
kandırılıp dev hale getiriliyor ve 
tüm Mushroom krallığını 
yutuyor. 


Bowser'in İçten Hikayesi 

Oyun aslında iki farklı maceraya ayrılmış. Alt 
ekran Bowser'ın midesinde hapis kalan Mario 
ve Lulgi'yi görüyorsunuz. Üst ekranda ise 
Bowser kendisine mantarı veren kötü adam 
Fawful'u arıyor. Bu nedenle kontrol bazen Mario 
ve Lulgi'ye bazen de Bowser'a geçiyor ve 
yolunuz üzerindeki bulmacaları çözmek için her 
iki ekranı da kullanmalısınız. Örneğin Bowser'a 
Su içirmek midesindeki suyun yükselmesine 
neden oluyor ve Mario ve Luigi'nin engellerin 
Üzerinden yüzmesini sağlıyor. Oyun hep böyle 
mi sürecek diyenlere, oyunun yarısından önce 
Mario ve Luigi'nin Bowser'ın içinden çıkabildiği 
haberini verelim. 

RPG savaşlar daha önceki Mario & Luigi RPG 
oyunlarına benziyor. Mario ve Luigi'nin tüm 
hareketleri A ve B tuşları ile kontrol ediliyor. 
Doğru zamanlarda tuşlara basarak ekstra 
saldırılar yapabiliyorsunuz. 

Bowser'ın savaşları ise biraz daha farklı 
işliyor. Tur bazlı olan bu savaşlarda X ve Y 
tuşları ile yönetilen yumruk ve ateş üfleme Var. 
Bowser rakibine yaklaşıp yumruk atmaya ya da 
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dönmüş 
olan Bowser'in 
midesinde her 
türlü malzemeyi ve) 
karakter bulmanız 
İİ mümkün. 


really aweso 
ear down here 


Burak Berk | 


MARIO & LUIGI RPG 
SERİSİ 


Mario & Luigi RPG serisi macera, RPG ve 
aksiyon öğelerini birleştiren bir oyun serisi 
oldu. Oyunlarda hem Mario hem de 
Luigi'den oluşan bir grup yönettik. Bu gruba 
zaman zaman katılanlar da oldu (örneğin 
bebek Mario ve bebek Luigi). Oyunun 
macera özellikleri öne çıktığı gibi tur 
zamanlı savaşlarında da aksiyona (doğru 
zamanda doğru tuşa basmaya) dayalı 
RPG-vari savaşlar yapılıyordu. Seri özel- 
likler zevkli ve komik senaryoları ve ilginç 
karakterleri ile de DS'in unutulmazları 
arasında. | 


Luigi Superstar 

Saga çılgın 

© Karakterler 
içeriyordu. 


içine hava çekmeye hazırlanıyor. Siz doğru 
zamanda yapacağı hareketi belirleyip doğru 
düğmeye basmalısınız. Kulağa basit geliyor 
olabilir ama aslında oldukça heyecanlı. 
Bowser's Inside Story, Mario ve Luigi'Nin 
RPG serilerine güzel bir devam. Oyunun 
senaryosu oldukça komik ve diyaloglarda ve 
mekanlarda saklanmış pek çok espiri var. 


Bowser'a su 
içirirseniz. 
midesindeki su 
seviyesi yüksel- 
ecektir. 

ners in Time, DS'in favori 
oyunları arasında 


İnanması biraz zor 
ama bu Bowser'in 
bildiğimiz kemiği 
Bizce uyluğa 
benziyor. 


Zevkli oynanış şekli 
Komik karakterler ve 
senaryo 

İS Uzun ve zorlu bir 
oynama süresi 

* Yeterince Bowser'in 
içinde kalmıyoruz! 


Son Karar: Arşivlik bir 
oyun. RPG, aksiyon ve 

| macera severlerin hepsini 

memnun edecek 


— 
Tür: Spor > Yapımcı-Yayıncı: SEGA > Wi-Fi: Var > Multiplayer:1;4, 


vancouver 2010 
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WINMERİGİNKNESİ 


Dünyanın en ünlü muslukçusu, 
kirpisi ve arkadaşları Vancouver 
Mario & Sonic atthe 2010 olimpiyatları için geri döndüler 


Winter Olympic 
Games E 


Mario & Sonic Olympic Games'in müthiş satılmıyor ancak evinizdeki Wii Denge 
başarısının ardından (5 milyon kopya ve Tahtasını rahatlıkla kullabilirsiniz. Özellikle 
artmaya devam ediyor!) Vancouver 2010 Kış snowboard bölümleri Wii Denge Tahtası ile 
Olimpiyatları versiyonunun çıkması farklı bir boyuta taşınıyor. Biz snowboard M 
kaçınılmazdı. Kış olimpiyatları adına yaraşır halfpipe'ta doğru zamanda dengemizi doğru if Ml 
şekilde bobsleigh, kayak, skate ve snowboard o yerlere vererek Wii Denge Tahtası ile İndi / 
oyunları ile öne çıkıyor. Seçebileceğimiz karak- O hareketlerin tümünü rahatlıkla yapmayı Her ne kadar bu inceleme 4 
terler ise Mario ve Sonic dünyasından başardık. 360 geri dönüş, ön eğik dönüş, çift Mario & Sonic at the Winter Olympic 
tanıdığımız karakterler. burgu gibi pek çok hareket Denge Tahtası Games'in Wii versiyonunu inceliyor olsa 
Aslında oyunun iki farklı yüzü var. Bunlardan üzerinde rahatlıkla yapılabiliyor. da oyunun çok güzel bir de DS versiyonu 
ilki olimpiyatlardaki official sporların simülas- Dream olaylardan örnek vermek gerekirse, mevcut. DS'te VWii'den farklı olarak 
yonu olan bölümler. Bir diğeri ise rüya "dream" o mesela Dream Snowboard oyununda müthiş Macera Modu denilen bir oyun modu 
event denilen ve olimpiyatlarda olmayan dönüşlü, zıplamalı ve köprülü bir snowboard bulunuyor. Bunun üzerine tabii ki kullanım 
(olması da mümkün olmayan) oyunlardan parkuru bizi bekliyor. Çeşitli karakterlerin özel- özellikleri tamamıyla farklılaşıyor. Wi-Fi 
oluşan bölümler. Konu Snowboard, kayak ve liklerine göre bu parkur içinde alternatif yollar da özelliklerinin kullanımı Wi'den daha bile 
bobsleigh gibi sporlar olunca Wii Denge kullanılabiliyor (örneğin bazı karakterler kolay. Wii versiyonunu seven DS sahipleri 
Tahtasının işin içine girmesi içten bile değil köprünün demir tellerinden kayarak gidebilirler) mutlaka DS versiyonuna da göz atmalı... 


Oyun tabiki bir Wii Denge Tahtası ile birlikte 
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Remote Denge 

Nunchuk Pekçok oyun o Tahtası 

Özellikle kayak için ana Eğer yoksa 

tarzı oyunlarda kumanda, sorun değil 

balon olarak ri Farklı spor- ancak eğer 

kullanılıyor. larda farklı varsa oyunun 
olmak üzere zevki 2 kart 
her şekilde artıyor. Tüm 
tutuluyor. snowboard, 

skate, kayak ve 
4 bobsleigh 
v i oyunlarında 


kullanılabiliyor. 


A, 


Dream olaylarından biri de olimpiyatlarla pek 
ilgisi olmayan kartopu savaşı. Ancak bu aktivi- 
tenin fazlası ile eğlenceli olduğunu söylemel- 
iyim. Burada yine karakter seçimine göre 

9 özellikler var. Küçük karakterler daha hızlıyken, 
Yi i / İ büyük karakterler daha çok kartopu 
yi taşıyabiliyor. 

, Bobsleigh gibi oyunlarda sizi farklı kontrol 
metodları bekliyor. Wii Denge Tahtasına 
yüzüstü yattığınız ve göğsünüzü tahtaya 
,dayadığınız en az iki oyun var. Bu biraz. 


3 
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Karakterler 


Hız Karakterleri 
Hızları ile ön plana çıkan karakterler özellikle 


Karışık Tür Karakterler 


Hem hız hem gücü birleştiren karakterler. * 
yarış oyunlarında avantaj sağlıyor. Amy 
Yashi Mario 


Sonic Blaze 
Daisy Bowsar Jr. 
Shadow Luigi 
Metal Sonic 
Yetenek Karakterleri > 
Güç Karakterleri Bu karakterlerin özellikle belli sporlarda 


Güç karakterleri özellikle curling ve buz, yetenekleri var. Mesela Peach'in buz dar 


hokeyi gibi sporlarda öne çikiyor. yeteneği gibi. e 
Knuckles 7 Peach ç 
Bowser i Dr.Eggman 

Vector Waluigi 

Wario Taiis 

Donkey Kong Silver l 


Aktiviteler 


Alp Kayağı 
Downhill (R, R*N, BB) 
Giant Slalom (R, R*N, BB) 


Kayarak Zıplama 

Individual Large Hill (R, R*N, BB) 
Team Large Hill (R, R*N) Mario aslında her oyunda başarılı sayılmaz. Örneğin 
dağ kayağında hızlı karakterleri tercih etmeniz daha 
doğru olacaktır. Skate yarışlarında hız kadar güç de 
gerektiğinde Mario'yu karışık tür karakter olarak tercih 
edebilirsiniz. 


Serbest Kayak 
Moguls (R, R*N, BB) 
Ski Cross (R, R*N, BB) 


Snowboard 
Halfpipe (R, R*N, BB) 
Snowboard Cross (R, R*N, BB) 


Hızlı Skate 

500 m (R) 
KI) 
Bayrak Yarışı (R) 


Artistik Buz Kayağı (R) 
Skeleton (R, BB) 
ş Bobsleigh (R, BB) 
i Buz Hokeyi (R, R*N) 
Curling (R) 
Hayali Kayak Cross (R, R*N, BB) 
Hayali Snowboard Cross (R, R*N, BB) 


anda aynı 
yöne yatması 
önemli. 


* Ri Remote, R*N; Remote ve Nunchuk 
BB: Denge Tahtası 


herkesin aynı 


(İ Burak Berk 


rahatsız bir durum yaratıyor açıkçası ama sorun 
Wii Denge Tahtası üzerinde bu şekilde durmak 
değil, kafanı kaldırarak sürekli TV'ye bakmak 
zorunda olmak. Ciddi bir boyun ağrısına hazır 
olun! 

Wii Remote'ları kayak batonları gibi 
kullandığınız oyunların tamamı çok zevkli. Tüm 
bu oyunların kontrolleri çok hassas hazırlanmış. 
Denge ve hızı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. 
Özellikle kısa parkurlu yarışmalarda heyecan 
had sahaya çıkıyor. 

Çok oyunculu modlarda da oyun ciddi bir 
eğlence kaynağı. Örneğin 4 kişilik bobsleigh'da 
dört oyuncu elinizde Wii Remote'ları dikey 
tutarak başlıyorsunuz. Önce Wii Remote'ları 
sallayarak bobsleigh'ı itmek zorundasınız. Daha 
sonra A tuşuna basarak içine atlıyorsunuz ve 
bobsleigh parkuruna göre dik tutmaya devam 
ettiğiniz Wii Remote'u sağa sola eğerek 
bobsleigh'ı yönlendiriyorsunuz. Burada en 
büyük özellikle 4 kişinin de bu hareketleri aynı 
anda yapma zorunluluğu - ki bu çok zevkli çok 
oyunculu anlar yaratıyor. 

Olimpiyat sporları ve hayal sporlar dışında 
oyunda olimpiyatlarla ya da spor ile ilgili 
olmayan parti mini oyunları da bulunuyor; 
Balloon Attack: Bu oyunda dört kişi ekrandaki 
hedeflerimizi yöneterek balon patlatıyoruz. 
Kulağa basit gibi geliyor ama pek çok ilginç 
power-up ile süslendiği için oldukça zevkli 
oluyor. Dört kişi oynandığında ekranda tam bir 
curcuna yaşanıyor. 

Wheel Challenge: Çark çevirerek puanlar 
topladığımız bir oyun. Diğerlerine göre oldukça 
basit. Takımlar halinde birbirimize karşı oyunlar 
oynayarak puanlar alıp çark çevirip puan toplu- 
yoruz. 

Panel Flip: 6x6 bir alanda zıplayarak kareleri 
kendi rengimize dönüştürmeye çalıştığımız bir 
oyun. Önce çeşitli spor oyunları oynayarak 
puan topluyor, sonra da topladığımız puana 
göre zıplayıp kareleri rengimize çeviriyoruz. 

Oyunda oldukça güzel bir alışveriş ekranı 
bulunuyor. Topladığımız puanlarla buradan pek 
çok şey alıp oyunda açmamız mümkün. 
Örneğin oyundaki müzikleri açarak istediğimiz. 
zaman dinleyebiliyoruz. Spor dükkanında farklı 
snow board tasarımları alabiliyoruz. Butikte ise 
karakterlerimize pek çok farklı giysi alabiliriz. Bir 
de İngilizce bilenleerimize yönelik bir kütüphane 
bölümü var. Buradan da Olimpiyatlarla ilgili 
çeşitli sorular ve yanıtlarını satın alabiliyoruz. 

Genel olarak hem aktivite çeşitliliği, hem de 
karakter çeşitliliği olarak Winter Olympics çok 
doyurucu bir oyun. Ciddi sporların yanında 
hayali sporlar ve parti oyunları olması da büyük 
bir artı. Oyundaki dükkanlardaki herşeyi alıp 
bitirmek isteyeceğiniz için saatler süren oyun 
süresi sizi bekliyor olacak. 


Karar Vakti 


1 Fazlası ile çeşitli karakterler 
ve gizli karakterler! 

© Çeşitli sporlar, hayali sporlar 
ve parti oyunları 

© Dükkanlar sayesinde oyunu 
bitirmek oldukça zaman 
alacak 

Keşke Denge Tahtası ile 
birlikte satılsaydı! 


Karar Her Wii 
severin arşivinde olması 
gerekir. 


> 
«Tür: RPG” a Genki e yayıncı: Disney «WE: Var 4 Burak Berk 
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SPECTROBES: ORIGINS 


Spectrobes serisi 
artık vazgeçilmezler 
arasında 


Spectrobes serisi ilk çıktığında, açıkça 
söylemek gerekirse, bir Pokemon kopyası 
ile karşılaştığımızı düşündük. Pokemon 
yakalamak yerine kazılar yapıyor ve toprak 
altında kalmış Spectrobe yaratıklarını 
buluyor, sonra da ses dalgaları ile onları 
uyandırıyor, uzaylık istilacı yaratıklara karşı 
dövüştürüyorduk. Bu konsept fazlası ile bize 
Pokemon'u andırıyordu. Ancak seri ilerle- 3 
| dikçe Spectrobes kendi başına bir hayat 
kazandı ve kendini diğer Pokemon türevle- 
rinden uzaklaştırmayı başardı. 

Genelde çocuklara yönelik oyunlarda biraz 
baştan savmacılık seçilebilir. Eğer Nintendo 
gibi firmaların ürettiği oyunlardan değilse 
çocuk oyunları renkli, eğlenceli bunun — 


— dur 3 
yanında bol bol bug'lı ve sorunlu olur. |. N boyutlu dünya ve 
Origins'in çocuklara yönelik olduğu her mm ğ gerçek-zamanlı 


halinden belli ancak bunun yanında bir de N savaşlar... 
çok iyi bir işçiliği var. Kontroller çok iyi işliyor ç z 
ve savaşlar oldukça tatmin edici. Tabiki 

| elimizde 100-saatlik bir RPG epik senaryosu 

| yok. Bunun yerine bir erkek bir de kız karak- 
terimiz, keşfedilecek gezegenlerimiz, bulu- 
nacak ve kurtarılacak Spectrobes 
fosillerimiz ve onların sayesinde alt edilecek 
yaratıklarımız var. 

A tuşu ile elimizdeki silah ile saldırı 
yapıyoruz. Wii Remote'u sallayarak daha 
kuvvetli saldırılar yapmamız mümkün. 
Spectrobe'unuz yanınızdayken biraz daha 
fazla hareket yapabilirsiniz. Spectrobes 
kendi başına hareket edebilir ya da belli 
hareketlerde size bağlı dövüşebilir. 
Yanınızda gezdirdiğiniz Spectrobe'un ele- 
mental zayıflıkları ve güçleri var. (Tıpkı m r 
Pokemon gibi.) Yani bu demekki mümkün - © ğe ei 
olduğunca çok farklı durum için mümkün ç ji eee 

olduğunca çok Spectrobe keşfetmelisiniz. 0 TA harabelere götü- 
Böylece bulduğunuz Spectrobe'ları uzay | 4 

geminizi yükleyebilir ve keşfettiğiniz yerlerde 
karşılaşacağınız farklı yaratıklara hazır ola- 
bilirsiniz. 

Oyunun RPG özelliği hem karakterinizin 
hem de Spectrobe'ların zaman içinde kuv- 
vetlenmesinden geliyor. Dünyada gezerken 
Spectrobe'unuzu ulaşılması zor eşyalara ve 
düğmelere de gönderebilirsiniz ama buna i F 
rağmen oyunda çok fazla bulmaca özelliği Bi Etkili ve kolay kontroller Eş N 
yok. Aslında yaratılan dünyaya ve j5 les Gl K 
genişliğine baktığımızda bunun bir eksik | e Her oyunda kendini 
olduğunu söyleyebiliriz. İ geliştiren birdünyave 

Wii'nin kontrolleri oyun ile adeta | oyun şekli 
bütünleşmiş, hatta beklediğimizden çok Bi Dünyanın genişliğine göre 
daha iyi işliyor. Origins bu anlamda sizi de senaryo ve bulmacalar az 
| memnun edici şekilde şaşırtacak. Eğer 
dünyaya biraz daha bulmaca ve senaryo 
koysalardı bu oyun kusursuz bir puan alma 
yolunda yükselebilirdi. 


SpöĞEBE in 
kazmak oyunun 

| en zevkli 

| bölümlerinden. 


EM 


ii — 


| Son Karar: Disney'in 
| gittikçe yükselen bu o 
| serisini takibe alın Ye 


t. Spor mu” Sevdik mi? E 


Tür: Spor? > Yapımcı-Yayımcı: SEGA > Wi-Fi: Yok > Çok Oyuncu: 1-4 7 
« 


1? 


seçebileceğimiz 


i karakterler de 


hızlanma bölümü 
dışında bir yarış oyununa benziyor. 


Uluslararası çamurda kayma! Ali-Star mobilya 
yarışı? Peynir yuvarlama dünya kupasıl? Ton 
balığı fırlatma”1? Extreme ütü yapmal?171 Hayır 
aklımızı kaçırmadık, bu sporların hepsini. 
SEGA'nın çılgın oyunu Wacky World of 
Sports'ta yapabilirsiniz. 

Üstelik ister inanın ister inanmayın bu 
sporların hepsi gerçek! Örneğin tepeden peynir 
yuvarlama yarışını daha önceden duymuş ve 
TV'lerde garip haberler kuşağında izlemiştik. 
Ancak diğer sporların bir kısmını ilk kez duyu- 
yoruz ve hayretler içinde bakıyoruz. Örneğin 
Avusturalya'da ton balığı fırlatma sporunun 
yaygın olduğunu biliyor muydunuz? Extreme 
ütü yapma ise 1995'de Leicester'da bulunmuş 
ve popülerliği gittikçe artan bir aktivite. Bu akti- 
vitede insanlar dağ yamaçlarında, su altında, 
uçurumlarda ve paraşütle atlarken ütü 
yapıyorlar! Bize inanmıyorsanız 
www.extremeironing.com adresine gidin ya da 
Google'da "Extreme Ironing" diye aratın. 


oldukça komik. 


1 Nasıl yani, bu ünlü 
Avusturalyalı sporu duymadınız mı? 


imiz çılgın 
sporlardan biri de çimen 
biçme, 


yarışlar ve uluslararası çamurda kaymanın 
gerçek olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. 
En son buz golfü şampiyonası Uummannag, 
Grönland'da yapılmış ve 20 yarışma -50 
derecede yarışmışlar. 

Biraz da oyunu anlatmak gerekirse bugüne 
kadar gördüğümüz pek çok kontrol şeklini bir 
araya getiren eğlenceli bir spor kompilasyonu 
ile karşı karşıyayız. Mobilya yarışında ve çamur 
kaymasında Remote'u direksiyon gibi tutuyoruz. 
(Mario Kart'ı düşünün). Golf oyununda golf 
sopası gibi tutarken (Wii Sports'u düşünün), ton 
balığı fırlatmada hızla çevirmemiz gerekiyor 
(Rayman Raving Rabbids 1 - inek fırlatma). 
Oyunun kontrolleri etkin ve basit, Ancak oyunun 
esas özelliği içeriğinde, komikliğinde ve 
eğlencesinde yatıyor. Çok oyunculu versiyonları 
da oldukça zevkli. Parti oyunları severler için 
vazgeçilmez bir seçenek olacağından eminiz. 


Buz golfu, arabanızın mobilya şeklinde olduğu 


Burak Berk l 


TM 


ww cem 4, Com Y 
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Kolay kontroller 
Zevkli karakterler, 
benzersiz spor dalları 
Çok oyuncu özellikleri 

Bİ Daha fazla spor dalı 
olmalıydı! 


Çılgın bir parti 
oyunu, arkadaşlar boyu 
eğlence! 


| 


mİ, 


LET'STAP 


Tür: Mini Oyun > Yapımcı: Prope > Yayıncı: SEGA > Wi-Fi: Yok o Oğuzhan Maraba 


Lets La Eğlenceye vurun! 


Wiimote'u yerine geçmediği cisim kalmadı. 
Kılıç, tabanca, tenis raketi, golf sopası derken 
çeşit çeşit kullanılışını gördük. Hepsi kendi 
çapında yaratıcı ancak hiçbiri Let's Tap kadar 
ilginç bir fikirle gelmemişti. Prope firmasından 
(başında Sonic ve NiGHTS'ın arkasındaki kişi 
olan Yuji Naka var) çıkan bu fikir sayesinde 
Wiimote'a dokunmanıza gerek kalmadan, 
sadece düz bir zemine elinizle vuruşlar yaparak 
oyunu oynayabiliyorsunuz. Firmanın 
söylediğine göre ilk oyunları olan Let's Tap pen- 
guenler tarafından bile rahatça oynanabilecek 
bir oyun 

Rahatça oynamak için Wiimote'u bir kutunun 
üstüne yüzüstü yerleştirmeniz gerekiyor. 
Sarsılmayacak herhangi düz bir kutu işinizi 
görür. Benim yaptığım uzun süreli deneylerden 
sonra, en rahat kutunun DVD kutuları olduğunu 
fark ettim (isteyen oyunun kendi kutusunu da 
kullanabilir). Her vuruşunuzun şiddeti ve anının 
ne kadar doğru aktarılacağı kullanacağınız 
kutuya bağlı, siz de kendinizinkini bu uyarımı 
göz önünde bulundurarak seçin. 

Vurarak kontrol etme mekanizması oyunun 
menüsünde de işliyor. Seçimlerinizi diğer oyun- 
lardan alışık olduğunuz şekilde de yapabiliyor- 
sunuz, oyun boyunca alışkın olduğunuz 
şeylerden uzaklaşacaksınız, o nedenle menü- 
lerde kontrollere alışsanız iyi edersiniz. Tek 
vuruşla menüyü geziyorsunuz, iki kez 
vurursanız seçeneğe tıklamış oluyorsunuz, 
bilgisayar faresini iki elinizle kullanmaya 
benziyor. Kontrollere alıştıktan sonra kutuya 
vura vura oynayacağınız beş farklı mini 
oyundan birini seçebilirsiniz. 

Seçebileceğiniz oyunlardan ilki Tap Runner. 
Kısaca iki boyutlu engelli koşu yarışı 
diyebileceğimiz mini oyunda hafifçe ve sürekli 
vurarak çöp adamınızın koşmasını 
sağlıyorsunuz, zıplamasını istediğinizdeyse 
sertçe vuruyorsunuz. Önemli olan belli bir 
tempoda vurmak ve ekrana dikkat etmek, 
böylelikle çöp adamınızın başına bir şey 
gelmeden yarışı tamamlıyorsunuz. 
Arkadaşlarınızla yarışırken onların engellere 
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takıldığını, ip üstünde yürümeye çalıştıklarını 
veya koşmaya çalışırken yanlışlıkla sürekli 
zıplamalarını seyretmekse ayrı bir eğlenceli. 

Sırada Rhythm Tap var. Sadece vuruş 
yaptığınız Donkey Konga düşünün, işte size 
Rhythm Tap. Hafif, orta ve sert vuruşlar 
yaparak müziğin ritmine ayak uyduruyorsunuz. 
Defalarca oynayacağınız oyunda çok güzel 
müzikler var, bunlarda başarılı olduğunuz 
takdirde yeni müzikler de açılıp oynanmayı 
bekleyecek, toplamda yirmi müzik var. Yanınıza 
birilerini alıp beraber hoşça vakit geçirebilirsinz. 

Ardından Jenga tarzındaki Silent Blocks 
oyununa gelelim. Amaç bütün yığını devir- 
meden alabildiğiniz kadar parça almak. İlk 
vuruş parçayı seçiyor, sonra ne tarafa doğru 
iteceğinize karar verip parçayı çekmeye 
başlıyorsunuz, sakin davranmazsanız kule 
devriliyor. Alehemy modundaysa üç tane aynı 
renk beraber olduğunda yok olup başka bloğa 
dönüşüyor, altın bloğu oluşturana kadar 
oyununuz devam ediyor. Anlatılmaktan çok 
oynanacak bir oyun, denediğinizde daha iyi 
anlayacaksınız. 

Dördüncü oyunumuz, Nintendo'nun NES 
klasiği Balloon Fight'ı andıran Bubble Voyager, 
eskilerin hatırlayacağı (ufak bir bilgi, Balloon 
Fight sanal konsoldan indirilebilir) Balloon Trip 
modunun yeniden yapımı gibi. Zamanında 
balonlu karakter nasıl A tuşuna basış tempo- 
muzla hareket ettirdiyseniz şimdi de bu 
oyundaki robot tipli karakteri vurarak yönetiyor- 
sunuz. Nintendo'nun oyununun aksine Bubble 
Voyager kolay ama alışması zor bir oyun. Tek 
kişi oynamaktan sıkılıp birileriyle denemeyi 
seçerseniz birbirinize karşı savaşiyorsunuz. 

Son olarak oyun olduğunu söylemekle doğru 
söz edip etmediğimi hala kendime sorduğum 
Visualizer bulunuyor. Vurma mekanizmasıyla 
amaç gütmeden öylesine takıldığınız bu 
kısımda boş sayfayı boyayabilir, nehirde küçük 
dalgalar yapabilir, fişekler patlatabilir veya 
topları deliğe sokabilirsiniz. Art arda çeşitli 
vuruşların ekranda oluşturduğu farklı şekillerle 
uğraşmak bazen iyi stres attırabiliyor. 


e le ği 


ap Runner size 
eski tarz arcade ve 
platform oyunlarını 
hatırlatacak. 


ent Blocks > | 


Jenga oyununu i 


Genel olarak alternatif bir Wii Play ile karşı 
karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Let's Tap 
kontrol mekanizması, renkli görselleri ve güzel 
müzikleriyle onu geçiyor bile. Günün 
yorgunluğunu bir köşede dinlenerek geçirdiğiniz 
gibi diğer oyunları oynamaya ara verdiğinizde 
kafanızı dağıtacak oyun arıyorsanız, eve 
gelecek insanları eğlendirecek bir şey lazımsa 
gözden geçirin. Oynayacak kimseyi 
bulamazsanız, Prope'un söylediğini aklınızdan 
çıkarmayın, bulduğunuz penguenle keyifli daki- 


kalar geçirin. 


GÖ NİNTENDO 
Karar Vakti 


| 5 Kontrol mekanizması 

Eğlenceli mini oyunlar 

5 SEGA'nın yeni ve 
denenmemiş birşey yapma 
konusundaki cesareti 

B Oyun sayısı az. 


Son Karar: Yeni bir parti 
oyunu arıyorsanız 
gözden geçirin 


Şimdiye dek DSİWare'e gelen en iyi indirilebilir 
yazılım hiç kuşkusuz bu oldu. Flipnote Studio 
sayesinde DSi kullanıcıları kendi 
animasyonlarını (kısa çizgi filmlerini) 
hazırlayabiliyor. Bu yazılımın en çekici özel- 
liklerinden biri ücretsiz olması. Ödeme 
yapılmadan indirilen yazılımda yaptığınız ani- 
masyonlara renk ve ses ekleyebiliyorsunuz. 
Sesleri ister SD karttan, ister mikrofondan 
alabilirsiniz. Animasyon için kamerayı bile 
kullanıp kendi görüntünüzü siyah beyaz olarak 
sayfaya aktarabilirsiniz. Sayfa geçişlerinde 
kolaylık olsun diye bir önceki veya bir sonraki 
sayfaları transparan olarak görebilirsiniz. Bunun 
yanı sıra kopyalama, yapıştırma, kesme gibi 
kullanışlı seçenekler de mevcut. Yazılımın en 
müthiş özelliklerinden biri de yapılan 
animasyonların intemete gönderilebiliyor 
olması. Gönderdiğiniz animasyonlar 
flipnote.hatena.com adresine herkesin 
izleyebileceği şekilde ekleniyor. Yüz binlerce 
kullanıcının yaptığı animasyonları da DSİ üze- 
rinden internete bağlanıp izleyebilir, hatta 
D$i'dan yorum bile yapabilirsiniz. Japonya'da 
olduğu gibi önümüzdeki zamanlarda Flipnote 
Studio'nun geliştirilmiş versiyonu Avrupa için de 
çıkabilir. Her DSİ sahibi mutlaka bu ücretsiz 
yazılımı indirip denemeli 


DS“ 


Yeni DS modelinin artılarından biri hiç 
şüphesiz indirilebilir içerik. Wli'deki sistem 
esas alınarak oluşturulan DSiWare sistemi, 
konsolun kendi oyunları gibi olmayan, daha 
kısa, eğlencelik, fiyat olarak da ucuz 
oyunların ve bazi güzel yazılımların 
bulunduğu bir sistem. Sisteme girdiğinizde 
istediğiniz fiyat sınırında içerik arayıp, 
beğendiğinizi konsolunuza indiriyorsunuz. 
Ücretlendirme Wiware ile aynı, yani 
Nintendo Puanları kullanılıyor. DSiWare 
şimdilik Nintendo yapımları ağırlıklı, ileride 
diğer firmaların oyunları da sistem geliştikçe 
gelmeye başlayacaktır. Ama diğer firmalar 
gelmeden önce Nintendo'nun Japon oyun- 
culara sunduğu Game & Watch oyunlarının 
bir an önce gelmesini bekliyoruz. 


Tür: Animasyon > Yapımcı-Yayımcı: Nintendo 


Wi Kadir Çakır 


gizmeye çalıştık 
ama bu daha çok 
kızgın bir Mario 
oldu. 


Ücretsizl 
Müthiş kullanım kolaylığı 
İnternet özellikleri 

# Avrupa için geliştirilmiş 
versiyonunu bekliyoruz. 


s Her DSİ sahibi 
mutlaka bu ücretsiz 
yazılımı indirip denemeli 
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İİ MÜZE: NİNTENDODS. 
. MÜZE NİNTENDO DS 


New Super 
Mario Bros 


New Super Mario 
Bros, 20 yıllık Super 
Mario Bros efsaene- 
sine tamamen sadık kalınarak yapılan ve 
DS'in dokunmatik özelliklerini kullanan. 

klasik bir platform oyunudur. 


MORE 
BRAIN NE 


ig vreeeps. 


More Brain ;. 


$ 1 
Training ba 
Brain Training'in bu 

devam yazılımda kısa U 
Ve hızlı hafıza oyunları 

oynayın, beyninizi harekete geçirin ve 
sonra da rahatlamak için Sudoku oynayın. 
Bizce müthiş bir kombinasyon. 


ALL*TIME CLASSİC: 


42 Ali-Time 
Classics 


42 tane modası asla 
geçmeyecek kart, 
board, masa ve salon 
oyunu. Üstelik İntemet üzerinden dünyadaki 
herkesle karşılıklı oyun oynama imkanı. Her 
arşive gerekli bir oyun. 
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NİNTENDOEIS,. 


Nintendogs 


Dalmatians |, 
Şirin mi şirin köpek 


yavrularını DS'imizin e Me 
ekranında beslediği- 


miz bu oyunun başlangıç köpeklerine göre 


farklı sürümleri var: Dalmatians, Chihuahua, 


Daschund ve Labrador. 


Tetris DS 


Tetris DS, DS'in yete- İli 


oyun modlarıyla 

Tetris'i daha önce 

oynamış olanlar için bile şaşırtıcı özellikler 
içeriyor. Ayrıca İnternet'ten dünyadaki 
insanlarla birlikte oynayabilirsiniz. 


a m. 
ike ar 


Mario Kart 
DS 


Nintendo DS için çıkan 
ve İnternet üzerinden 
Wi-Fi ile ücretsiz. 
oynanabilen ilk oyun olan Mario Kart DS 
Nintendo'nun tüm karakterlerinin bir arada 
bulabileceğimiz eğlenceli bir yarış oyunu. 


Brain 


Training 
Artık bu oyunu 
açıklamamıza 
gerek var mı? Brain 
Training bir nöroloji profesörünce üretildi ve 
kullanıcıların zekalarını keşkinleştiren eg- 
zersizleri içeriyor. 


Ga 
g 
Artık evde dünya Siz < 
mutfağını deneme- bu “ 
meniz için bir neden “Bal © İİ © (OKT 


kalmadı. 245 tarif içeren Cooking Guide, 
uygulamalı adım adım yemek yapma reh- 
berleri ile Nintendo DS'te, 


Cooking 
Guide 


The Legend 
of Zelda: 
Phantom 
Hourglass 


Link'in bugüne kadar çıkmış en iyi 
macerası. Macera tutkunlarının 
kaçırmaması gerekli. 


Rhythm 


Paradise 
Bugüne kadarki. 
tüm müzik ve ritim 
oyunlarını unutun. 
Bu çılgın Japon icadı oyunda ritim ve > müzik 
duygularınız sonuna kadar sınanacak. 
Oldukça zor olduğunu da söyleyelim. 


NİNTENDOEIS, 


Marib&ulgi 
Partners in 
Time 

Mario & Luigi RPG 
serisinin bu ikinci oyununda macera, 


aksiyon ve RPG türleri bir arada, Bebek 
Mario ve bebek Luigi karakterleri de cabası! 


Mario vs 
Donkey 
Kong 2 


Mario'nun DS'te 
Donkey Kong'a karşı verdiği zeka mücade- 
lesi. Lemmings'i andıran oyunda kendi 
bölümlerinizi de tasarlayabilirsiniz. 


GEN 
üns VİLLAGE Li 


NINTENDORIS, © 


Prof.Layton yâ 
and the 
Curious 
Village 


Pek çok çeşit bulmacanın ve zevkli bir 


senaryonun bir araya geldiği bir zeka oyunu. 
DS'in en sevilen oyunlarından... 


NİNTENDORIS, 


Elite Beat 


Agents 

Elite Beat Agents 
eğlenceli senaryoları, 
müthiş karakterleri ve 
zevkli oynanışı ile dikkat çekiyor. Müzikleri 
daha popüler seçilmiş olsaydı çok daha 
büyük bir hit olabilirdi. 


| Ucundan Dönenler | 


İ Magic Made Fun 
| PASI ADE Müthiş bir aile 
eğlencesi, Şaşırtıcı 
ilüzyon numaraları 
yapmanızı sağlayan bu 
oyun bir deste kart ile 
birlikte geliyor. 


Super Mario 84 DS 
Mario'nun ilk 3 boyutlu 
macerası ve dünya tari- 
© hinin ilk 3 boyutlu 
oyunlarından birinin DS 
uyarlaması, Bugün bile 
hala bir klasik 


Pokemon 


Diamond 
Tüm DS sahiplerinin 
en az bir Pokemon 
oyunu oynamış 
olması gerekiyor. Bunun için size Diamon'i 
ya da kardeşi olan Pearl'ü öneriyoruz. 
Bağımlılık yapar, uyarmadı demeyin! 


Metroid 
Prime 
Hunters 


DS'imizle online FPS 
oynayabileceğimiz bu Metrold oyunu 
grafikleri ile de öne çıkıyor. Samus dışında 
müthiş karakterler içeriyor. 


Advance Wars DS 
Oldukça gelişmiş bir 
strateji oyunu. Yeni 
başlayanlar için ideal 
değil. Karakterleri 
anime kalitesinde ve 
unutulmaz. 


Castlevania : DoS 
Ünlü Castlevania seri- 
sinin DS uyarlaması. 
En iyi 2D platform ve 
aksiyon oyunlarından 
biri. 
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Zili 


NINTENDOEJS, 


Paint by DS 

DS'inizin ekranını ve kalemini kullanarak 
çizimler ve boyamalar yaptığınız bu oyunda 
hazır renklendirmeler kadar kendi özgür 
resimlerinizi de yaratabilirsiniz. Bazı mini 
oyunlar da mevcut. 


Minik bayanlar için "trendy" bir se 


ai 
gi 
3 
2 
ö 
ğ 
z 
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Tinkerbell 


Disney'in Tinkerbell karakteri beyaz 
perdenin ardından DS ekranlarına da 
döndü. Oyun oynadıkça senaryoyu 
ilerlettiğimiz pek çok mini oyundan oluşuyor. 
Grafiklerinin bir Pixar filmi kalitesinde 
olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. 


NNTENEDS, 


My Dress Up 

Oxygen Games'in kız oyunculara yönelik 
"My" serisinden bir moda oyunu. Kendi 
giysilerinizi ve kreasyonlarını 
yaratabileceğiniz oyunda yüzlerce giysi ve 
aksesuar mevcut. Yaratımlarınızı sak- 
layarak kendi küçük moda dükkanınızı 
tanzim edebilirsiniz. 
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etikleyen oyunlar... 


GR 


Jam Sessions 

Şaşırtıcı derecede gerçekçi bir gitar simü- 
lasyonu. Kullanımını öğrendiğinizde ve DS" 
inizi güzel bir ses çıkışına bağladığınızda 
gitara ihtiyacınız artık olmayacak. Hazır 
şarkı notaları ile becerinizi sınayabilirsiniz. 


PDS. 


NİNTENDD) 


farklı temalardaki pek çok mini oyunun bir 
araya geldiği bu toplama Bratz karakterlerini 
başrollerde görüyoruz. Oyunda ayrıca ka- 
rakterlerin gezerek senaryoda ilerledikleri 
bölümler bulunuyor. 


My Secret Diary 

Kendi şifrenizle kilitleyebileceğiniz bir günlük 
yaratabileceğiniz bu oyunda günlüğünüze 
yazılar yazabilir, resimler çizebilir ya da 
fotoğraf ekleyebilirsiniz. Geleceğe yönelik 
planlarınızı tutabileceğiniz bir bölüm de 
mevcut. 


Electroplankton 
Electroplankton bir etkileşimli sanat 
oyunudur. Japon sanatçı Toshio MWai 
tarafından geliştirilen oyun, parlak renklere 
sahip ve suda yaşayan yaratıkları kulla- 
narak müzik yapabileceğiniz bir yazılımdır. 


çki / 


Lİ 


NINTENDORIS, 


a - mi 
Imagine Figure Skater 
Imagine Figure Skater oyuncuları dünyaca 
ünlü bir patencinin yerine koyuyor. 
Yarattığınız patencinin her ayrıntısı ile 
ilgilenebileceğiniz gibi pek çok yarışmaya 
katılabiliyorsunuz. Yarışmalar ritim tutturma 


üzerine. 


My Make Up 

Oxygen Games'in bu üçlemesinin son 
oyununda makyaj öğrenebiliriz. Oyun içinde 
tasarlanan tiplere en doğru makyajı 
yapmamız gerekiyor. Gerekirse kendimize 
benzer bir tip de yaratabilir ve farklı 
makyajların kendimizde nasıl durduğunu da 
bakabiliriz. 


EL 


Super Princess Peach 
Mario'nun kaçırıldığı ve Peach'in başrolde 
olduğu ilk ve tek oyun. 


NİNTENDOPJS, 


Lock's Guest 
Geçtiğimiz E3'te ödülleri toplamış, benzersiz 
bir strateji oyunu. 


NİNTENDOEJS, 


Ace Attorney: Apollo J. 
Apollo Justice ülkemizde kendinden önceki 
Phoenix Wright kadar ilgi görmedi. 


g 
9 
z 
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Etrian Odyssey 
DS'teki en görkemli RPG'lerden biri, Etrian 
dünyasının Japonya dışındaki ilk versiyonu. 


4 ğüEkeHELİ 


Müthiş karakterleri ve sporları ile size DS 
ekranınızı kırdırtabilir! 


NİNTENDOEJS, 


Harvest Moon: loH 
Şirin görünümü ama zor oynanışı ile ilginç 
bir çiftlik simülasyonu. 


NINTENDOPJS, 


Pictoimage 
Bu resim/bulmaca oyunu hem tek kişilik 
hem de Wi-Fi özellikleri ile dikkat çekiyor. 


NINTENDOEJS,. © 


Fire Emblem 
Nintendo'nun RPG/Strateji serisi DS'teki en 
zevkli oyunlardan biri. 


MCF: MillionHeir 
Zevkli Flash "eşya bulma" oyunlarının 
DS'teki zevkli versiyonu. 


Wii versiyonuna benzemeyen çok zevkli 
bir RPG ve macera oyunu. 


NINTENDOPIS, (8) 


Worms Open Warfare 2 
Tek kişilik modu biraz zayıf kalsa da Wi-Fi 
özellikleri öne çıkıyor. 


NİNTENDOEJS, 


Resident Evil DS 


Korkuyu DS ekranına taşıyan bu oyunda 
amacımız bir malikaneden sağ çıkmak. 
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Resört 
pa 
Wii-Sports 
Resort 


Wii Sports'un bu 
görkemli devam 
oyunu Wii Motion. 


A 


Plus aparatı ile birlikte satılıyor. Her Wii 
sahibi mutlaka denemeli! 


Bros Brawl 
Hem Wii'nin hem de 
oyun dünyasının en iyi dövüş oyunu. Pek 
çok süpriz karakter sizi bekliyor! 


Zelda 


Twilight 
Princess 


Wi'nin en güzel 
macera oyunu Zelda'nın bugüne kadarki en 
detaylı hikayesinden oluşuyor. Mutlaka 
oynanmalı! 


İĞNNTENDOCU |70 


Best of Wii 


gWiifit 
Wii Fit 


Oyun dünyasını 
değiştiren Wii Fit 
normalde oyunlara 
uzak duran bayanları | mr —ummm 
da konsolların başına 

topladı. Yakında Wii Fit Plus ile yenilenecek 
oyun Wii Denge Tahtası ile birlikte satılıyor. 


da 
Punch-Out! 


Nintendo'nun sevilen 
boks oyununun Wii 
versiyonu pek çok 
unutulmaz karakteri 
yeniden ekranlarımıza 
taşıyor. Bu arcade, bulmaca ve zamanlama 
oyunu oldukça komik öğeler de içeriyor. 


Metroid 
Prime 


Trilogy 

Üç Metroid Prime 
oyununu bir araya getiren bu müthiş FPS 
üçlemesi uygun fiyatı ile dikkati çekiyor. 


Super 
Mario 
Galaxy 


Dünya tarihinin en 

zevkli platform oyunu uzaya çıkıyor! 
Mario'nun bugüne kadarki en güzel 
macerası... 


B 4 
MadWorld 


Wi'nin en şiddetli 
oyunu sadece üç 
renkten oluşuyor; 
siyah, beyaz ve kan ja 
için kırmızı! 18 n 
yaşından küçüklere kesinlikle önermiyoruz. 


Wario Ware 
Smooth 
Moves 


Wii Remote'un hareket 

özelliklerini en çılgın şekillerde kullanan bu 
mini oyun toplaması Wario oyunlarının 
komedi anlayışını içeriyor. 


Mario Kart 
Wii 
Onlarca Nintendo 

karakteri ve her birine 7 

özel araba, motorsiklet 

gibi araçlarla çılgın pistlerde yarışın. Wi-Fi 
özellikleri ile dünya ile yarışabilirsiniz. 


a 


Wario Land 
Shake 


Dimension 
Wii ekranlarındaki bu 
2 boyutlu platform 
oyununda Wario başrolde. Wii Remote'u 
çılgınca sallamaya hazır olun! 


Wil Music 
Nintendo'dan müthiş. 
bir performans! 60'tan 
fazla enstrümanı 
sadece Wii'nin 
kumandalarını kullanarak çalabili 
müzik videolarınızı oluşturabilirsiniz. 


Wi'deki en iyi grafikli 
oyunlardan biri olan 
The Condutt alışıldık 
FPS beklentilerini 


karşılıyor. 
Düşmanlarının benzerliği ie eleştirilse de 
konsoldaki FPS açığını kapıyabiliyor. 


Endles 

Ocean 

Okyanusta dalarak 

deniz altı hayvanlarını 

keşfetmek, saklı 

hazineleri bulmak ve müthiş fotoğraflar 


çekmek ilginizi çekiyor mu? Terapi amaçlı 
bulundurulması gereken bir oyun. 


Ekstra bir kumanda ile gelen 
bir "tanıtım" oyunu olduğunu 
düşünüyorsanız oldukça fazla 
eğlenceyi kaçırıyorsunuz 
demektir. 


Wii Zapper ile birlikte gelen bu 
oyun Wi Play gibi bir tanıtım 
oyunundan çok öte. Zelda 
dünyasında geçen oyunda 3 
farklı mod var. 


Resident 


Evil 4 

Korku türünün 
tartışmasız en iyi 
oyunlarından biri olan 
Resident Evil 4, Wii'de kendine has kon- 
trollerle sizi korkunun daha çok içine 
sokuyor. 


Paper 
Mario 


Mario'nun en komik 
maceralarından biri. 
2 ve 3 boyutlu platform oyunları arasında 
yaratıcı bir geçiş. 


Tüm Nintendo karakterlerini 
içeren bu mini oyun fırtınasını 
listeden uzak tutan tek şey 
oyunu yavaşlatan ara 
diyalogları. 


y Brain Acade W 
Çeşitli zevkli zeka oyunları 
içeren Big Brain Academy DS 
versiyonu açık ara daha iyi 
olduğu için Wi listesine 
giremedi. 


71ığ 


İN 
Minik bayanlar için "trendy" bir seçki 


Barogue No More Heroes 

'Wii'deki RPG örneklerinden ilki. Barogue İkincisi yolda olan Wi'nin ilk “yetişkin” 
özellikle el konsolu kullanıcılarının yakından oyunlarından. No More Heroes içeriği kadar 
bildiği J-RPG janrının Wii'ye taşınmış hali. grafik stili ile de dikkat çekti. 


BROTHERS 
'IN'ARMS: 
(DOUBLE TIME 


Resident Evil Umbrella Brothers in Arms 

Chronicles Double Time 

Wii Zapper aparatı ile uyumlu olan bu oyun En iyi İkinci Dünya Savaşı oyunlarından biri 
| da "on-rails" sistemi ile ilerliyor. Nişancılıkta olan Brothers in Arms'ın bu setinde Road to 

ustaysanız tam size göre. Hill 30 ve Earned in Blood sürümleri bir. 


araya geliyor. 
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Disney Princess Hannah Montana SING IT: HSM3 


i pi Disney Sing It serisinden Pop Hits raflarda 
Enchanted Journey Spotlight World Tour yerini alirken SING (T'in a kiversiy onlar 
Dört prensesten birini seçerek macera dolu Filmi, üçüncü sezonu ve film oyunu gelmiş olan HSM, HSM3 ve Sing Itl'i bir daha 
bir dünyaya adım atın. Oyun platform ve olmasına rağmen Hannah'ın farklı şehirleri oynamak gerekiyor. Hepsinin mikrofon. 
macera türünü harmanlıyor. gezerek konserler verdiği bu oyun hediyeli versiyonlarının olduğunu da belirte- 

kaçırılmamalı. im. 


> 


House of the Dea 


Overkill 

Zombi avladığımız bu oyun "on-rails" 
sistemi ile ilerliyor. Karakterleri ve B-film. 
havası oyunu oldukça zevkli kılıyor. 


Smackdown vs Raw 
2009 


Ülkemiz TV'lerinde de yayınlanan Smack. 
Down vs Raw şov güreşlerinin Wii versiyonu 
da en az TV'de izlemek kadar eğlenceli. 


Korsan olmak isteyen bir çocuk ile çana Disney'in bu "güvenli" müzik oyunu Belki kontrollerinin karışıklığı nedeni ile 
çılgın maceraları. Bu çocuksu görünüm Band kadar çekici gelmemiş olabilir oysaki alışıldığında müthiş bir aksiyon oyunu. 
altında fazlasıyla zor bir bulmaca oyunu var. kalitesi oldukça üst düzeyde, 'Wii'deki yegane "gizlilik" oyunlarından. 


dönüşebilen ve uçabilen altın bir maymunun çoğularına göre Guitar Hero ya da Rock birçok oyuncuyu itti, oysaki Tenchu 4 bir kez | 
| 
l 


Wii Sports golfün gölgesinde kalmış olabilir Game Cube'ün ülkemizde yeterince yaygın Belki çok fazla beklenti yaratmıştı, belki de 
ancak bu anime stilindeki golf oyunu çok olmamasından gerek Pikmik oyunlarının grafiklerinden dolayı çok eleştiri gördü, oysa 
oyunculu özellikleri ile de öne çıkıyordu. Wii'deki versiyonları bizce çok daha fazla ki biraz abartılı da olsa Disaster'ın güzel bir 
Mutlaka öneriyoruz. ilgiyi hakeder nitelikteydi. senaryosu ve akıcı oynanabilirliği vardı 


'Wii'deki en iyi savaş oyunu. Çok oyunculu Henüz çıkmasından yana çok zaman Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu kadar basit 
modları müthiş! Belki biraz çocuksu olan geçmedi ancak Another Code R'ın çok daha bir konsol oyunu olabilir mi? Oysaki Wii 
grafikleri ciddi oyuncuları bu oyundan uzak fazla ilgi hakettiği bir gerçek. Zevkli bir Chess online satranç oynama konusunda 
tuttu. Ne kaçırdıklarını bilmiyorlar! macera ve gizem oyunu. en basit ve en güzel grafikli seçenek. 


Biraz geliştirilmiş bir Game Cube oyunu İsminin içinde "aile oyunu" geçtiği için Wii Ülkemizde Naruto hayranlarının sayısı az. 
olduğu eleştirilerine maruz kaldı ve büyük Denge Tahtasını kullanan bu zevkli kayak olmalı ki bu zevkli dövüş oyunu hakettiği 
ölçüde haklılardı. Ancak bu oyun eğlence oyununu hep es geçtik. ilgiyi görmedi. Şimdilerde ikinci oyunu da 
anlamında bir şansı hakediyor. raflarda, 


731ğ 


REHBER / HİLE 


GLASS JOE 
| En kolay rakip. Elleri 
aşağıdayken yüzüne 
vurun. Elleri yukarıdayken 
midesine vurun. Arkaya 
çekildiğinde tam geri 
dönerken vurup Yıldız. 
kazanın. 


VON KAİSER 
Glass Joe'dan biraz daha 

| zor olsa da Von Kaiser ile 

| de sorun yaşamayacak- 
sınız. Yere vurduğunda 
geri çekilin ve yumruğunu 
attıktan sonra siz de 
yumruk atın. "Mommy” 

j dediğinde yüzüne vurup 

| yıldız kazanın. 


DISCO KID 

Tüm yumrukları sağa 
kaçarak savuşturulabilir. 
Zamanlamasını öğrenin 
ve sürekli sağa kaçın. 
Dans etmesi zaman 
zaman kafanızı 
karıştırabilir. 


KING HIPPO 
Ellerini kaldırıp 
ağzını açtığında 
yüzüne vurun. Bunu 
yaptığınızda şortu 
düşecektir, onu geri 
çekene kadar 
mümkün olduğunca 
yumruk atın. 


PISTON 
HONDO 


Kaşlarını hareket 
ettirdiğinde yumruk 
atacak demektir. Hemen 
suratına yumruk atın. 
Özel saldırısından, 
korunmak için 3 düz, 1 
sağ savunma yapın. 
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Punch-Ou 


/ 


Sakın korkma Mac 
Artık tüm rakiplerin 
nasıl alt edeceğini 

biliyorsun 


BEAR 
HUGGER 


Dilini çıkardığında hemen 
suratına vurun. Size 
sarılmak için geldiğinde 
("need a hug?" diyecek) 
hemen eğilin ve yumruk 
atarak sersemletin. 


GREAT TIGER 
Türbanındaki elmas 
parladığında yumruk 
atacak demektir. Hemen 
kaçının. İkiye ayrıldığında 
transparan olan 
versiyonundan 
korunmanıza gerek yok. 


DON e“ BALD BULL 

İİ, BaldBulllun yumrukların- 
FLAMENCO dan kaçınmaya çalışın. 
Sola gittiğinde çokaz Geri çekilip burnundan 
bekleyip kaçının. "Toro 4 solurken hazırlanın, tam 


diye bağırdığında hemen 
kaçının. "Uno, dos, tres" 
dediğinde üst üste dört 


üzerinize koşarken 
Vücuduna bir yumrukla 
saldırısını kesin. 


yumruktan 

kaçınmalısınız. 
SUPER MACHO 

ARAN RYAN MAN 


Aran Ryan'dan kaçınmak 
yerine saldırılarından 
hemen önce karşı yumruk 
atmalısınız. Bu şekilde 
devam ederek onu yene- 


Sonlarda ortaya çıkmasına 
rağmen aslında oldukça 
kolay bir rakip. Kaslarını 
gösterirken kaçınmalısınız. 
"Super Macho Man" 


- i 
MR SANDMAN 
Şampiyon oldukça Zor. 
Yumrukları çok hızlı 


bilirsiniz. hareketini yaptığında üç 
kez kaçının ve sonra 
yumruk atın. 

SODA 

POPINSKI 

Aparkatları çok kuvvetli- 

dir, mutlaka olduğundan kaçınmakta 


zorlanacaksınız. En iyi 
strateji hareketlenmeye 
başladığı anda 
kaçınmaktır. Geriye 
çekildiğinde üç kez üst 
üste kaçının. Kolay gelsin! 


kaçınmalısınız. Soda 
içmeye çalıştığında 
hemen sol yumrukla 
elinden atın yoksa 
sağlığı dolacaktır. 


Grand Theft Auto: 


Büyü Kombinasyonları 


Fire Fire 
Fira Fire Fire 
Firaga Fire Fire Fire 
. Firaja Fire Fire Fire Fire 
Final Fantasy Blizzard Blizzard 


Blizzara Blizzard Blizzard 


Blizzaga Blizzard Blizzard Blizzard 
C O ge S O Blizzaja Blizzard Blizzard Blizzard Blizzard 
Thunder Thunder 
Thundara o Thunder Thunder 


. 
Thundaga Thunder Thunder Thunder 
Thundaja (— Thunder Thunder Thunder Thunder 


Cure Cure 
Ekibe Katılabilecek Karakterler Cura Cure Cure 
Gerard: Oyunu zor veya çok zor modda Curaga © Cure Cure Cure 
oynamanız ve 1000 yaratık öldürmüş olmanız Curaja Cure Cure Cure Cure 
gerekir. Haritada ormanın yakınında bulun ve Raise Raise 
onunla konuşun Araise Raise Raise 
Aline: Library bölümünün üçüncüsünü bitirdik- Clear Clear 
ten sonra onu içerde bulabilirsiniz. Onunla ilk Cleara Clear Clear 
konuştuğunuzda Monster Mash 2 görevi Clearaga ( ClearClear Clear 
açılacak. Görevi yaptıktan sonra tekrar Clearaja O Clear Clear Clear Clear 
konuşun. Ouake Fire Raise 
Uruha: Normal modda son bölümü bitirdikten Guakga © Fire Fire Ralse Raise 
sonra onunla kasabada konuşun. Daha sonra Gravity Blizzard Raise 
onu köyün yakınlarında gizlenmiş olarak Graviga © Blizzard Blizzard Raise Raise 
bulacaksınız. Saklandığı noktaya büyü yapın. Bio Thunder Raise 
AAmenhart: Bütün kartları toplayın ve onu Bioga Thunder Thunder Raise Raise 
Tower adlı bölüm açıldığında kartlarla mini oyun © Holy Cure Raise 
oynadığınız yerde bulun. Holyga Cure Cure Raise Raise 
Del Dee: Ruins bölümünün ikincisini Barrier Fire Clear 
bitirdiğinizde kasabada bulacaksınız. Ona 5000 O Barrierga (Fire Fire Clear Clear 
ği gil verdiğiniz takdirde ekibe katabilirsiniz. Slow Blizzard Clear 
Koo El: Zor veya çok zor modda, tek kişilik Slowga © — Blizzard Blizzard Clear Clear 
oyunda değilken haritada bulabilirsiniz, ancak Haste Thunder Clear 
arkadaş listenizde en az 5 kişi olmalı. Hastega (o Thunder Thunder Clear Clear 
Rid Dek: Oyunu oynama süreniz 100 saati Meteor Fire Blizzard Thunder Raise 
geçtiğinde kasabada onunla konuşun. Meteoga (Fire Blizzard Thunder Cure Raise 
Elen Dok: Çok zor modda kendisiyle kasabada (o Ultima Fire Blizzard Thunder Cure Clear 
onunla konuşun. Ultimaga © Fire Blizzard Thunder Cure Raise Clear 
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RAFLARDA NELER VAR 


Raflarda 
neler var? 


DS ve Wii arşiviniz ne durumda? 


Raflardaki DS ve Wii oyunlarında son zaman- 
larda bariz bir azalma görüyoruz. Özellikle satış 
noktalarının yaptığı kampanyalarla son aylarda MORE, More Brain Training 
oldukça düşük fiyatlara oyunlar bulunabiliyordu. BRAIN TRAİNING” from Dr.Kawashima 
Bu doğal olarak stokların da azalmasını ağ Brain Training'in 
sağladı. Bizce oyun çeşidinizi arttırmak beklenen devam 
istiyorsanız bu ara tam sırası. Ucuz oyunu. İlki kadar iyi. 
kampanyaları izleyerek oldukça güzel oyunlara 
ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünlerde DS ve Wii Arşivlik nl 
raflarında neler var? Değeri:  M 

Dr.Kawashima's 

Brain Training 


İşte tüm dünyada 
olaylar yaratan 
"büyüklere" oyun. 


Arşivlik 

Değer:  M I 
Bratz Giriz Realiy 
Rock 

Bratz'in başrolünde 
olduğu bir müzik ritim 
oyunu. 


Arşivlik 

22 all 
Cooking Guide 

Can't Decide What to 
Eat? 

Dünyadan pek çok 
farklı mutfaktan 


tarifler. j 
Arşivlik 

Değeri:  M | 

Cory in the House 
Disney Channel'ın 


ünlü serisinin DS 
oyunu. 


Arşivlik | İ 
Değeri: 1 | 
Dinosaur King 
Pokemon'u unutun. 
Şimdiki hedefimiz 
dinozorları kazıp 
bulmak ve eğitmek. 


Arşivlik | li 
Değeri: ni 


Dragon Guest IV: 


42 Ali-Time Classics 
42 kart ve salon 
oyunu bir arada. 
Üstelik Wi-Fi ile çok 
oyuncu özellikleri. 
Müthiş! 


Arşivlik I i 
Değeri:  M 
All Star Cheerleader 


Zevkli ve hızlı bir ritim 
tutma oyunu. 


Ig eps. 


RRTENAIS, 


HiNTENSADS, 


Arşivlik I | 
Değeri: M | 
Apollo Justice: Ace 
Attorney 

.Capcom'un kült oyunu 
raflarda yerini alır 
almaz hızla tükendi. 


Arşivlik 

Değeri: M i I Il 
Back to the Baryard 
Pek çok mini oyundan 
oluşan bu oyun 


Barnyard severler için 
vazgeçilmez. 


Arşivlik ğ 
Değeri: ni 


Bolt ©| 
Disney'in müthiş p 
köpeği Bolt'un DS'teki 
maceraları Türkiye'de 

en çok satanlar ğ 
arasında. i 


Arşivlik I 
Değeri: ni 


Wii'de de var! Chapter of the 
Bolt'un Chosen 
maceralarını Japonya'da olaylar 
'Wii'deki versiyo- yaratan RPG serisi. 
'nundan da izleye- 

bilirsiniz. 


Arşivlik | 
Değer:  M | 


— 


Eledees: Adventure) 
of Kal and Zero 

Wii versiyonunun 
aksine RPG ve 
macera türünde. 


Arşivlik ğ 
Değeri: ni 
Electroplankton 

Bu deneysel yazılım 
müzik, oyun ve 
sanatın buluştuğu bir 
Japon harikası. 


Arşivlik 

Değeri: | ıl 
Elements of Destruc- 
tion 

Sim City'de şehir 
yıkardık ya, İşte bu o 
oyun... 


Arşivlik nl 
Değeri: mil 
Fashion Dogz 

Sanal köpeklerimizi 
giydirebildiğimiz bu 
oyun küçük yaşta kız 
oyuncular için ideal, 


Arşivlik | 
Değeri: ml 
Fire Emblem 


Nintendo'nun ünlü 
strateji RPG karışımı. 


Arşivlik ıl 
Değeri: mi 


G-Force 

Çılgın hamster 
ajanların maceraları 
DS ekranlarımıza 
taşınıyor. 


Arşivlik | 
Değeri: | 
Hardcore Pool 

DS'te neden az 
sayıda bilardo oyunu 
var diye düşünüyoruz 
ama cevabını 
bulamıyoruz. 


Arşivlik. 

Değeri: | 
Harvest Moon: Island 
of Happiness 
Dünyanın en zor ama 
şirin çiftlik simüla- 
syonu Japonya'dan 
geliyor. 

Arşivlik I 
Değeri: ni 
Imagine: Figure 
Skater 


Zevkli bir zamanlama 
ve beceri oyunu. 


Arşivlik | ii 
Değeri: o M | 


LE JDURNEY 


İİ tcevrenseanTn 


ari 


Journey to the 
Center of the Earth 
Bir film oyunundan 
beklemeyecek 
derecede zevkli bir 


İ aksiyonoyunu. ı 


Arşivlik 

Değeri: mi 
Kirby Super Star 
Ultra 


© Enalışılmadık 
kahraman pembe top 
Kirby'nin paketlenmiş. 
maceraları, 
Arşivlik I 
Değeri: DM 
Let's Yoga 


Size hem yoga 

yapmayı öğretecek 
hem de programlar 
çıkarak bir yazılım. 


Arşivlik | 
Değeri:  M 
Lock's Guest 


RPG ve stratejinin 
ilginç bir karışımı. 


Arşivlik 1 
Değeri: BM 


Lost in Blue 3 
Issız bir adada 
hayatta kalmaya 
çalıştığımız oyun, 
zevkli bir macera. 


Arşivlik ni 
Değeri: mi Bi 
Luminous Arc 

Güzel bir J-RPG, yani 


Japon yapımı RPG 
ürünü. 


Arşivlik i i 
Değeri:  M 


Magic Made Fun 


» Bir deste ile birlikte 


gelen bu oyun pek çok 
sihirbazlık numarası 
öğretiyor. 


Arşivlik | | 
Değeri:  M 


Naruto Ninja Gouncil 2 
Naruto'nun dövüş 
oyunları artıyor. 


Arşivlik I İl 
Değeri:  M 


New International 
Track & Field 
Eğlenceli karakterleri 
ile zevkli bir beceri 


Midnight Play! Pack 
42 All Time Classics 
kadar çok oyun 
içermese de yine de 
zekvli bir paket. 


Arşivlik A 
Değeri: 1 | 
Monster House 


Filmi kadar zevkli bir 
aksiyon oyunu, 


oyunu. 
Arşivlik. nl Arşivlik ıl 
Değeri:  M Değeri: 


Mr.Bean 

Ünlü İngiliz komedyen 
Mr.Bean'in komik ve 
eğlenceli oyunu. 


Arşivlik I ll 
Değeri: 
Mr.Driller Drill Spirits 
Drill Spirits DS'in ilk 


çıkış zamanından beri 
en arananlar arasında. 


Arşivlik | 
Değeri:  M 

My Secret Diary 
Kendinize özel bir 
günlük tutmanızı 
sağlayan zevkli bir 
yazılım. 


Arşivlik ni 
Değeri: M 


My Dress-Up 
Kızlara özel bir moda 
oyunu. 


Arşivlik ni 
Değeri: BM 


My Health Coach 
Kilo vermeniz için 
yaratılan bu oyun 
yanında bir pedometre 
ile geliyor. 


Arşivlik. | 
Değeri: MD | I 


New Super Mario 
Bros 

Dünyanın en ünlü 
serisinin müthiş 
devam oyunu. 


Arşivlik I İ 
Değeri:  M 


Nintendogs Labrador 
DS'in kusursuz oyunu 
Nintendogs'un en 
sevilen versiyonu. 


Arşivlik ıl 
Değeri: alâ 
Nintendogs Dalma- 
tians 

Nintendog'un son ver- 
siyonu Dalmatians en 
favori köpekleri 
içeriyor. 


Arşivlik i 
Değeri: ni 


My Make Up Pass the Pigs 
Kızlara özel bir ahd Pek çok mini oyundan 
makyak oyunu. PASS oluşan bir toplama. 


W PiĞS 


Arşivlik | i Arşivlik i | 
Değeri: mi Değeri: mi 


Mystery Case Files: SOSA, Mystery Case Files: 
MilllonHeir i YOGA  MillionHeir 

© Kalabalık resimler tw. Günde 15 dakikanızı 
içinden eşyalar p ayırarak yoga 
bulduğunuz zevkli bi : öğrenmeye ne 
bulmaca paketi. | E © dersiniz? ğ 
Arşivlik Arşivlik | 
Değeri: il -o.B Değeri: | 


ak 7 


İz 
m  SAFLARDA NELER VAR? 


Picross DS 
Türkçe'de Kare Kara- 
lamaca olarak 
bildiğimiz bu 
bulmacanın zevkli 


oyunu 
Arşivlik. | 
Değeri: | 
Pictoimage 

Bu Wi-Fi oyunda 
arkadaşlarınıza resim 


çizerek birşeyler anlat- 
maya çalışıyorsunu: 


nil 


Pokemon Diamond 
Diamond, Pearl ile 
birlikte Pokemon seri- 
sinin en son oyunu. 
Arşivlik 


Değeri: nil 


Pokemon Mystery 
Dungeon: Explorers 
of Darkness 
Pokemon yönettiğimiz 
zevkli bir seri, 

Arşivlik 


“ex ali 


Pokemon Mystery 

Dungeon: Explorers 

of Sky 

Pokemon yönettiğimiz 

, zevklibirseri. 
Arşivlik 


Değeri: | 


Pokemon Mystery 
Dungeon: Explorers 


Arşivlik. 
Değeri: 


7 İİ orTime 

Me Pokemon yönettiğimiz 
zevkli bir seri. 
Arşivlik 
Değeri: nil 


Pokemon Diamond 
Pearl, Diamond ile 
birlikte Pokemon seri- 
sinin en son oyunu. 


Pokemon Platinum 
Pokemon serisinin en 
son yeniden yapılmış 
Arşivlik 


versiyonu. 
Değeri: I i i 
Pokemon Ranger 2: 
Shadows of Almia 
Pokemonları kalem 
yardımı ile 
yakaladığımız zevkli, 
bir macera, 


Arşivlik 
Değeri: 


Arşivlik 
Değeri: 
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İğ vürmenseps, 


ğa 


 Yermieğ 


İ zevkli biroyun 


Polarium 
Nintendo'nun ünlü 
orijinal bulmaca 
oyunlarından biri. 
Değeri: 


MİL 
PES6 


DS'te daha fazla 
futbol oyununa 

ihtiyacımız olduğunu 
ispatı bir oyun. 


Professor Layton 
and the Curious 
Village 

Müthiş bir bulmaca 
oyunu. Mutlaka 
arşivinizde olmalı 


Arşivlik 
Değeri: aE 


Arşivlik 


Arşivlik 
Değeri: 


Rhythm Paradise 
Nintendo'nun 
muhteşem müzik/ritim 
Arşivlik 


oyunu. 
Değeri: o il İl 
Spectrobes 2 

Beyond the Portals 


Disney'den farklı bir 
Pokemon türevi. 


Drawn to Life 
Spongebob Edition 
Spongebob ve Drawn 
to Life'ı birleştiren 


Arşivlik. 
Değeri: 


Arşivlik | | hi 
Değeri: ME S8 
Spongebob Globs of 


Doom 
Nickelodeon karakter- 


* lerinin birarada 


bulunduğu bir aksiyon. 
| 


oyunu, 
Arşivlik 

Değeri: M Li 
Sudokumaniacs 
Zevkli ve bol içerikli bir 
sudoku bulmaca 


toplaması, 
nil 


Arşivlik 
Değeri: 


Super Princess 
Peach 

Peach'in kaçırılmadığı 
ilk oyun! Mario 
oyunlarına ciddi 
şekilde benziyor. 
Arşivlik 

Değeri: nl 
The Legend of 
Zelda: Phantom 
Hourglass 
Tartışmasız DS'teki 
en güzel oyunlardan 


biri, | 
ül 


Arşivlik 

Değeri: 

Travel Coach Europe 
2 

İçinde Türkçe'nin ve 
Türkiye'nin de 
bulunduğu bir tatil 


rehberi, 
ni 


Arşivlik 
Değeri: 

Viva Pinata: Pocket 
Paradise 

DS'inizde eğlenceli 
hayvanla yetiştirmeye 


ne dersiniz? 

B 
Arşivlik | j 
Değeri: M i 
Wizards of Waverly 
Place 
Disney Channel'ın 
eğlenceli dizisi DS 
© ekranlarında. 

Arşivlik ğ 
Değeri: B 
Smackdown vs Raw 
2009 
DS'te Amerikan fut- 


bolunun zevkli 
olabileceği kimin 


aklına gelirdi? i 
Arşivlik j 
Değeri: | 


FINAL FANTASY OYUNLARI 

Eğer J-RPG sevenlerdenseniz dükkan- 
larda bulduğunuz Final Fantasy 
oyunlarını zaman varken mutlaka 
toplamalısınız. 

Final Fantasy'nin kendi serisi dışında, 
Tactics ve Crystal Chronicles serileri de 
hala bulunabiliyor. 


a 
ke 
i PAMILENMYASI 


les, 


7 Wiideki sayılı 


Wi Fit 
Her wii sahibinde mutlaka 
olması gereken bir oyun. Spor 
yapmak için olmasa bile 
Denge Tahtasını kullanan 
oyunları oynamak için. 


Arşivlik 

Değeri: ni 
All Star Cheerleader 
Wii Fit Denge Tahtası ile tam 
uyumla çalışan bu oyunda 


hem eğlenip hem spor yapabi- 
lirsiniz. 


Arşivlik ni 
Değeri: a 
Another Code 
DS'te oynadığımız Another 
Code'un devamı olan Another 


Code R müthiş bir macera 
oyunu. 


Arşivlik gli 
Değeri: . 


Avatar: Inlo the Inferno 
Avatar karakterlerinin başrolde 
olduğunu bir aksiyon oyunu. 
Filminin gelmesine yakın zevkli 
bir seçim. 


Arşivlik 
Değeri: 


Barogue 


Barogue bu türün en iyi 
örneklerinden sayılmasa da bir 
başlangıç. 


Arşivlik 
Değeri: u | j İ 


Battalion Wars 2 

Wii'nin en müthiş oyunlarından 
biri olan BW2'de her türlü 
savaş aracını kullanabiliyoruz. 
Wi-Fi savaşlar da cabası, 


Arşivlik | i 
Değeri: . 


Big Beach Sports 
Wii Sports'un tahtına aday 
olamaz ama yeterince zevkli 
olduğu kesin. 


Arşivlik. nl 
Değeri: ni 

Big Family Games 

Ailenizle oynayabileceğiniz pek 
çok zevkli spor ve eğlence 
oyunu. 


Arşivlik il 
Değeri: ul 


Bomberman Land Wii 
Klasik oyun Bomberman'in 
macera, RPG ve aksiyon 
karışımı oyun paketi. 


Arşivlik i i 
Değeri: Lİ | 


ralz Giriz Really Rock 
Bratz karakterlerinin başrolde 
olduğu bir müzik/ritim oyunu. 


Arşivlik i j 

Değeri: un n 
levania Judgemen 

Ünlü DS serisi Castlevania'nın 

tüm karakterlerinin olduğu 

zevkli bir dövüş oyunu. 

Mutlaka arşivinizde olsun. 


Arşivlik I ıl 
Değeri: . 

lassiç British Mot 

Klasik İngiliz abalari 6? 
Londra sokaklarında 


yarıştığınız zevkli bir yarış 
oyunu, Gerçekçilik arayanları 


mutlu etmeyecektir. yil 
Dance Party Club Hits 


Arşivlik 
Değeri: Li 

Dans halısı ile uyumlu bir dans 
oyunu. Bu türün severi iseniz 
fiyatı da uygun. 


Arşivlik | i 
Değeri: ni 


Dance Party Pop F 
Dans halısı ile ka bir dans 
oyunu. Bu türün severi iseniz 
fiyatı da uygun 


Arşivlik 
Değeri: 


dottesi P 
Dans halal ie birlikte 
gelen bu oyun dans 

türünün en iyisi. 


Arşivlik 
Değeri: 

ance Dance Re 
Winx Ciuk 
Dans halısı ile birilkte gelen 
DDR'in bu versiyonu Winx 
karakterlerini içeriyor. 


Arşivlik | ni 
Değeri: Lİ 


e Blob 
Wi'nin en yaratıcı aksiyon 
oyunlarından biri olan de 
Blob'da siyah beyaz bir şehri 
boyamaya çalışıyoruz. 


Arşivlik Il | 84 
Değeri: m 


Disney Princess: Enchanted 
ourney 

Dört Disney prenses karakte- 

rinin başrolde olduğu bu oyun 

kız oyuncular için çok uygun. 


Arşivlik İl j 
Değeri: ağ 


Disaster Day ot Crisis 
Nintendo'nun bu aksiyon 
oyunu Wii Remote'un tüm 
özelliklerini kullanıyor. 


Arşivlik | j 
Değeri: m | 


Bir mikrofon ile birlikte gelen 
bu karaoke oyunu HSM filmin- 
den pek çok şarkı içeriyor. 


Arşivlik | 
Değeri: m 


Disney'in Camp Rock dahil 
pek çok farklı dizisinden 
toplanan müzikleri içeren bir 
karaoke oyunu. 


Arşivlik il 
Değeri: . 

lisney Sing It Pop Hitsl 
Pek çok genç şarkıcının 
şarkılarını içeren Disney'in bu 


karaoke oyunu sevilen Sing It 
serisinin son halkası. 


Arşivlik ü nl 
Değeri: Lİ 

Donkey Kong Jet Ra: 

Wii Remote ve Nunchuk'ı 


çılgınca sallayarak yarıştığınız 
bu oyun ailecek eğlenmelik. 


Arşivlik 


Sira bazlı strateji ve J- RPG'nin 
karışımı olan Nintendo'nun bu 
ünlü serisi oyun severlerin 
favorisi. 


Arşivlik i İ 
Değeri: Lİ a 


Force 
Disney'in yeni filmi G-Force'un 
Wii oyunu küçükler için 
aksiyon ve macera içeriyor. 


Arşivlik İ ii 
Değeri: ğ 


Hannah Montana The Movie 
İlk başta bir müzik oyunu 
olduğunu sanabilirsiniz. Evet 
bir müzik/ritim oyunu ama aynı 
zamanda içinde macera 


öğeleri de taşıyor. 
Arşivlik | ğ 
Değeri: . 


791ğ 


m | RAFLARDA NELER VA 


Harvest Moon: Magical 
Melody 

Böyle şirin göründüğüne 
bakmayın oldukça zor ve 
karmaşık bir oyun. 


Arşivlik | 
Değeri: Lİ | 
House of the Dead: Overkili 
Wi Zapper ile de çalışan ve 
zombi avladığımız bu korku 
oyunu küçüklere göre değil. 


Arşivlik il 
Değeri: al 


Kawasaki Jet Ski 

Wii Remote'un özelliklerini 
kullanan bu jet ski yarış oyunu 
sizi pek de zorlamayacak. 


Arşivlik Kİ i 
Değeri: ni 

Kidz Sports Basketbali 
Çocuklar için tasarlanmış ve 
eğlenceli karakterleri olan 
zevkli ve kolay bir basketbol 
oyunu. 


Arşivlik | ; 
Değeri: us | 


Kidz Sports Footbal 
Çocuklar için tasarlanmış ve 
eğlenceli karakterleri olan 
zevkli ve kolay bir futbol 
oyunu. 


Arşivlik ğ j 
Değeri: m | 


Kororinpa 
Wii Remote'u dengede tutarak 
oynadığımız bu zevkli labirent 
bulmaca oyunu tüm âile için 
eğlenceli. 


Arşivlik | i 
Değeri: al 
Let's Tap 

Wii Remote'u bir kutunun 
üzerine koyup kutuda darbuka 
çalarak oynadığımız çılgın bir 

, ritim oyunu. 


Arşivlik di 
Değeri: 0 | 
Link's Crossbow Training 

Wii Zapper ile birlikte gelen bu 


oyunu hafife almayan. Müthiş 
bir aksiyon oyunu sizi bekliyor. 


Arşivlik. ; 
Değeri: si 


ÖÖNINTENDOCU |80 


London Taxi: Rush Hour 
, Londra sokaklarında taksicilik 
İ yaptığınız bu çılgın oyun 
oldukça eğlenceli. 


Arşivlik A | li 
Değeri: Lİ 
MadWorld 

Sadece siyah, beyaz ve 
kırmızı renklerin olduğu, 18 


yaşından küçüklere kesinlikle 


uygun olmayan kanlı bir 
aksiyon oyunu | 


Arşivlik j 
Değeri: . Ii 


Mario Kart Wi 


ği Direksiyon ile birlikte 
Wi gelen müthiş yarış oyunu 
© Mario Kart Wi-Fi özel- 


likleri ile de öne çıkıyor, 


Arşivlik 
bm NN nil 


Mario Party 8 

Aileler ve partiler için müthiş 
bir oyun. Dört kişiye kadar sa- 
atlerce süren eğlence 


Arşivlik 
ii nil 


Değeri: 

New Play Control! Mario 
Power Tennis 

Mario Power Temis oyununun 
Wi'nin yeni kontrollerine 
uyarlanmış versiyonu. 


Arşivlik ıl 
Değeri: d 
y 


Metroid Prime Trilog) 
Üç Metroid oyunu Wi için 
elden geçirilmiş halde ilk kez 
bir arada. Müthiş! 


Arşivlik aj 
Değeri: gi 


Wii Musi 

60 farklı enstrümanı Wii 
Remote ve Nunchuk aracılığı 
ile çalabildiğiniz harika bir 
müzik oyunu 


Arşivlik 
Değeri: ni ii 


Myth Makers SuperKart GP 
Çocuklar için hızlı ve kolay bir 
yarış oyunu. 


Arşivlik 
Değeri: 


Chronicles of Narinla: Prince 
asplan 

Aynı isimli filmi oyunu. Aksiyon 

ağırlıklı. 


Arşivlik i İ 
Değeri: 20 
Naruto Clash of Ninja Revo 
lutlon 

Pek çok Naruto karakterini 


oynayabildiğimiz bir dövüş 
oyunu. 


Arşivlik. | il 
Değeri: Lİ 
Pangya Golt With Style 


Anime karakterleri ile zevkli bir 
golf oyununa var mısınız? 


Arşivlik jj 
Değeri ni 

New Play Control! Pikmin 
Lemmings benzeri müthiş 
bulmaca aksiyon oyunu 
Pikmin'in Wi'ye uyarlanmış 
hali, 


Arşivlik 

Değeri; al İl j 
New Play Control! Pikmin 2 
Lemmings benzeri müthiş 
bulmaca aksiyon oyunu 
Pikmin'in Wii'ye uyarlanmış 
hali, 


Arşivlik ıl 
Değeri: Li || 

Wii Play 

Bu oyunun sadece bedava Wii 
Remote için sattığını 
düşünebilirsiniz. Oysaki Wii 
Play'de çok sağlam 9 mini 


oyun bulunuyor. 
Arşivlik nl 
Değeri: Lİ 


Pokemon Battle Revolution 
Pokemonlarımızı 3 boyutlu ve 
Wi-Fi üzerinden 
dövüştürebildiğimiz, DS ile 
uyumlu müthiş Pokemon i 


savaş oyunu. 

Arşivlik R 
Değeri: u | 
Pro Evolution Soccer 2008 


Wii'de farklı kontrollere sahip 
serinin 2008 halkası. 


Arşivlik 
Değeri: | 
ro Evolution Soccer 2009 


Wii'de farklı kontrollere sahip 
serinin 2000 halkası. 


Arşivlik. 
Değeri: a I k | 


Wi Sport 


ort 


7 


Punch Out 

Eğlenceli karakterleri ve zevkli 
oynanışı ile müthiş bir boks 
oyunu 


Arşivlik 
Değeri: u i I f 


g Racer 2 
Devasa kamyonlarla 
yarıştığınız hızlı ve eğlencelik 
bir yarış oyunu. 


Arşivlik 
Değeri: ni 
Rock'n'Roli Adventures 


Özellikle çocuklara yönelik 
kolay bir platform oyunu. 


Arşivlik | ğ 
Değeri: Lİ | l 
Sonic Unleashed 

Sonic'in geceleri vahşi bir 
yaratığa dönüşerek 
dövüşebildiği farklı bir Sonic 
macerası. 


Arşivlik | 
Değeri: m nl 


spectrobes Origins 
Disney'in Pokemon'u andıran 
serisi Spectrobes'un Wii 
yansıması. 


Arşivlik 
Değeri: . 


Spongebob Globs of Doom 
Tüm Nickelodeon karakterlerini 
içeren bu platform macera 
özellikle çocuklar için. 

Her Wi severin mutlaka 
edinmesi gereken Wii 
Sports'un devamı niteliğindeki 
bu oyun Wii Motion Plus ile 
birlikte geliyor. 


Arşivlik | 
Değeri: ia Lİ 
ıper Mario Galaxy 


Tartışmasız video oyun tarihin 


en iyi platform oyunu. 


Arşivlik 
Değeri: . 


Wii Sports Resort 


Arşivlik 
Değeri: Li 


Super Paper Mario 
Mario'nun bu ilginç 2 boyutlu 
macerası platform ve bulmaca 
öğeleri taşıyor. 


Arşivlik İ 
Değeri: Lİ & 
Super Smash Bros Brayl 
Nintendo'nun ve oyun 


dünyasının ürettiği en iyi dövüş 
oyunlarından biri 


Arşivlik ıl 
Değeri: m a 

super Swing Golf W. 
Anime karakterleri ile oynanan 


bu golf oyunu Wi-Fi özelikleri 
ile de dikkat çekiyor. 


Arşivlik | 
Değeri: Lİ ğ 
Tenchu 4 


Gizlilik üzerine kurulmuş zevkli 
bir Ninja oyunu 


Arşivlik | nl 
Değeri: B 

The Conduit 

Wii'deki en son FPS'lerden. 


Grafikleri ile diğerlerinin önüne 
geçiyor. 


Arşivlik. 

Değeri: ai il 
Trauma Center New Blood 
Doktorculuk simülasyonlarının 
ulaştığı son nokta. Elinizi titret- 


meden Wii Remote kullanabi- 
lecek misiniz? 


Arşivlik İ 
Değeri: 8 | 

Toy Story Mania 

Toy Story oyunlarının en yenisi 
olan Toy Story Mania pek çok 
ailecek oynanabilecek mini 
oyun içeriyor. 


Arşivlik | i 
Değeri: . E m 
Ultimate Band 

Disney'in bu müzik oyununda 
bir grubu yönetiyorsunuz. 


Şarkılar popüler şarkılar 
arasından seçilmiş. 


Arşivlik ıl 
Değeri: Li | 


Virtua Tennis 2009 

Çok profesyonel bir tenis 
simülasyonu olan Virtual 
Tennis 2009 ülkemizde Wii 
Motion Plus ile paket olarak 
da satılıyor. 


Arşivlik j 
Değeri: Lİ 


Wacky World of Sports 
Çılgın sporların bir arada 
olduğu ilginç bir toplama. 


Arşivlik 


Değeri: Lİ nl 


Wall-E 
Sevilen filmin oyunu Wall-E 
hala ilgi görmeye devam 
ediyor. 


Arşivlik 
Değeri: 


Wing Island 

Wii Remote'u elinizde uçak 
gibi tutup oynadığınız zevkli bir 
aile oyunu. 


Arşivlik j İ 
Değeri: Lİ 


WWE Smackdown vs Raw 
2009 

Amerikan Güreşinin Wii 
kumandası ile buluştuğu nokta. 


Arşivlik 


Değeri: Lİ | ğ i 


Zack & Wiki: Barbados 
Treasure 

Çılgın bir bulmaca oyunu! Ama 
uyaralım şirin görünümüne 
rağmen kesinlikle kolay 

değil... 
Arşivlik 
Değeri: 
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Türkiye'de Nintendo'nun kalitesine yakışır 
düzeyde bir internet sitesi aradıysanız 
Nintendocu.Com'u mutlaka 
duymuşsunuzdur. Belki sıkı bir takipçisi 
olmuşsunuzdur. Hala bilmeyen Nintendo 
severler için siteyi biraz tanıtalım. Nintendo 
ve oyun dünyasıyla ilgili güncel ve kaliteli 
haberler en hızlı şekilde siteye ekleniyor. 
“Nintendo Günlüğünüz” sloganıyla her gün 
taze kalıyor. 

Haberler dışında siteyi renkli hale getiren 
incelemeler, eğlenceli başlıklar, özel 
başlıklar, galeriler ve nostalji köşeleri gibi 
kısımlar bulunuyor. Siteye girilen içeriğin 
her zaman özgün ve dikkat çekici olması 
dışında haberi yapılan oyunların da mutlaka 


kaliteli oyunlar olmasına özen gösteriliyor. 
Bilirsiniz, Nintendo DS ve Wii'ye her hafta 
onlarca oyun duyurulur. Nintendocu ise 
bunlardan kaliteli olanlarını özenle seçer ve 
takipçilerin en yararlı haberleri öğrenmesi 
sağlanılır. Aynı zamanda yeni oyunlara 
verilen önem eski Nintendo klasiklerine de 
verilir. 

Site bir yıl gibi bir sürede binlerce 
Nintendo severe ulaştı. Türkiye'deki 
saygınlığı ise yurt dışına kadar ulaştı. Daha 
önce hiçbir Türk oyun sitesinin 
başaramadığı işler yaparak dünyanın önde 
gelen oyun medya kuruluşları tarafından 
kaynak gösterildi. 


Nintendocu Sürekli Mii Yarışması! 
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» Zelda Oynuyor Diye Sevgilisi Terk 
Etmiş 

İşte size oyun yapımcılarından duyulabil- 
ecek en ilginç hikayelerden biri, 
BioShock'un yapımcısı Ken Levine gençlik 
dönemindeyken bütün bir yazı kız 
arkadaşıyla geçirmiş. Kız okula geri 
dönmek zorundaymış. Birlikte geçirdikleri 
son gün Ken, The Legend of Zelda'yı satın 
almış. Sevgilisi son günlerinde romantik 
anlar yaşamayı beklerken Ken Zelda'nın 
başından saatlerce kalkamamış. Haliyle bir 
daha da görüşmemişler! 

Demek video oyunları çoğu şeyde etkili 
olabiliyormuş. Aman dikkati 


» Türk Karakterin Punch-Out Wii'de 
Söylediği Şeyler 
Karşılaşmaya 

başlamadan önce > 
“Yerim seni lan!" 7d Ka 
diyen Türk Punch iy m 
Out karakteri Bald # 
Bull'u hatırladınız (777 

mı? Bu karakterin ( “ N 
oyunda söylediği 
tüm Türkçe sözler 
işte burada: 


Little Mac, hehe! Yani işe yaramaz Mac! Hey Doc! 
Mac'e dayak yemeyi mi öğretiyorsun? YERİM 
SENİ LAANI Şimdi göstericem! Var mı lan bana 
yan bakan?! Yirim senil Aman! Seni Bald Buldan 
kimse kurtaramaz! Seni şamar oğlanı yapıcam! 
Allah kahretsin! Kahretsin! Kahretsin! Ben de 
onun kemiklerini çatır çutur kırmazsam, bana da 
Bald Bull demesinler! BANA YAN BAKANAA, 
YAN ÇAKARIM LAAANNI Karavana! Al lan! Ah 
bel Vay bel 


Önümüzdeki sayı Nintendoğu'da 
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